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Beste bewoners, familieleden en vrienden,

Met grote vreugde presenteren wij de nieuwste editie van ons huiskrantje, speciaal
samengesteld voor de zonnige zomermaanden.

De zomer brengt ons samen in onze bloeiende tuin, een plek waar kleuren tot leven
komen en geuren ons betoveren. Hier, tussen de bloeiende bloemen en het weelderige
groen, vinden we momenten van rust en vreugde. Het is een plek waar verhalen
gedeeld worden, waar we lachen en genieten van elkaars gezelschap. Kortom, gezellig
samen zijn.

Samen zijn is een belangrijk thema in ons woonzorgcentrum. Het is in het samenkomen
dat we steun, vreugde en inspiratie vinden. De zomer geeft ons de perfecte
gelegenheid om deze samenhorigheid te vieren. Of we nu samen in de tuin zitten met
een kopje koffie, genieten van een gezellige barbecue, of deelnemen aan een van de
vele zomeractiviteiten, elke ontmoeting versterkt de band die we met elkaar delen.
Blader snel door naar de volgende pagina‘s (kiné, wandelnamiddagen, marktbezoeken,
BBQ, ...) om onze zomerplanning  te vinden.

Ik wil ook een speciaal woord van dank richten aan ons toegewijde team van
medewerkers en vrijwilligers. Hun inzet en passie maken al deze mooie momenten
mogelijk. Zonder hun harde werk en toewijding zouden we deze warme omgeving niet
kunnen creëren.

Laten we deze zomer gebruiken om nieuwe herinneringen te maken, oude
vriendschappen te versterken en nieuwe te vormen.

Tot slot wil ik ook onze bijzondere dank uiten ten aanzien van dhr. Rik Couture, onze
algemeen directeur die op pensioen is gegaan. We wensen hem het allerbeste toe. In
deze editie blikken we terug op het pensioenfeest de sfeerfoto’s kan je vinden op p. 16.
Ik wens u allen een prachtige zomer vol zonneschijn, gelach en liefde.

Met warme groet,

Jessie Sierens
Campusverantwoordelijke WZC Engelendale

WOORDJE VOORAF



BEWONERS
HIEP HIEP HOERA!!





WELKOM IN ENGELENDALE 

Mijn naam is:  Nicole Vanhollemeersch
Ik ben opgegroeid in: Brugge
Op deze dag kwam ik ter wereld: 20/01/1934
Ik ben mama van Jean en Sabine
Mijn tofste reisbestemming is de zee.
Ik kan elke dag fondant chocolade eten.
Mijn talent is tekenen en boetseren.

 
 

Mijn naam is: Monique Callens 
Ik ben opgegroeid in: Kortrijk (Bissegem) 

Ik ben mama van 3 meisjes
Op deze muziek geniet ik ten volle: Klassieke muziek

Wat doet jouw glimlachen? Een babbeltje slaan met de
mensen rondom mij. 

Mijn naam is: Fernand Storme
Ik ben opgegroeid in: Brugge
Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op: 25 februari
1945
Ik ben papa van 2 zonen en 1 dochter
Mijn tofste reisbestemming: Kenia
In mijn vrije tijd: kijk ik graag een film



Mijn naam is: Lea De Bie
Ik ben opgegroeid in: Kontich
Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op: 9 april 1939
Ik ben mama van 1 dochter
Op deze muziek kan ik niet blijven stilstaan: Will Tura
Dit kan ik elke dag eten: Frieten

Mijn naam is: Frank Verminne 
Ik ben opgegroeid in: Brugge, Tillegembos
Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op: 12 maart
1966
Mijn tofste reisbestemming is India, voor de mooie
natuur en cultuur.
Ik zou graag een dag ruilen met een schilder of een
beroemde tekenaar.

Mijn naam is: Monique Lycke
Ik ben opgegroeid in: Assebroek
Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op: 22 juni
1945
Ik ben mama van één zoon en één dochter.
Wat doet mij glimlachen? Mijn vogels en kippen.
Bij mijn middagmaal drink ik graag spuitwater of
soms een pintje bij gelegenheden.
Ik dans graag op alle muziek.



Mijn naam is: André Goethals
Ik ben opgegroeid in Brugge, Assebroek
Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op: 20/03/1943
Ik ben papa van mijn zoon Geert en dochter Chantal.
Ik kan elke dag choco met boterhammen eten.
Als ik een dier zou zijn, dan was ik graag een poes.

Mijn naam is: Arlette Louagie
Ik ben opgegroeid in: Brugge
Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op 22/05/1935
Ik ben mama van twee dochters en één zoon.
Mijn tofste reisbestemming is Zwitserland, samen met
mijn ouders. 
Ik glimlach wanneer ik iemand gelukkig zie.

Mijn naam is: Louisa Schoofs
Ik ben opgegroeid in: Brussel
Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op: 10
mei 1948
Wat doet jouw glimlachen?: Kinderen
Als ik een dier zou zijn, dan was ik een...:
Bambi, schattig en onschuldig



Mijn naam is: Lea Schoeters
Op deze dag blaas ik kaarsjes op mijn verjaardagstaart
uit: 29/08/1948
Wat is mijn favoriete plekje?: Buiten in de natuur, waar
ik graag eens ga wandelen. 

Mijn naam is: Armand Mommerency
Ik ben opgegroeid in: Brugge
Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op:  23/07/1941
Wat kan ik elke dag eten? Frietjes of kroketjes.
Iets dat mij doet glimlachen is Club Brugge.
Mijn tofste reisbestemming is Duitsland.
Ik luister graag naar klassieke muziek.

Mijn naam is: Mia Welvaert
Ik ben opgegroeid in: Brugge
Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op: 28 februari
1935
Ik ben mama van Ingrid en Christa.
Ik kan elke dag Juliennesoep drinken.
Iets dat mij doet glimlachen zijn kinderen.
Op welke muziek kan ik niet blijven stilstaan? Een wals.



WIJ GEDENKEN 
Germaine Beernaert  

† 30-4-2024

 

Thierry Nyst 
†  7 juni 2024

 

Maria Coens
† 4-5-2024

Een fijne gevoelige man die zich
kranig hield, zo lang hij kon. Maar

diep binnenin innig verlangde
naar rust.

Je was een zonnetje in huis… altijd
lief en welgezind en o zo attent en

zorgend begaan met anderen.
Rust nu maar zacht. 

Je had oog voor mooie dingen en
was kwistig met complimentjes. En je
zetel met een kussentje in je rug was
je lievelingsplekje. Fijn Maria dat je zo

lang bij ons was.

Willy Franssens 
†   30-3-2024

Samen met Agnes vond je hier
een nieuwe thuis. Maar, er was

ook jouw toenemende onrust. Dat
was moeilijk voor jullie. En toch…

zo nu en dan zagen we weer even
een glimp van de grappige

enthousiaste man die je ooit was.



WIJ GEDENKEN 
Micheline Janssens 

 21-5-2024
 

 

Je blinkende ogen spraken
boekdelen. Zalig was het om ze te

zien oplichten als we je hielpen of als
je familie op bezoek kwam.

Dankjewel Micheline voor jouw
heldere lach.

 

Herdenkingshoekje

Sinds kort hebben we ook een
herdenkingshoekje voor de
bewoners die overleden zijn.
Dit werd gemaakt door Lief, die
eerder dit jaar stage liep binnen
het woon- en leef team. 
Je kan het bewonderen aan de
ingang van de kapel.



Leeftijd: 36
Gezinssituatie: 3 zoontjes- 9 jaar, 6 jaar en 9 maanden
Hobby‘s: Te nnis
Favoriete radiozender: Q-music 
Favoriete gerecht: Mousakka        
Had je 10 miljoen…?   Dan zou ik een vakantiewoning kopen onder de zon.
Aantal jaren in dienst: een half jaar
Wekker ’s morgens:  06u40
Vervoer naar het werk: Met de auto of de fiets     
Start werkdag:   08u30
Eerste wat ik doe als ik aankom op het werk: de kranten uit de brievenbus
halen
Favoriete moment van de werkdag: de kranten rondbrengen
Als collega ben ik… enthousiast!           
Einde van de werkdag: 16u30
Eerst wat ik doe als ik thuiskom: het huiswerk van de kinderen en het eten
klaarmaken.
Hoe ziet Charlotte haar werkdag er uit? Verdeling van de kranten,
administratie, telefonie, facturatie en soms wat brandjes blussen (figuurlijk
dan 😊 )

PERSONEEL

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN 
Omdat het altijd leuk is eens te “gluren bij de buren”! Een dagje uit het leven
van Charlotte, onthaal bij ons in het woonzorgcentrum. 

CharlotteCharlotteCharlotte



Vele groetjes, 

CharlotteCharlotteCharlotte

Mijn zonen mijn wereld –
Lewis, Odiel & Gaston

Deze foto werd genomen in Spanje,
ik ben iemand die heel graag reist.
Dat maakt mij ook echt gelukkig



Nieuwe kapster
Lois Bruneel is vanaf 28 juni de nieuwe kapster in huis. Ze woont in Waardamme
en is mama van een zoontje. 

Beschikbaarheid:
Op de even weken is ze er op:

dinsdag en donderdag: 9u - 17u
vrijdag: 9u - 14u

Op de oneven weken is ze er op:
dinsdag, donderdag en vrijdag: 9u - 17u

Een afspraak op een afwijkend moment? Kom langs of bel op 0477/94 84 45.

MEDEWERKERSNIEUWS UIT ENGELENDALE

Welverdiend pensioen
Zorgkundige Paola

Op 27/06 namen we afscheid van
onze zorgkundige, Paola.
Een ware zon in huis, die we allen
zullen missen. We wensen haar een
fijn penioen! <3 

Kapster Annie

Ook nemen we afscheid van een bekend
gezicht in huis, Annie, de kapster. We
danken haar voor alle jaren, flexibiliteit
en de vele mooie kapsels! 
Geniet van een dik verdient pensioen! <3



MEDEWERKERSNIEUWS UIT ENGELENDALE

Welverdiend pensioen

Op 12/06/24 hadden we in Engelendale een
dankbaar afscheid van onze directeur mr. Rik
Coture. 13 jaar heeft onze directeur met zorg
en toewijding gezorgd voor onze bewoners,
medewerkers, familieleden en vrijwilligers
We wensen hem alle geluk waar niets moet
en alles kan en willen hem hartelijk danken
voor alle goede zorgen.

Rik een welverdiend pensioen!



MEDEWERKERSNIEUWS UIT ENGELENDALE
Engelendale goes international 

Baby nieuws: Kleine spruiten
 Christel Devriese (Nachtverpleegter) is grootmoeder

geworden op 21 april. Haar kleinzoon heet ‘Lou’. 

Leuk weetje over de naam ‘Lou’: 
“Mijn grootmoeder was van Oekraïne. En, om de
familietraditie wat in eer te houden, zal ik mij door
Lou “Babush” laten heten. Babush is de afkorting
van Babuchka dat grootmoeder betekent in het
Russisch.”

Begin April konden de medewerkers
genieten van een culinaire reis rond de
wereld. We hadden als stopplaats Tibet
, India, Syrië, Italië en België.
Deze middag stond in teken van
verbinding tussen onze medewerkers. 

Bedankt voor al dat lekkers!

Zorgkundige Niels wordt papa:
“Op 1 december verwachten wij onze kleine jongen.
Wij hebben een gender reveal gehouden, waar we te
weten kwamen dat het een jongen zal zijn.

Natuurlijk zijn de meter en peter kiezen ook belangrijk,
De meter: mijn zijn schoonzus (zus van m’n vrouw)
De peter: mijn collega en beste maat, Michael 

We kunnen niet wachten om ons kleintje te ontmoeten!”



KINE-WIST-JE-DATJES

INFORMATIEHOEKJE

Wist je dat ...
… wij, de kiné, vanaf juli de bewegingssessies op donderdag eventjes
stopzetten, maar om de zomermaanden (juli/augustus/september) te
overbruggen, wij op donderdagvoormiddag wandelsessies in onze
mooie tuin inlassen, bij droog weer uiteraard.

Zet alvast jullie goeie wandelschoenen klaar !!

Zomer-wandel-groetjes vanuit de kine ! 

     Iris en Nadia  😊😊😊



BEZINNINGSHOEKJE

Op een dag nam de mier afscheid van de eekhoorn. 
 'Ik ga voor geruime tijd op reis,' zei hij, 'maar ik weet niet voor hoe lang. Ik neem dus
maar zo afscheid dat het ook voor heel lang kan zijn.' 

Zij schudden elkaar vijf keer de hand en omhelsden elkaar ook zoals het bij een
afscheid voor lange tijd hoort. 
'Laat je nog eens iets van je horen?' vroeg de eekhoorn. De mier had zich al
omgedraaid en riep, terwijl hij langs het bospad liep: 'Ja!'
Even later was hij uit het gezicht verdwenen en bleef de eekhoorn alleen achter. 
Wat zou het voor een reis zijn? dacht hij. Maar hij wist hoe weinig je kon zeggen van
reizen die nog moesten beginnen. 

Niet lang daarna ontving de eekhoorn een brief.

Beste Eekhoorn,
Ik ben nu volledig op reis. Ik heb je beloofd dat ik iets van mij zou laten horen. Als je

straks een uitroepteken leest, laat ik iets van mij horen.
Lees je goed? Let op!

Op dat moment klonk er een zacht gefluit dat onmiskenbaar het gefluit van de mier
was. 
'Mier!' riep de eekhoorn opgetogen. Hij draaide de brief om en om, keek tussen alle
letters en toen in de envelop op de grond, maar er was geen spoor van de mier te
bekennen. Hij begon opnieuw te lezen, en weer hoorde hij, toen hij het uitroepteken
las, hetzelfde zachte gefluit. Als hij lang naar het uitroepteken keek kon hij zelfs een
liedje herkennen dat de mier dikwijls floot. Hij deed de brief in de envelop en legde
hem op tafel naast zijn bed. 
Hij moet heel ver weg zijn, dacht de eekhoorn, maar hij denkt aan mij!
De zon scheen en de eekhoorn ging op de tak voor zijn deur zitten. Maar telkens stond
hij op en ging hij naar binnen om de brief opnieuw te lezen, en telkens als hij bij het
uitroepteken kwam hoorde hij weer het zachte fluiten van de mier die van ver weg iets
van zich liet horen. En telkens schudde de eekhoorn zijn hoofd, glinsterden zijn ogen
en dacht hij: mier, mier!

- Toon Tellegen, Toen niemand iets te doen had, 1995.

Het verhaal van de eekhoorn en de mier. 



BEZINNINGSHOEKJE

Op 24 mei was een
bijzondere dag voor E.H.
Moré.
Die dag vierde hij zijn 60-
jarig jubileum als priester.
Hij kreeg alvast een kleine
attentie van het
woonleefteam.

Van harte proficiat!

Priester Moré 60 jaar priester



LACHEN IS GEZOND 

Even lachen, gieren en brullen want                is het beste medicijn om gelukkig te zijn ! 



De rode draad doorheen m’n gesprek met Evelyne was haar ‘Liefde voor lezen’.

Zelf zegt ze daarover: “Al van kindsaf, van zodra ik letters kon herkennen wilde ik
kunnen lezen. En eens het zover was, ging een hele nieuwe wereld open. Vooral
verhalen over geschiedenis, over de kruistochten bijvoorbeeld, vond ik heel fijn. Ik
bracht elke week een verhaaltje mee van de Heilig Hartschool in Knokke en vooraleer
ik thuis was - te voet was dat 2 duinen verder - was het al uitgelezen. En vanaf m’n
12de ging ik ’s zondags na de mis naar de bibliotheek.” Evelyne spreekt er over met
glinsterende oogjes. Ze had een hele goeie jeugd. “Mijn vader was een liefhebber van
de vrijheid. Ons huis had dan ook als naam ‘Vrij en blij’ en dat stond vooraan op de
gevel. En al werd er thuis hard gewerkt - m’n vader deed schilderwerken en m’n
moeder hield de winkel open met schilder- en huishoudproducten - de kinderen
gingen altijd voor.”

Evelyne droomde ervan om lerares te worden, maar doordat er op haar 15de nog
een zusje bij kwam, was ze gedwongen om thuis te helpen en toen kwam ook de
oorlog er nog aan en dus heeft ze die droom jammer genoeg moeten opbergen.
Daar heeft ze gans haar leven spijt van gehad. Maar niet getreurd, want dat staat niet
in Evelyne haar woordenboek. Ze is een echte optimiste. En zo’n droom zoekt dan
toch z’n weg, maar daarover straks meer. 

OP DE BABBEL BIJ
Evelyne Strobbe



Eerst huwde ze met Paul die ze leerde kennen tijdens een strandwandeling. Er
kwamen regelmatig kinderen bij Evelyne thuis logeren en dat bracht altijd veel
leute. Dus ook op ’t strand was dat een vrolijke bende om te zien. Paul was zo
vrijpostig om te vragen of hij mocht mee wandelen en van ’t een kwam ’t ander.
De moeder van Paul was eerst niet akkoord omdat Evelyne geen diploma had,
maar hun liefde hield stand en dolgelukkig begonnen ze aan hun leven samen. Ze
kregen samen 5 kinderen, 3 zonen en 2 dochters. 2 zonen zijn jammer genoeg al
overleden. 

Terug naar Evelyne haar droom. Naast het huishouden is ze blijven lezen. Ze
woonden in de buurt van de Blankaart, een Provinciaal natuurdomein in
Diksmuide en daar ging ze regelmatig voorlezen voor een publiek, met nadien
een debat. Dat kan je nog altijd merken aan Evelyne haar taal. Ze heeft een hele
mooie plechtige uitspraak. Ze heeft ook diverse talen geleerd: Nederlands en
Frans, maar ook Engels en Spaans waarvoor ze vele jaren les volgde in SNT in
Brugge. Dat kwam hen goed van pas op hun latere reizen naar vele mooie steden
in Spanje, Italië en Griekenland. 

Tot slot is er nog een tweede passie van Evelyne die moet vermeld worden en dat
is haar passie voor yoga. Ze leerde het uit een boek dat haar interesse had gewekt
en wat ze helemaal op zichzelf heeft doorworsteld. Ze was er zo door gebeten dat
ze dacht ‘Dàt zal ik naar buiten brengen’. ’t Was bijna als een missie om dat te
kunnen doen en dus is ze daar op eigen houtje les in beginnen geven. Je moet
maar durven! Maar zo is Evelyne. “Als ik overtuigd ben van iets, hou ik vol en ga ik
daar volledig voor. Dat heb ik van nature meegekregen. Er werd bij ons thuis niet
gekniesd. Vader speelde mondharmonica - dat had hij zichzelf geleerd - en bij
feesten speelde hij graag een deuntje en dan zong iedereen mee.” Die goedlachse
houding draagt Evelyne nog altijd uit. 
Dankjewel daarvoor!

Ingezonden door Ingrid, woon- en leef team 



TUINPRAAT
Activiteiten April-mei-juni
Zaainamiddag 6 april

Plantnamiddag 11 mei

HoningverkoopHoningslingeren 3 juni

Samen met de bewoners zaaiden we
op 6 april onder andere: stinkertjes,
capucientjes, reukerwt, pronkbonen,
butternut, Zinnia, mini meloen en
zonnebloem.

Op één van de eerste zomerse
dagen van het jaar kwamen we
samen om te planten. We vulden
bloembakken met hanggeraniums.
Een zeer geslaagde namiddag!

Op maandag 3 juni kwam Imker
Luc op bezoek. 
Hij demonstreerde honingslingeren
aan de bewoners. De bewoners
kregen de kans even te proeven. 

Interesse in verse honing? 
Deze is te verkrijgen in de cafetaria!
8 euro/500gr
5 euro/375gr



TUINPRAAT
Orangerie 
Beste familieleden en bewoners,

Het voorjaar was niet zo schitterend, veel regen
kwam op ons dak.
Omdat we de tuin toch gezellig voor jullie
wilden maken heb ik in de orangerie verse
bloempjes gezet.
We nodigen jullie allen dan ook vriendelijk uit
om het siertuintje te bewonderen.
Na een slecht voorjaar gaan we toch een
zonnige zomer tegemoet!

Dank aan onze collega Michael om met mij het
hoekje schoon te maken.
Geniet van dit gezellig hoekje met iets lekkers
vanuit de cafetaria.

Iedereen welkom!

Groetjes Sofie



Lezing Lien De Metsenaere
Begeleiding bij zelfzorg, ziekte, sterven en rouw

Leestips voor de geïnspireerden
Omdat we allemaal doodgaan- Lien De Metsenaere  

Ons land heeft een van de best omlijnde
wetgevingen op het vlak van patiëntenrechten,
palliatieve zorg en euthanasie. Toch overlijden
dagelijks heel wat patiënten in oncomfortabele
omstandigheden, onder andere door
therapeutische hardnekkigheid en een gebrek
aan kennis over levenseindezorg.

Lien De Metsenaere
Lien De Metsenaere werkte als verpleegkundige tien jaar op de
afdeling intensieve zorg en zeven jaar in een palliatief supportteam. Nu
specialiseert ze zich in coaching rond stress, burn-out, rouw en verlies. 

Lien De Metsenaere kwam langs in
de verschillende Woonzorgcentra
van Squatina om haar ervaringen
en kennis te delen over
‘levenseindezorg’. 
Ze nam ons mee in hoe de praktijk
er vandaag aan toe gaat en hoe
we hierin kunnen verbeteren. Een
interessante namiddag waar
personeel en familie aanwezig
konden zijn. 


