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Woordje vooraf 

Een nieuwe wind…  

 

Vorige keer vierden we de 50e editie van de Engelenbode. We blikten terug op enkele leuke        
artikels die gedurende de jaren verschenen. Mooie herinneringen die we één voor één koesteren.  

Hoe fijn het ook is terug te denken aan vroeger en samen herinneringen boven te halen, soms is 
het goed om vooruit te kijken. Waar zien we onszelf binnen enkele jaren? Ook wij, de redactie van 
de Engelenbode, stonden even stil bij deze vraag. Welke toekomst zien we voor het huiskrantje? 
Wat loopt goed en wat kan beter? We kwamen tot de conclusie dat het tijd werd om een nieuwe 
wind door de Engelenbode te laten waaien. “De Engelenbode 2.0.” als het ware!  

Het krantje zal vanaf nu driemaandelijks verschijnen, in plaats van tweemaandelijks. In de          
vernieuwde Engelenbode zullen enkele vertrouwde, maar ook enkele gloednieuwe rubrieken     
terug te vinden zijn. Met aandacht voor onze ecologische voetafdruk beperken we het aantal    
afgedrukte krantjes. De Engelenbode zal steeds digitaal beschikbaar zijn via onze website 
www.squatina.be.  

Niet alleen door het krantje waait een nieuwe wind. Ook onze Facebookpagina ondergaat een   
metamorfose. De gesloten pagina zoals we die kennen zal verdwijnen. In de plaats komt een open 
facebookpagina die voor iedereen toegankelijk zal zijn. Voor de foto’s die getrokken worden      
tijdens activiteiten wordt vanaf nu gebruik gemaakt van een digitaal fotoalbum op de website.   
Enkel familieleden en mantelzorgers zullen via een login deze foto’s kunnen bekijken.  

 

Heel wat nieuws om naar uit te kijken!  Alvast veel leesgenot!  

 

De redactie  

http://www.squatina.be
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Wie zoekt die vindt!  
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Bewoners  
HIEP HIEP HOERA!  
Wijngaard 

 6 augustus:   mevr. Georgette De Vos      86 jaar 

11 augustus   dhr. Fernand Lootens      89 jaar 

16 september:  dhr. François Vandekerckhove   92 jaar 

26 september:  mevr. Maria Coens     87 jaar 

Olijfgaard 

15 juli:    mevr. Marie-Madeleine Van Volsem  93 jaar 

25 juli:   dhr. Carlos Demuynck   90 jaar 

13 augustus:   mevr. Antoinette Samyn   85 jaar 

1 september:  mevr. Marie-Louise De Groote  94 jaar 

4 september:  dhr. Hans Claeys    61 jaar 

Boomgaard  

3 juli:   mevr. Jeanne Van Dongen    88 jaar 

4 juli:    dhr. André Derycker    91 jaar 

19 juli:    mevr. Cecile Foulard    90 jaar 

21 juli:    dhr. Antoine Van Hecke   86 jaar 

27 juli:    dhr. Daniel Depuydt    88 jaar 

28 juli:    mevr. Simonna Devynck  98 jaar 

29 augustus:  mevr. Mary Van Torre   95 jaar  

Rozengaard  

29 juli:    zr. Marie-Thérèse    87 jaar 

31 juli:    dhr. Jean Coen    87 jaar 

15 augustus:   mevr. Angèle Van Oost   90 jaar 

16 september:  zr. Rita      86 jaar 

Aan alle jarigen een:  
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WELKOM IN ENGELENDALE  
Mijn naam is: Lutgardis De Mulder 

Ik ben opgegroeid in:  Brugge, maar ik ben geboren in Temse 

Op deze dag kwam ik ter wereld: 19 februari 1942 

Ik ben mama van: Marleen, Wieland en Heidi  

Dit kan ik elke dag eten: Frambozen  

Als ik een dier zou zijn, dan was ik: Een poes  

Mijn naam is: Jacqueline Dejaeghere  

Ik ben opgegroeid in: Zeldonk (tussen Oostkamp en Knesselare) 

Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op: 4 maart 1932  

Ik ben mama van: Roland en Claudine  

Mijn prins op het witte paard: Valère  

Wat geeft mij een goed gevoel:  Samen met iemand een babbeltje doen 

 

Mijn naam is:  Thérèse Ladon 

Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op: 27 januari 1926 

Hier ben ik opgegroeid.  In Gent. Kort na mijn geboorte ben ik met mijn 
ouders en twee zussen naar Brugge verhuisd.  

Ik ben mama van: Fréderique, Jean-Paul en Stefaan. 

Ik houd enorm van:  kunst zoals James Ensor en klassieke muziek  

Mijn naam is: Marie-Madeleine Van Volsem 

Ik ben opgegroeid: In Frankrijk, maar naar Brugge komen wonen als ik 17 
jaar was. 

Op deze dag blaas ik kaarsjes uit op mijn verjaardagstaart: 15 juli 

Ik ben mama van: Denise, Michel en Katrien 

Waar sloegen de liefdesvonken over:  op de Brugse kermis. 

Ik geniet van: boeken lezen, voornamelijk van de schrijver Emile Zola. 
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WIJ GEDENKEN  

Trees Bonte   †24 april  2021 

O zo trots was je op de foto met je 
dochter, kleindochter en achterklein-

dochter. Een prachtig viergeslacht! Van 
die innige familieband genoot je in alle 

stilte... 
Zachtjes soezend met op de achter-

grond steeds jouw zo vertrouwde radio.  

Edwige Vermaercke  †2 juni 2021 

Opgesloten zat je in je eigen wereld. 
Maar, zo nu en dan brak de zon door… 

als je iemand dierbaars herkende of 
iets liefs naar je toewaaide. Dán ver-
lichtte een stralende glimlach gans je 

gezicht.  

Brigitte Elias †13 juni 2021 

Je was niet liever dan rustig op je ka-
mer, met je geijkte gewoontes en je 
vertrouwde spullen, elk op hun vaste 

plek. Een bezoekje echter sloeg je niet 
af. Die vriendelijke aandacht deed je 
zichtbaar deugd en steevast bood je 
dan iets lekkers aan uit je verborgen 

snoepkast. 

 

 

Groot is  het verdriet en de 

leegte die achterblijft,  mooi 

zijn de herinneringen.  
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Henri Deneire  †13 juni 2021 

Een stille genieter van de kleine dingen 
des levens... je krant, je koffietje, een 

bezoekje van Wouter, samen buiten in 
‘t zonnetje… En, bovenal een héle lieve 

zachte man met je minzame glimlach en 
je twinkelende ogen. 

 

Laure Van Dijck †15 juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een dame! Trots, gedistingeerd, 
gesteld op je privacy en je waarde als 
mens. Je maakte je graag mooi en ge-

noot van mooie en lekkere dingen, een 
glaasje cava bijvoorbeeld of een etentje 

samen met je neef uit het Brusselse. 
Naar die bezoekjes keek je enorm uit... 
Even kon je terug in de tijd en weer die 
bijzondere tante zijn die je in je diepste 

binnenste nog altijd was.  

Aan familie, vrienden en kennissen 
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Personeel  

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN  

Omdat het altijd leuk is eens te “gluren bij de buren”! Een dagje uit het leven van… Mieke, 
kok in de keuken van ons woonzorgcentrum.  

 

Leeftijd:      25 + 18 jaar ervaring 

Gezinssituatie:       Gelukkig getrouwd met 2 kinderen 

Hobby’s:     films kijken  
Favoriete radiozender:   Joe FM of Nostalgie  
Favoriete gerecht:     Hesperolletjes 

Had je 10 miljoen…?     Dan zou ik een spaarpotje aanleg
    gen voor mijn kinderen zodat ze 
    nooit iets tekort zouden komen. 
    En daarna ons huis verkopen en 
    verhuizen naar het buitenland, 
    naar de zon!   

Aantal jaren in dienst:  3,5 jaar 
Wekker ’s morgens:   4u45   
Vervoer naar het werk:   Auto  
Start werkdag:    6u30  
Eerste wat ik doe als ik  
aankom op het werk:    De radio aanzetten!  
Favoriete moment  
van de werkdag:    Tussen het koken door een praatje maken met de   

    bewoners 

Als collega ben ik…                    Behulpzaam en positief ingesteld! En soms ook wel  eens  
                                                      vergeetachtig. Mijn collega gebruikt regelmatig kattebelletjes 

                                                      om mij te helpen herinneren.  
Einde van de werkdag:  14u30 

Eerst wat ik doe als 

ik thuiskom:   Even 5 minuten voor mezelf in de zetel 
Bedtijd:     21u45  
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Hoe ziet Mieke haar werkdag eruit?  

In de voormiddag ben ik druk in de weer met het voorbereiden van het eten voor de ganse dag:  
Ontbijtkarren klaarzetten, soep opzetten voor ’s middags, vlees (of visjes) bakken, aardappelen 
opzetten, saus maken, groentjes stomen, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ik nog wat tijd overheb, bak ik graag iets voor de bewoners! Brownies of appelcake vallen 
altijd in de smaak, ook bij het personeel.  

Kort voor de middag is het alle hens aan dek om de warme maaltijden klaar te maken voor alle 
96 bewoners. Dat is altijd even zweten! Maar een mooi bord presenteren vinden we heel be-
langrijk. Eten doe je namelijk niet alleen met je mond maar ook met je ogen!   

Na het klaarzetten van het middagmaal wordt de ganse keuken tot in het kleinste hoekje ge-
poetst en klaargezet voor de dag nadien. De boterhammen voor ’s avonds worden gesmeerd en 
klaargezet voor de collega’s.  

Op ‘speciale’ dagen, zoals bijvoorbeeld Maria Lichtmis, carnaval of dag van de zorg voorzien we 
een extraatje voor de bewoners en voor het personeel. We doen dit echt met heel veel liefde. 
Ook op de kerstmarkt verkopen we altijd zelfgebakken koekjes.   

Ik hoop van harte dat de kerstmarkt van Engelendale dit jaar terug door mag gaan!   

Ik ben er alvast helemaal klaar voor!  

 

 

Smakelijke groetjes!  

 

Mieke  
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MEDEWERKERSNIEUWS UIT ENGELENDALE  

Hello baby!  

Het was jullie misschien al opgevallen dat onze pedicure Jasmin al een tijdje rondliep met een 
bolle buik. Geen coronakilo’s, maar in verwachting van haar eerste kindje! Hoewel ze dagelijks 
overstelpt werd met vragen en curieuzeneuzen, hield ze het geslacht al die tijd geheim voor 
ons. Chapeau!  

Op 22 mei 2021 kregen we een heel leuk mailtje in onze inbox:   

Na 9 maanden lang, had ik er genoeg van… Mijn mama mocht eerst nog eens goed zweten 
voordat iedereen van mij zou weten… Gisteren ben ik geboren en kan ik nu ook ’s nachts mijn 
papa even storen.  

Jolien Hollevoet 

Geboren op 21/06/2021 om 22u20 

3,840kg  

50 cm 

 

Gefeliciteerd Jasmin met jullie prachtige dochter!   

Oma’s aan de top! 

Gwendolyn van het zorgteam is op 30 mei plus-oma gewor-
den van baby Lou. Lou woog bij de geboorte 3,150kg en was 
49,50cm groot.  

Haar dochter Luna is ook zwanger, van een meisje! De ge-
boorte is voorzien voor 30 september 2021.  

Deze kleine spruiten kunnen zich geen betere oma wensen!  

Proficiat Gwendolyn!  

Het werd even uitgesteld door Corona, maar Ineke (animatie) haar dochter Tess doet op 18 
september dan toch eindelijk haar eerste communie. Wat worden ze toch snel groot! We 
wensen Tess een super feestelijke dag!  
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Love is in the air!   

Zorgkundige Shana zei volmondig ‘JA’ toen haar vriend Bart haar ten huwelijk vroeg op 22 
mei, de dag waarop ze 5 jaar samen waren. Hij vroeg haar hand aan de dinertafel na een 
dagje wellness met z’n tweetjes. Shana en Bart zijn al volop aan het plannen om er een fan-
tastisch feest van te maken!  

Proficiat Shana!  

 

Opletten geblazen op de weg!   
Collega Demphy behaalde op 14 juni haar rijbewijs! Ze is super blij en 
trots op zichzelf. Demphy reed altijd en overal met haar fiets rond. Vanaf 
nu met de auto kunnen rijden, geeft haar wat extra vrijheid. Een spontane 
uitstap naar de zee met haar zoontje Vic zal vanaf nu een stuk gemakkelij-
ker gaan.  Geniet van de uitstapjes Demphy en voorzichtig op de baan hé!  

Geluk is…. Samenwerken met fijne mensen!  

Je zou ze bijna niet meer herkennen zonder mondmasker! :D  Op dinsdag 15 juni genoten enke-
le collega’s samen van het mooie weer aan de molens langs de Brugse vesten. Eindelijk terug 
mogen samenkomen in de buitenlucht, het deed duidelijk goed!   
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Bezinningshoekje  
Vakantie 

 

is als het huis van mijn grootmoeder: 

onverwacht anders, 

een open deur 

midden in de stad 

 

We laten de achterdeur open. 

Iedereen kan zomaar binnen 

onverwacht welgekomen. 

Onze intimiteit groter. 

Onze tijd ruimer. 

Ons huis niet afgesloten… 

 

Vreemd is toegelaten, 

onverwacht wordt verrassend nieuw. 

 

Leven met een open deur 

Is reizen zonder je huis (kamer) te ver-
laten. 

Op 29 april vierden de zusters het feest van 
hun patrones Catharina van Siëna bij een kop-
je koffie en een stukje taart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 8 augustus is het opnieuw feest, dan is het 
feest van hun stichter de H. Dominicus. Wist 
je dat zijn beeld in de tuin van Engelendale 
staat? Meer leesplezier hieromtrent op de 
volgende pagina!  

 

Blokken 

Waaraan denk jij als je het woord ‘blokken’ hoort? Misschien aan het spelprogramma met Ben 
Crabbé of aan die blokkendoos waar je vroeger mee speelde of aan…? 

Heel wat studenten voelen hun hart sneller slaan bij het horen van dit woord. 
De blokperiode en examentijd bezorgen hen en hun ouders vaak stress. 
Misschien heb jij klein– of achterkleinkinderen die nu, in deze voor hen zware periode, zitten? 

Met een telefoontje, een schouderklopje, een kaarsje of een gebed kan je hen laten voelen dat 
je aan hen denkt. 
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Gebed 

Geef aan onze studenten een helder 
hoofd, 

Zodat ze kunnen bewijzen wat ze heb-
ben geleerd. Geef de professoren een 
open hart, zodat ze in elke student het 

beste zien. 
Met dank aan Zr. Rita en Linda voor hun bijdragen binnen 

deze rubriek 

Beeld in de tuin van Engelendale  

 

Af en toe gebeurt het dat een bezoeker mij vraagt van wie dat 
grote beeld is in de tuin van Engelendale.  

Dat is de stichter van de Dominicanen en Dominicanessen, de 
congregatie waartoe de negen zusters behoren. 

Dominicus de Guzman werd geboren omstreeks 1171 in Ca-
leruega, Oud-Castilië, in Spanje. Op 7 jarige leeftijd verhuist hij 
naar zijn oom, een priester, voor een opleiding in de geestelijke 
stand. Als hij 14 jaar is, volgt hij de school in Palencia en stu-
deert daar tot zijn 24ste. 

Tijdens een reis komt hij voor het eerst in contact met 
“heidenen” dit zijn o.a. Katharen in Zuid Frankrijk. Hij voelt zich geroepen om deze ketterij te be-
strijden en begon daarom in alle eenvoud te prediken.  

Volgens Dominicus moest ketterij namelijk bestreden worden door predikers die met hun een-
voudige leefstijl, hun woorden geloofwaardigheid verschaften. Dominicus' prediking had aanvan-
kelijk een zeker succes. Eind 1206 stichtte hij een vrouwenklooster, het eerste klooster van de 
latere dominicanessen. 

In Toulouse sticht hij in 1215 de Orde der Predikbroeders of Dominicanen. De nadruk kwam sterk 
te liggen op studie en het in praktijk brengen van het Woord. Hij is ook bekend om zijn ijverige 
prediking ter promotie van het rozenkransgebed. Dominicus inspireerde mensen door zijn opge-
wekte aard, praktische instelling en scherp oog voor de tekenen van de tijd. Hij richtte een dyna-
mische orde op met als hoofdtaken prediking en zielzorg. 

Zijn broeders volgen de Regel van Sint Augustinus. In mei 1217 is er de eerste grote samenkomst 
van alle broeders. Dominicus zendt ze uit : twee aan twee, zoals Jezus deed, en zoals beschreven 
in het Evangelie. 

Dominicus overlijdt in augustus 1221 in Bologna, Italië, en wordt heilig verklaard in 1234. Zijn 
feest wordt gevierd op 8 augustus, ieder jaar een feestelijke dag voor ons, Dominicanessen en 
Dominicanen. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicanessen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rozenkrans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Preek
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Informatiehoekje  

KINE-WIST-JE-DATJES  

Wist je dat … 

We vanaf september opnieuw starten met onze weke-
lijkse bewegingssessies in groep. 

Op 9 september zijn de ‘geel-tjes’ als eersten aan de 
beurt. 

 

Tot dan ! 

Warme groetjes vanuit de kiné (Nadia en Iris) 

Bewegingsoefening  

Sterke armen  

Breng  je handen tegen elkaar 
voor je borst, laat de ellebogen 
naar buiten wijzen. Duw de han-
den 15 seconden tegen elkaar. 

Let op: houd borst en schouders 
laag.  

Hoe vaak?   

3 x 15 seconden. Even rust en 
herhaal dit nog 2 keer.  
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LACHEN IS GEZOND  

Even lachen , gieren en brullen want  is het beste medicijn om gelukkig te zijn !  
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WIST-JE-DATJES UIT DE TUIN  

Er is veel  nieuw leven  in de kippenren. 
De vier hanen uit Mabelle haar broed van 22 januari, ja je leest goed,  putje winter, hebben 
een nieuwe thuis gevonden.  
Alsook vier hennen vonden een thuis. Een toom met  zes hanen samen met zes hennen dat 
lukt niet echt. Alsook het risico op inteelt is groot.  
Zodoende kreeg  Amede en  Antoine vier  hennen van meerdere rassen. Dit geeft veel variatie 
in de vorm en groottes van de eieren. Leuk om aan te treffen in het kippenhok, vind je ook 
niet?  
 

In de tuin verblijven  nog andere  lieve dieren die opnieuw van hun buiten ren  kunnen genie-
ten.  
 

Weet je nog …..cavia’s :    Rhea , Moira en Thor   
 

Daarover meer in de volgende editie.  

Ingezonden door Myrite, de kippenmoeder 
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OP DE BABBEL BIJ 

Op de babbel bij Joanna Wartel, beter bekend als Zr. Magdalena 

Ik laat haar even zelf aan het woord: ‘Ik was de jongste van 6 meisjes. Vooral aan m’n vader 
denk ik met ontroering terug. Ik leek op hem. Hij had grote mooie handen... de handen van een 
beeldhouwer en ook al leed hij er erg onder dat er tijdens de oorlogsjaren zo weinig beroep 
werd gedaan op die vaardige handen van hem, toch was hij niet ongelukkig. Anderen begrepen 
dat niet. Ik wel, want ik heb dát van hem meegekregen... die levenskunst om niet te treuren en 
niet té ver vooruit te kijken, maar om te genieten van elk moment. Het NU is belangrijk! En ook 
ik heb met mijn handen veel goeds gedaan. Als studente vroedvrouw heb ik talloze kinderen 
helpen geboren worden. Ook later als hulp in de psychiatrische verpleging in Oostende hebben 
m’n handen velen verzorgd. En nog later hebben ze héél veel geborduurd en gebreid... kleine 
dingetjes waarmee ik anderen gelukkig maakte. Bellekoorden bijvoorbeeld die ik aan m’n nicht-
jes gaf of lapjesdekens voor de missies.’ 

Op de vraag wat haar ertoe heeft gedreven om naar het klooster te gaan, antwoordde ze dat ze 
als kind al sterk geraakt werd door het leed en de armoede die ze overal om zich heen zag.  Ze-
ventien was ze toen de oorlogsjaren begonnen en toen dat leed om haar heen alleen maar toe-
nam, vond ook zij dat ze iets ‘belangrijks’ moest doen voor de wereld. ‘Het was écht een punt 
van bekering. Ik voelde dat God er voor mij was en alles wat gebeurde zag ik als een uiting van 
Gods aanwezigheid. En ja, ik ben erg gelukkig geweest als kloosterlinge. Het biddend mogen le-
ven in Gods tegenwoordigheid en vanuit die liefde goed zijn voor anderen. Dát is mijn leidraad 
geweest in ’t leven.’ 

Dát straalt Zr. Magdalena ook uit. Ze is een blij open iemand, die houdt van mensen en van de 
stille kracht van het gebed. Geraakt werd ze door het lijden van de wereld, maar dit maakte haar 
niet triestig, maar integendeel alleen maar meer open voor een groter mysterie waar ze gans 
haar leven aan gewijd heeft.  

Waar geniet je nu nog van? vroeg ik haar ter afsluiting. ‘Van mensen’ reageerde ze prompt. ‘Ik 
geraak er maar niet op uitgekeken, op het wonder dat elke mens is. Alles wat schoon en goed is 
bewonder ik!’ En dus geniet Zr. Magdalena nog volop van mooie klassieke muziek en van al wie 
haar (onverwachts) een bezoekje brengt of even belt uit het verre Antwerpen waar veel van 
haar neven en nichten wonen of haar verrast met een wandeling door onze mooie tuin. 

Mooi is dat... om nog zo vol verwondering in ’t leven te staan. 
Misschien is het dit wat Zr. Magdalena jong houdt, ondanks 
haar 98 jaar? 

Ingrid (Jullie interviewer van dienst) 
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WERKGROEP IN DE KIJKER 

Een goede mondhygiëne is essentieel voor de algehele gezondheid en het welbevinden van ou-
deren. In Engelendale is mondzorg een belangrijk onderdeel van de dagelijkse verzorging. Het 
kan de kwaliteit van leven op een positieve manier beïnvloeden zoals bij praten, bijten, kauwen 
en lachen. Er werd dan ook een mondzorg team samengesteld in WZC Engelendale. In samen-
werking met project Gerodent hebben ze als doel de kwaliteit van de mondzorg bij de bewoners 
te verbeteren. 

Gerodent is een groep van tandartsen uit het UZ Gent. Met hun mobiele apparatuur komen ze 
naar het WZC een of twee keer in het jaar.  

Binnen de werkgroep mondzorg engageren zich volgende medewerkers: Nancy Dudal, Lorenzo 
Rossel, Gwendolyn Maes, Daphny Demeyer, Marjan Verhaest en als coördinator: hoofdverpleeg-
kundige Hilde Vaneessen. De leden van het team hebben een opleiding gekregen van de tandart-
sen van Gerodent. Iedereen kan terecht bij hen voor vragen en informatie.    

 

 

 

Het doel van dit team is om collega’s, bewoners en familie te sensibiliseren in het belang van een 
goede mondzorg. Het team leert de bewoners en collega’s de correcte technieken aan bij de 
mondverzorging en zorgt er voor dat iedere bewoner het juiste materiaal heeft aangepast aan de 
individuele noden. Nog een taak is het opmaken van de mondzorgstatus bij iedere bewoner, die 
aangesloten is bij Gerodent. Dit zorgt ervoor dat de tandartsen, bij het begin van het bezoek, al 
een globaal beeld hebben van iedere bewoner. Ook begeleiden de teamleden de bewoners tij-
dens de consultaties. Dit zorgt voor minder onrust omdat er een vertrouwd gezicht aanwezig is 
en helpt voor een makkelijke consultatie. 

Indien je wenst dat Gerodent nazicht doet bij het gebit van uw familielid, dan mag je de naam 
van je familielid doorgeven aan één van de medewerkers van het mondzorg team. 

In huis hebben we enkele werkgroepen waar medewerkers hun steentje in bij kunnen dragen. 
Zo werden volgende werkgroepen opgericht: werkgroep aandachtspersonen, hulpmiddelen, pal-
liatieve zorg, dementie en mondzorg. Maar wat houden deze werkgroepen nu precies in?  On-
der deze rubriek wordt in deze editie de werkgroep  Mondzorg in de spotlights gezet.  
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Train je brain  

Weet jij welk merknaam er ontbreekt op de  producten? De beginletter is gegeven.  

B _  _  _  _  _  _  _  _  _   

D  _  _  _  _   

Z  _  _  _  _  _  _   

P  _  _  _  _  _  _   

De oplossing vind je terug in de volgende editie  

C  _  _  _   _ ’ _  _   
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Oplossing vorige editie 

Welke woorden kan je maken? Vul de ontbrekende klinkers in (A, E, I, O, U)  

Welke bloem zie je op de foto?  
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Sfeerbeelden  
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Zin in meer foto’s? Neem een kijkje op onze website!  



 23 

 

 

 

Nog een laatste bericht …  
 

Vanaf juli zal alle beeldmateriaal van afgelopen activiteiten en uitstappen worden bewaard in 
een digitaal fotoalbum. Daarnaast zal ook de Engelenbode via de website digitaal de lezen 
zijn!   

Waar kun je dit terugvinden?  

→  Surf naar onze website https://engelendale.squatina.be  

→   Scrol naar beneden tot je aan het einde van de pagina komt. Klik hier op ‘Fotoboek’ 

→ Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.  Nog geen login? Stuur dan een mailtje naar 
engelendale@squatina.be en vraag je login aan.  

→  Wanneer je ingelogd bent, kun je alle albums bekijken. Ook alle versies van de Engelenbo-
de kun je hier raadplegen!  

   

 

 

 

 

 

 

https://engelendale.squatina.be
mailto:engelendale@squatina.be


 24 

 

 

Eindredactie en lay-out 

Anne Deceur en Roos Veraghtert  

Jullie inbreng is van harte welkom!  

Heb je ideeën of leuke artikels voor in de Engelenbode? Laat het 
ons zeker weten.  

Je kan ons contacteren op animatie.engelendale@squatina.be  

Nuttige contactgegevens  

Algemeen nummer:  050 33 68 19 

Sociale dienst:  deceur.anne@squatina.be  

Animatie:   050 33 68 19 (vragen naar animatie)  

   of animatie.engelendale@squatina.be 

Kiné:    bamelis.iris@squatina.be of deschaut.nadia@squatina.be 

Dementiecoach: dementiecoachengelendale@squatina.be  


