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Woordje vooraf 

 Beste lezers, 

Ik heb zonet het voorwoord van één jaar terug gelezen, het viel me op dat ik, met aanpassing van 
de datum, ongeveer dezelfde tekst terug had kunnen gebruiken. In de inhoud had ik het toen 
over: terug stijgen van de covid cijfers, de werking van de vaccinaties, over herwinnen van onze 
vrijheid tegen de zomer !!! 

Ik kan het vandaag terug hebben over stijgende covid cijfers in ons woonzorgcentrum (op het 
ogenblik van dit schrijven hebben we 8 bewoners die positief testen op covid), over de hoop dat 
het derde vaccin nog steeds stand kan houden tegen erg ziek worden en hospitalisatie. Enkel over 
het terugwinnen van onze vrijheid tegen de zomer blijf ik voorzichtig. 

Ondertussen blijft de wereld ronddraaien, Covid wordt wat op de achtergrond gedrongen door de 
oorlog in Oekraïne. Veel van onze bewoners hebben herinneringen aan de 2de wereldoorlog in 
onze regio en kunnen zich beter dan wie ook inleven in wat dit conflict voor de bevolking moet 
betekenen. Ik hoop dat deze mensen wel kunnen spreken over het herwinnen van de vrijheid te-
gen de zomer. 

Ik was van oordeel om ook iets te schrijven over de lente die duidelijk in aantocht is. Maar net de-
ze morgen moest ik sneeuw ruimen en was ik blij dat de winterbanden op mijn wagen nog niet 
waren vervangen. En toch, Frank Deboosere sprak in het nieuws dat er in maart 2022 meer uren 
zon waren geweest dan in juni 2021, dus de lente is wel degelijk op komst. De sneeuw van deze 
morgen klasseren we derhalve als een ‘accident de parcour’. 

Met de lente in het vooruitzicht worden terug diverse buitenactiviteiten voor de bewoners geor-
ganiseerd. Ons Ergo-animatie team neemt hierin het voortouw bijgestaan door de werkgroep aan-
dachtspersonen. Ook de tuinierders zullen zich terug laten zien op hun percelen. Kortom het 
wordt de hoogste tijd om onze vit. D tekort terug aan 
te vullen. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Rik Coture 



 3 

 

Inhoud  

 

 

 

Wie zoekt die vindt!  

Mevr. Germana Pattyn 

vliegt ergens in de  

Engelenbode rond. Kan je 

haar vinden?  

4  Bewoners  

4 Hiep hiep hoera!   

6  Welkom in Engelendale  

8     Wij gedenken  

11 personeel 

11 Een dag uit het leven van  

13 Medewerkersnieuws uit Engelendale  

16 Bezinningshoekje  

18 Informatiehoekje 

18 Kiné-wist-je-datjes 

18 Beweeg je jong  

19 Lachen is gezond  

20 Tuinpraat   

22 Op de babbel bij  

24 Werkgroep in de kijker  

25 Train je brain  

28 Sfeerbeelden  



 4 

 

Bewoners  

HIEP HIEP HOERA!  
 

 

 

Wijngaard 

 12 april  mevr. Glas Ghislaine   95 jaar 

 6 mei   mevr. Dewanckele Paula  93 jaar 

 7 mei   mevr. Bossier Maria   83 jaar 

 9 mei   mevr. Vande Cappelle Marie-José 96 jaar 

 30 juni   mevr. Badard Elisabeth  89 jaar 

  

Olijfgaard 

 6 mei   mevr. Vandewalle Albert  90 jaar 

 21 mei   mevr. Huys Marguerite  103 jaar 

 26 juni   mevr. Collumbien Francine  96 jaar  

 28 juni   dhr. Braems Constant    91 jaar  

Boomgaard  

 2 april    mevr. Scherrens Elyanne  75 jaar 

 5 april   mevr. Ghyoot Odette   88 jaar  

 10 april  mevr. Dejonghe Marie-Thérèse 93 jaar    

 23 april  mevr. Janssens Rosa   79 jaar 

 26 april  mevr. De Buyser Cecile  91 jaar 

 2 mei   mevr. Fremout Anna   89 jaar 

 27 mei   mevr. Bicler Nicole   92 jaar 

 16 juni   mevr. Van Vyve Cécile   92 jaar 

 23 juni   mevr. Gevaert Paula   90 jaar 
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Aan alle jarigen een:  

Rozengaard  

 9 april   mevr. Pattyn Germana  100 jaar 

 27 april  dhr. Moré Paul   84 jaar 

 29 april  mevr. De Busschere Odetta  96 jaar 

 4 mei   mevr. Romeyns Monique   76 jaar 

 7 mei   zr. Ignace    83 jaar 

 18 mei   mevr. Devriese Cecile   88 jaar 

 24 mei   mevr. Boussemaere Liliane  94 jaar 

 31 mei   mevr. Mestdagh Monique  87 jaar 
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WELKOM IN ENGELENDALE  

Mijn naam is:  Marie Vyncke 

Maar ze noemen mij: Marise 

Op deze dag kwam ik ter wereld: 12 maart 1938 

Ik ben mama van:  5 kinderen 

Wat drink je graag bij het middagmaal? Witte wijn 

Als ik een dier zou zijn, dan was ik een: Vis 

 

Mijn naam is:  Nestor Janssens 

Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op: 10 februari 1932 

Ik ben papa van: 2 zonen en 1 dochter  

Op deze muziek kan ik niet blijven stilstaan: Klassieke muziek 

Wat drink je graag bij het middagmaal: Een pintje 

Mijn naam is:  Jacques Beuselinck 

Op deze dag blaas ik kaarsjes op mijn verjaardagstaart uit: 1 januari 

Ik ben papa van: 2 dochters  

Dit kan ik elke dag eten: biefstuk friet 

Dit is mijn tofste reisbestemming: Zuid-Amerika 
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Mijn naam is:  Monika Maene  

Ik ben opgegroeid in: Eernegem  

Op deze dag kwam ik ter wereld: 13 december 1938 

Ik ben trotse mama van: een dochter Karine, zij werkt hier in het 
zorgteam. Onlangs werd ik ook overgrootmoeder van Louise.  

Wat doet mij glimlachen?: Als er ‘kluchtjes’ worden verteld 

Van dit eten walg ik:  Preparé 

Mijn naam is: Elyanne Scherrens 

Mijn verjaardag vier ik op: 2 april 

Ik ben mama van: 2 zonen 

Als ik een dier zou zijn, dan was ik een: Aap 

Ik geniet van: Dansen en muziek 

 

 

Aan alle nieuwe bewoners en familie, van harte 

in WZC Engelendale!  
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WIJ GEDENKEN  

Christiane Hoste  †29 december 2021 

 

 

 

 

 

Vele jaren ben je bij ons geweest, eerst 
samen met je 2 zussen en toen alleen. 

Van een goedlachse dame werd je 
steeds stiller en stiller. Je was graag 

rustig op je kamer, in gezelschap van 
één van je kinderen. En zolang het ging 
was je samen met hen ook graag bui-

ten, in onze mooie tuin, genietend van 
‘t zonnetje. 

Marie-Christine Inslegers †3 januari 2022 

 

 

 

 

 

 

Een klein genieterke... zo kenden we je, 
klein én fijn en o zo blij als je je kinderen 

zag. Dan was het dubbel en dik genie-
ten. Zolang er maar niet té veel veran-
dering was, want daar hield je niet van. 

Geniet nu maar verder, waar je ook 
bent… 

 

Simonna Devynck †13 januari 2022 

 

 

 

 

 

 

Simonna… wat genoot je van elk feeste-
lijk moment, stralend als een koningin 
met jouw glaasje bubbels. Je had ook 

graag iemand dichtbij om troostend je 
hand vast te houden. Nu mag je loslaten 

en vrijuit Roger tegemoet reizen. 

 

Wat je in je hart bewaart,  

raak je nooit meer kwijt 
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Denise Josqui † 16 februari 2022 

 

 

 

 

 

  

Onafscheidelijk was je van jouw Jan’tje. 
73 jaar waren jullie samen. En échte 
levensgenieters waren jullie samen. 

Daarvan getuigen de vele mooie foto’s 
en herinneringen. Je zal niet vergeten 

worden! 

Rony Berghman †25 januari 2022 

  

 

 

 

 

 

Even ben je bij ons gepasseerd. En heel 
onverwachts reisde je alweer verder… 

We wensen je een goeie reis waar je nu 
ook bent… 

 

Antoine Vanhecke †19 januari 2022 

 

 

 

 

 

  

Gezegend was je met een vrouw uit de 
duizend die je bewonderend op handen 

droeg. Elke dag keek je uit naar Lieve 
haar bezoek en gingen jullie samen op 
stap of zaten gezellig te genieten en te 

keuvelen op jouw kamer. Ware liefde in 
goede en kwade dagen. 

Mia Gevaert †14 maart 2022 

  

 

 

 

 

 

 

Zacht kijk je ons aan… ook al was de weg 
op het eind best moeilijk. En toch… zo 
nu en dan even naar de tuin, genieten 
van de mooie natuur die jou zo lief was 
en waar je zoveel van wist. En dan de 

vele bezoekjes van je dochter Martine, 
dát waren jouw troostmomenten.  
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Personeel  

In deze engelenbode een speciale editie “gluren bij de buren” want…  

...wij mochten in maart twee nieuwe collega’s verwelkomen! Hoera!  We dachten dat jullie het 
leuk zouden vinden om hen wat beter te leren kennen.  

 CARO 

Leeftijd:   32 jaar   

Gezinssituatie:   samenwonend met partner Tibo, dochter   

Arwen en Engelse Bulldog Oona    

Hobby’s:  BBB, mountainbike, wandelen   

Favoriete radiozender:  Q-music 

Favoriete gerecht:   Spaghettiiiiiiiiiii 
Vakantieland bij uitstek: alle plaatsen met ongerepte natuur 
kunnen mij bekoren  
Had je 10 miljoen…?    Dan startte ik mijn eigen onderneming op 
en maakte ik een wereldreis!   

Wekker ’s morgens:  6u   

Vervoer naar het werk:  met de auto  

Start werkdag:  8u   

Eerste wat ik doe als ik  aankom op het werk:  als eerste vul ik mijn drinkfles met water en 

wens ik een goeiemorgen aan  alle bewoners en collega’s in de leefruimte  

Favoriete  moment  van de werkdag:  het moment van de overdracht waarop we met de 

collega’s samenzitten om oplossingen te zoeken voor de zorgproblemen waarmee we ge-

confronteerd worden.  

Als collega ben ik…  empathisch :)                    

Einde van de werkdag:   16u30  

Eerst wat ik doe als ik thuiskom: mijn hond Oona uitlaten 

Ik kruip onder de lakens om: 22u   
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FREA 

Leeftijd:  26 jaar    

Gezinssituatie:  samenwonend met mijn ouders, mijn vriend, 
mijn kat & hond (en ja hoor ze komen goed overeen!  )    
Hobby’s:  shoppen, uitstapjes met vriendinnen en creatief be-
zig zijn     

Favoriete radiozender:   Studio Brussel   

Favoriete gerecht:   FRIETJES! Ik zou ze iedere dag kunnen eten, 
zelfs twee keer per dag!   

Vakantieland bij uitstek:  Zuid-Frankrijk  
Had je 10 miljoen…?   dan zou ik op wereldreis vertrekken en 
donaties doen 

  

Wekker ’s morgens:  6u30, nog net genoeg tijd voor een ontbijtje  

Vervoer naar het werk:  met de auto en in de zomermaanden met de fiets  

Start werkdag:  8u00   

Eerste wat ik doe als ik  aankom op het werk:  een goeiemorgen wensen aan de collega’s en 

bewoners   

Favoriete moment van de werkdag:  wanneer een bewoner verhalen over vroeger vertelt 

Als collega ben ik…    behulpzaam                 

Einde van de werkdag:   16u30  

Eerst wat ik doe als ik thuiskom:   een koffietje drinken  

Ik kruip onder de lakens om:  22u30     
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MEDEWERKERSNIEUWS UIT ENGELENDALE  

Hoera, een dochter!  

Op 24 januari werd collega Diana Ceicovschi mama van Evelyn Antonia. Haar dochtertje kwam 
om 11u37 ter wereld. Ze woog 3,760kg en was 53,5 cm groot. Alvast een dikke proficiat aan de 
kersverse mama en papa!  

 

 

 

 

 

 

Vier maal opa plezier!  

Onze directeur, dhr. Coture, werd op 13 december 2021 voor de 
vierde maal opa. Zijn zoon Arne en schoondochter Lisa werden de 
ouders van een flinke baby, Charlie. Het kindje werd geboren om 
10u04, woog 3,330 kg en was 53cm groot. Wij wensen de ouders en 
grootouders veel geluk toe! 

 

Eerste kleinkind voor Karine van het zorgteam 

Op 28 februari om 16u43 werd Louise geboren. Louise is het eerste kleinkindje van  

zorkgundige Karine en tevens het eerste achterkleinkindje van bewoonster Monika Maene. 
Karine is ook de trotse meter van het meisje. De 

geboorte van Louise zorgt voor een viergeslacht, vier 
personen van hetzelfde geslacht die in rechte lijn van 
elkaar afstammen. Via deze weg willen we de kers-
verse oma en overgrootmoeder van harte feliciteren! 
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Puppynieuws 

Niels uit het zorgteam werd op 23 februari hondenbaasje van Una. 
Una is een chocoladebruine labrador puppy van ongeveer drie 
maand oud. Kijk naar de foto, hoe schattig!  
Niels en Una kwamen eind maart in Engelendale op bezoek.  De hoge 
schattigheidsfactor van labrador Una bracht zeer veel lachende ge-
zichten bij de bewoners teweeg. We kijken al uit naar jullie volgende 
bezoek!  

Just married!  

22 februari werd dé dag voor Shana uit het zorgteam en 
haar vriend Bart. Het koppel gaf die dag hun ‘JA woord’ 
aan elkaar.  Proficiat aan dit prachtige echtpaar! Wij 
wensen hun nog heel veel liefdevolle jaren toe.  

Baby onderweg.. 

Shana uit het onderhoudsteam is in blijde verwachting van 
haar tweede kindje. Grote zus Noor krijgt er begin augustus 
een zusje bij.  We wensen Shana en haar gezin van harte 
proficiat!  

 

 

 

 



 14 

 

Niet meer hier, maar voor altijd bij ons.  

 

Met spijt in het hart namen twee collega’s afscheid van dierbaren.  

 

Zorgkundige Vicky nam op 28 januari afscheid 
van haar zus ‘zussie’ Dona.  Zij verloor de strijd 
tegen kanker.   

“Als een echte leeuwin heeft ze gevochten. Ze 
was de beste zus ter wereld, bij haar kon ik al-
tijd terecht om raad te vragen. Ze gaf me soms  
de spreekwoordelijke schop onder m’n kont. Ik 
verlies niet alleen mijn grote zus, ook mijn 
doopmeter, ze was mijn alles. Omringd door 
haar dochter en ik die haar hand vasthielden, 
blies ze haar laatste adem uit. De hemel heeft 
er een stralende ster bij! Slaapwel zussie!”  

 

 

 

Collega Tessy uit het zorgteam nam op 9 februari 
afscheid van haar mama.  

Een moeder is lief, een moeder is trouw 

Een moeder is een bijzondere vrouw. 

Een moeder verliezen is een groot gemis 

Dat voel je pas echt als ze er niet meer is.  

 

 

 

 

We wensen beide collega’s veel sterkte en moed bij dit verlies. 
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Bezinningshoek-

God en Oekraïne 

 

Waarom gebeurt zo iets vreselijk? En waar is God dan? 

 

We hebben het over de oorlog in Oekraïne. 

De beelden en cijfers van zoveel ellende laten ons niet los. 

Voor wie zelf een oorlog meemaakte roept elk nieuwsbericht wellicht een herinnering op: 

armoede, honger, koude, schuilkelders, verraad, angst… 

Bij alle kleine en grote dingen die je doet in het leven, sluimert er een diep vertrouwen op de 
achtergrond. 

Dat het leven goed is, dat het zin heeft om mensen te helpen, om je werk goed te doen, om je 
kinderen en kleinkinderen waarden bij te brengen, … 

Niet dat dit altijd lukt, maar diep van binnen weet je dat het zin heeft. 

Mensen horen samen en alleen in verbinding met elkaar kunnen we problemen de wereld uit 
helpen. 

 

De oorlog in Oekraïne schreeuwt het tegendeel uit. 

De coronapandemie overkwam ons; 

Deze oorlog is doelbewust in gang gezet. 

Ons vertrouwen krijgt een deuk. 

We willen roepen: “God waar ben je?”, maar we weten dat hij niet zal antwoorden. 

Want de hele oorlog is mensenwerk. Het kwaad in zijn zuiverste vorm: mensen die er niet voor 
terugschrikken om andere mensen massaal in de ellende te storten. 

 

Ik bid zo hard als ik kan dat God deze arme getroffen mensen vasthoudt. 

En ik vertrouw erop dat Hij dat zal doen. Maar de pijn blijft. 

Pas als ik zie hoe mensen overal de handen uit de mouwen steken, weet ik dat de Geest van God 
niet weg is.  

Zolang er mensen zijn die, van uit welke inspiratie ook, blijven opkomen voor anderen, zijn God 
en de mens niet dood! 

(naar Kolet Janssen) 

Met dank aan Zr. Ignace en Linda voor  
hun bijdragen binnen deze rubriek 
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Veertigdagentijd – Goede Week – Pasen 

 

Na het lezen van het verhaal van Kolet wordt de Goede Week wel heel actueel! 

10 april: Palmzondag. Mensen verwelkomen Jezus in Jeruzalem 

     Velen zetten hun deur open voor oorlogsvluchtelingen.  

14 april: Witte Donderdag, De voetwassing, teken van dienstbaarheid.  

  Mensen zetten zich in op allerlei manieren. 

15 april: Goede Vrijdag,  

  Jezus roept het uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? 

  Deze schreeuw klinkt ook vandaag in Oekraïne. 

16 april: Stille Zaterdag 

  Een dag van rouw, verdriet en waken,  

  Maar ook de dag van hoop op nieuw leven dat er nog niet is. 

  Middenin verwoesting en vernieling blijven mensen hopen op vrede. 

 

17 april:  Zalig Paasfeest!  
 

 

Een vogel zingt  

Luister: er zingt een vogel… 

Stoor hem niet. Maak je zo klein, onopvallend 
en stil mogelijk. Luister naar hem. 

Probeer hem niet te pakken of tam te maken. 

Het is de schepping zelf die het lied van de 
Schepper zingt. Jij kunt het lied van de vogel 
horen. Je zult geen geweldenaar zijn, over-
heerser of rover. Je zult de goddelijke vreugde 
kennen omdat je bestaat en je hart zal opge-
lucht zijn. 

Ingezonden door Zr. Ignace 

 

 

 

Mei: Mariamaand! 

In de prachtige tuin kan je even ver-
wijlen bij het Mariabeeld of een Ma-
rialied beluisteren of je even tot haar 
richten in gebed. 

 

Maria, wees onze moeder 

En maak ons tot uw kinderen. 

Maria, leer ons leven naar uw voor-
beeld. 

Wees gegroet, Maria… 
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Informatiehoekje  

KINE-WIST-JE-DATJES  

Wist je dat … 

… je met de nodige dosis doorzettingsvermogen en de 
nodige aanmoediging er veel bereikt kan worden ? 

  

Lentegroetjes vanuit de kine ! 

  

Iris en Nadia 

 

Bewegingsoefening door mevr. Junine Demets 

 Doe onderstaande oefening al zittend op een stoel 

 Doe dit 10x per dag 

 1. TIK JE HOOFD 4. TIK JE TENEN 2. TIK JE SCHOUDERS 3. TIK JE KNIEËN 

BEWEEG JE JONG 

 

Bewegingsoefening 

  

Sterke dijspieren 

  

Vanuit zit, hef je voet op tot je been (zo veel mo-
gelijk) gestrekt is. 
Hou 10 tellen aan. 
 

Doe dit 5x aan elke kant. 
 

Succes!  
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LACHEN IS GEZOND  

Even lachen , gieren en brullen want  is het beste medicijn om gelukkig te zijn !  
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TUINPRAAT 

Hoe zag onze warme tuin er vroeger uit? We keren even terug in de tijd... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De domeinen van ons WZC Engelendale werden in 1861 aangekocht door de zusters Dominica-
nessen.  

Het heette voordien ‘t Walleke’ en was eigendom van de broeders Xaverianen. In 1865 startte 
men de bouw van een nieuw klooster waarvan de kapel in 1867 werd ingewijd. 

Vanuit de Jacobinessenstraat verhuizen de zusters die absoluut in het “Slot” willen verblijven 
naar de Vlamingdam. Het gebouw in de Vlamingdam waar nu het dagcentrum “de Windroos” 
is werd het noviciaat waar de jonge zusters in de leer gingen.  

Maar hoe zag onze warme tuin er vroeger uit ? 

Om wat meer te weten te komen ging ik ten rade bij enkele zusters. Zo ook bij Annie, onze col-
lega uit het onderhoudsteam. Zij is in Engelendale al van 1 januari 1987 in dienst. Bedankt An-
nie voor de leerrijke babbel! 

Annie werkte zo’n 25 jaar van de zusters Dominicanessen voor het WZC er kwam. In die tijd 
waren er nog een 40-tal zusters. 

Die zusters waren van alle bijhuizen naar Brugge verhuisd om hier samen van een rustige oude 
dag te genieten. Zusters uit Ter Bank, Oostduinkerke, Oosterzele, Oostende, Erwetegem, enz. 

Annie spreekt met veel genegenheid over die periode, het was een fijne tijd voor haar. 

Toendertijd zag de Engelendale tuin, zoals we hem nu kennen er totaal anders uit. 

Alles was nog één grote wei met een koe en heel wat schaapjes. 
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Op de plaats waar nu de nieuwbouw (achter de serre) staat, waren vroeger de stallingen. 
Daarboven was de zolder waar de was van de zusters te drogen hing, een taak voor Annie.  

De vijver was er ook. Deze was met draad afgespannen om de dieren te beschermen. 

Er was wel een kleine moestuin waar vooral Zr Anita en later ook Zr Ignace in werkten. De 
zusters kookten nog hun eigen maaltijden en de groenten uit de moestuin werden dan ook 
voor eigen gebruik gekweekt. 

Elke dag schoof Kannunik Lambrechts mee aan tafel en vaak kwam het dan tot een 
“wedstrijd” onder de zusters over wie nu die dag het meeste vissen in de vijver gespot 
had…  

In 1992-1994 worden de kloostergebouwen - op de kapel na - gesloopt en bouwen de zus-
ters een nieuw klooster naar het ontwerp van architect G. Debruyne uit Brugge. Toen 
werd ook de tuin aangelegd zoals we hem nu kennen. 

Een groot deel van de weidegrond werd verkocht om de bouw te financieren. Daar is nu 
de nieuwe woonwijk, aan de kant waar het grotje zich bevindt. 

De nieuwbouw, met integratie van de kapel uit de tweede helft van de 19de eeuw, ontwik-
kelde zich vanaf toen rondom een gesloten binnentuin en creëerde zo een openheid en de 
mooie plaats waar wij  nu zo van genieten … 

 

In 2008 beginnen de zusters na te   
denken over een samenwerking met 
een zorginstelling om hun oude dag 
veilig te stellen en niet meer te hoeven     
verhuizen. Er wordt met enkele         
instanties in gesprek gegaan en uitein-
delijk gaan ze met de CM in zee…  

 

… en de rest is geschiedenis!  

Ingezonden door  Caroline, animatieteam 
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OP DE BABBEL BIJ  

Op de babbel bij Eric Poti฀, 

Ik zocht Eric op aan de ontbijttafel in de Olijfgaard. ‘’s Morgens slaap ik graag een beetje uit” 
was het eerste wat hij me toevertrouwde. “Dan op m’n gemakske goed ontbijten, met een goeie 
tas straffe koffie.” Dit alles onder het goedkeurend oog van Marguerite, z’n tafelbuurvrouw. 
“Eric kan dat goed”, wist  Marguerite spontaan aan te vullen. “z’n boterhammen smeren tot in 
de hoekjes en ze dan met smaak opeten. Ik zie graag een man die goed kan eten.” Na ’t ontbijt 
leest Eric de krant of de Humo.  

Vroeger was hij een behoorlijk bezige bij met een weids interesseveld, vooral voor geschiedenis, 
kunst en fotografie. Vele jaren gaf hij les in de 5de en 6de klas van het KTA in Sint Michiels, Neder-
lands, Duits en Engels. Op de vraag of hij een strenge leraar was reageerde hij prompt “Nee, ‘k 
was niet streng, eerder ‘easy going’ met de leerlingen, daardoor hadden ze me wel graag.” Zijn 
leraarschap verklaart tevens Eric’s gevoeligheid voor een mooie taal en uitspraak. Zijn studies 
deed hij in Gent, waar hij tevens zijn ex-vrouw Andrea leerde kennen. Samen hebben ze 1 doch-
ter Frederike die in Frankrijk woont en 1 kleinzoon Shiran die half Israëlisch is. 

Bij z’n kopje koffie vertelt Eric verder: “k Heb vroeger ook nog geschilderd, vooral met olieverf. 
Ook reizen was één van m’n passies in combinatie met m’n liefde voor fotografie. Liefst trok ik 
naar landen met een overweldigende natuur zoals IJsland en Corsica. Dat eiland staat voor mij 
op nummer één qua reisbestemming. Meer dan 3 keer trok ik er naartoe om er met de rugzak 
rond te trekken, soms meer dan 20 km per dag. Fotograaf in bijberoep werd ik na een bijkomen-
de studie in Roeselare. 15 jaar heb ik naast m’n eigen natuurfoto’s ook huwelijken en andere 
feestgelegenheden gefotografeerd.” Op de vraag wat hem daar zo in aantrok antwoordde hij: 
“Het goeie moment weten te kiezen en dan nét op dat juiste moment die klik maken, da’s ma-
gisch. En nadien die momenten zelf ontwikkelen in m’n donkere kamer, vooral zwart-wit opna-
mes, want kleur dat was me té lastig.” 

“Wauw” reageerde ik, “dan zal je wel massa’s mooie foto’s hebben om naar terug te kijken en al 
die mooie reisherinneringen terug op te halen.” “Nee, toch niet” knikte Eric. “Jammer genoeg 
zijn al m’n foto’s verloren gegaan in een brand. M’n huis in de Calvariebergstraat is toen groten-
deels in de as gelegd en al m’n fotomateriaal is in rook opgegaan. Ik moet het nu doen met de 
beelden in m’n hoofd, wat wel meevalt als je zoveel gezien hebt. Maar, ‘k heb niets om aan an-
deren te tonen. ‘k Heb me daar gelukkig vrij snel overheen gezet. Zo ben ik dan... gewoon ver-
dergaan, zonder té veel om te kijken. Nadien moest ik wel noodgedwongen verhuizen, naar een 
huisje van ’t OCMW en toen heb ik een wereld gezien die helemaal anders was dan ik gewend 
was.”  

“Is er iets waar je nu nog van geniet?” was m’n volgende vraag. 
“Van goeie muziek, vooral singer-songwriters en goeie rock en ook 
wel mooie klassieke muziek. Muziek verlicht de zeden hé.” 

En dan een vraag om af te sluiten: “Heb je nog een levenswijsheid 
of motto die je graag wil delen?” 

“Alles is koek en ei! ’k Ben iemand die me makkelijk aanpast en er 
het beste van maakt.” 

Da’s een wijze levenskunst Eric! Dus misschien kan jij ons daar een 
beetje in meenemen, waarvoor dank.  

 

Ingrid (Jullie interviewster van dienst) 
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WERKGROEP IN DE KIJKER 

Wat doen we? 

Naar aanleiding van een tevredenheidsmeting onder de medewerkers hadden wij een hoge score 
wat betreft een tekort aan hulpmiddelen in Engelendale. Naar aanleiding van deze resultaten 
werd de werkgroep hulpmiddelen een kleine 3 jaar geleden opgestart.  Onze focus ligt op het in 
kaart brengen van de hulpmiddelen die reeds in huis zijn. We kopen ook nieuwe hulpmiddelen 
aan indien nodig.  

 

Wat verstaan wij onder hulpmiddelen? 

We maken een onderscheid tussen bewonersgerichte en afdelingsgerichte hulpmiddelen ener-
zijds en tussen kleine en grote hulpmiddelen anderzijds. Bewonersgerichte hulpmiddelen zijn 
hulpmiddelen specifiek aangekocht voor een bewoner die daar baat bij heeft. Afdelingsgerichte 
hulpmiddelen zijn hulpmiddelen op de afdeling aanwezig en te gebruiken door elke bewoner.  
Kleine hulpmiddelen zijn hulpmiddelen zoals bordranden, bekers… Onder grote hulpmiddelen 
verstaan wij tilliften, bedbaden… die onder andere gebruikt worden bij de ochtendzorg.  

 

Wat is onze doelstelling? 

Onze hoofddoelstelling is de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van onze bewoners vergro-
ten. Om dit te bereiken, brengen wij in kaart wie welk hulpmiddel nodig heeft. Daarnaast kunnen 
de grote hulpmiddelen dienen om de zorgtaken van zorgteam te verlichten en ergonomisch aan 
de slag te kunnen. Dit gaat dan bijvoorbeeld over een zitweegschaal, tillift.  

 

Wat hebben we al gerealiseerd? 

De hulpmiddelen die reeds in huis waren, werden geïnventariseerd. Voorbije jaren werd ook in 
kaart gebracht welke bewoners welke hulpmiddelen nodig hebben. Daarna zijn we ook overge-
gaan tot de aankoop van enkele kleine en grote  hulpmiddelen zoals stootranden, bekers, clips 
voor rietjes, haarwasbekken, actieve tillift… 

 

Wat willen wij graag nog verwezenlijken? 

Door de coronacrisis is de werking van deze werkgroep even stilgevallen. We willen de komende 
jaren opnieuw in kaart brengen welke noden er zijn op vlak van hulpmiddelen en overgaan tot de 
aankoop van nieuwe hulpmiddelen.  

 

 

In huis hebben we enkele werkgroepen waar medewerkers hun steentje in bij kunnen dragen. 
Zo werden volgende werkgroepen opgericht: werkgroep aandachtspersonen, hulpmiddelen, pal-
liatieve zorg, dementie en mondzorg. Maar wat houden deze werkgroepen nu precies in?  On-
der deze rubriek wordt in deze editie de werkgroep HULPMIDDELEN in de spotlights gezet.  



 23 

 

WERKGROEP IN DE KIJKER 

 

Hieronder kan je enkele van onze aangekochte hulpmiddelen zien. 

Haarwasbekken 

Drinkbeker met tuit 

Actieve tillift ‘Sara’ 

Clip voor rietje 
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Train je brain  

Woordzoeker: zoek onderstaande woorden in het raster 



 25 

 

De oplossing vind je terug in de volgende editie  

Duid aan welke bloem er is afgebeeld 

       

O    Viooltje  

 

O     Hyacint  

 

O     Lavendel  

 

 

O Paardenbloem  

 

O   Boterbloem  

  

O   Narcis  

 

O   Hortensia  

 

O    Geranium  

 

O    Krokussen  
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Oplossing vorige editie 
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Sfeerbeelden  
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Zin in meer foto’s? Neem een kijkje op onze website!  
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Nog een laatste bericht …  
 

Sinds juli wordt alle beeldmateriaal van afgelopen activiteiten en uitstappen bewaard in een 
digitaal fotoalbum. Daarnaast is ook de Engelenbode via de website digitaal te lezen !   

Waar kun je dit terugvinden?  

→  Surf naar onze website https://engelendale.squatina.be  

→   Scrol naar beneden tot je aan het einde van de pagina komt. Klik hier op ‘Fotoboek’ 

→ Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.  Nog geen login? Stuur dan een mailtje naar 

engelendale@squatina.be en vraag je login aan.  

→  Wanneer je ingelogd bent, kun je alle albums bekijken. Ook alle versies van de Engelenbo-
de kun je hier raadplegen!  

   

 

 

 

 

 

 

Heb je  ideeën 

https://engelendale.squatina.be
mailto:engelendale@squatina.be
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Eindredactie en lay-out 

Anne Deceur, Yuna Dehullu en Roos Veraghtert  

Jullie inbreng is van harte welkom!  

Heb je ideeën of leuke artikels voor in de Engelenbode? Laat het 
ons zeker weten.  

Je kan ons contacteren op animatie.engelendale@squatina.be  

Nuttige contactgegevens  

Algemeen nummer:  050 33 68 19 

Sociale dienst:  deceur.anne@squatina.be  

Animatie:   050 33 68 19 (vragen naar animatie)  

   of animatie.engelendale@squatina.be 

Kiné:    kineengelendale@squatina.be 

Dementiecoach: dementiecoachengelendale@squatina.be  

 


