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Woordje vooraf 

Beste lezers, 

 

Daar is de lente! De zon gaat steeds meer schijnen en in de natuur zien we terug nieuw leven. 
In onze tuin staan de narcissen in bloei en de eerste bloesems zijn zichtbaar. We hielden ook 
onze eerste zaaidag! 

Kortom, het begint serieus te kriebelen… bij ons ergo-animatieteam en de werkgroep aan-
dachtspersonen. Zij werken duchtig aan de voorbereiding van diverse buitenactiviteiten. 

Het kriebelt ook bij menig warme tuiniers, zij zullen zich terug laten zien op de percelen. 

Natuurlijk kriebelt het ook bij ons allen om te genieten van de eerste zonnestralen en een por-
tie vitamine D. 

Bij mij, Jessie, begon het al te kriebelen eind maart ’23. Toen mocht ik het team binnen WZC 
Engelendale vervoegen als campusverantwoordelijke. 

Ook al ben ik er nog maar pas, ik kijk uit om iedereen persoonlijk te leren kennen. Tot die tijd 
stel ik mezelf hier al even voor: 

Ik ben afkomstig van Adegem (Maldegem) maar woon nu ongeveer 2 jaar in Dudzele. Samen 
met mijn vriend en onze hond genieten we daar van onze moestuin, dit jaar waagden we ons 
zelfs aan onze eerste (Brahma)kippen. Tips zijn zeker welkom! 

Op professioneel vlak ben ik ongeveer 15 jaar werkzaam in de ouderenzorg, ik verloor er mijn 
hart aan. Ook hier wil ik mee timmeren aan een warme thuis en werkplek. 

 

Net zoals bij Rik staat mijn deur zoveel mogelijk open, spring gerust binnen!  

 

Tot snel allemaal! 

 

Met vriendelijk groet,  

 

Rik Coture 

Directeur Engelendale 

&  

Jessie Sierens 

Campusverantwoordelijke 
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Kan jij dhr. Azer Bruneel 

in het krantje terugvin-

den? Hij vliegt ergens 

tussen de rubrieken 

rond. 
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Bewoners  
 

HIEP HIEP HOERA!  
 

Wijngaard 

12 april mevr. Glas Ghislaine   96 jaar 

06 mei  mevr. Dewanckele Paula  94 jaar 

07 mei  mevr. Ria Bossier   84 jaar 

09 mei  mevr. Van De Cappelle Marie-José 97 jaar 

14 mei  dhr. Bruneel Azer   86 jaar 

30 juni  mevr. Badard Elisabeth  90 jaar  

 

Olijfgaard 

06 mei   dhr. Vandewalle Albert  91 jaar 

21 mei  mevr. Huys Marguerite  104 jaar 

16 juni   mevr. Van Vyve Cecile   93 jaar 

28 juni  dhr. Braems Constant   92 jaar 

  

Boomgaard 

02 april mevr. Scherren Elyanne  76 jaar  

03 april dhr. Wille Marcel    95 jaar 

05 april mevr. Ghyoot Odette    89 jaar 

10 april mevr. Dejonghe Marie-Therese 94 jaar 

23 april mevr. Janssens Rosa    80 jaar 

02 mei  mevr. Fremout Anna    90 jaar 

23 juni  mevr. Gevaert Paula   91 jaar  
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Rozengaard  

27 april dhr. Moré Paul  85 jaar 

29 april  mevr. De Busschere Odetta 97 jaar 

04 mei  mevr. Romeyns Monique 77 jaar 

07 mei  Zr. Ignace   84 jaar 

18 mei  mevr. Devriese Cecile  89 jaar 

30 mei  mevr. Leys Godelieve  93 jaar 

31 mei  mevr. Mestdagh Monique 88 jaar 

11 juni  dhr. Mensaert Jozef  98 jaar 
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WELKOM IN ENGELENDALE  

Mijn naam is:  Godelieve Leys 

Ik ben opgegroeid in:  Brugge 

Op deze dag kwam ik ter wereld:  30 mei 1930 

Ik ben mama van:  2 zonen en 1 dochter 

Leuk weetje over mezelf: Ik heb 30 jaar in Italië gewoond 

Ik luister graag naar: Klassieke muziek 

Mijn naam is: Jozef Mensaert 

Ik groeide op in: Oostende     

Op deze dag blaas ik kaarsje op mijn verjaardagstaart uit: 
25 juni 

Ik ben papa van: 4 zonen en 1 dochter  

Dit kan ik elke dag eten: Macaroni 

Dit is mijn tofste reisbestemming: Italië  

Mijn naam is:  Ghislaine Van De Calseyde 

Ik ben opgegroeid in:  Brugge 

Op deze dag kwam ik ter wereld:  15 maart 1928 

Ik ben moeder van:  2 zonen en 1 dochter 

Wat drink je bij het middagmaal?  Water 

Als ik een dier zou zijn, dan was ik een..:   

Een hond  
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Mijn naam is: Willy Franssens  

Ik groeide op in: Oostkamp      

Ik vier mijn verjaardag op: 24 augustus  

Ik ben getrouwd met: Agnes Fiers   

Ik ben papa van: 2 zonen 

Dit kan ik elke dag eten: frietjes met stoofvlees 

Dit is mijn tofste reisbestemming: Canada  

Mijn naam is:  Georgette (Jo) Robin 

Ik groeide op in: Brugge     

Op deze dag blaas ik kaarsje op mijn verjaardagstaart uit: 9 februari 

Mijn favoriete aperitief: Een glaasje rode wijn 

Dit is mijn tofste reisbestemming: Italië 

Een nutteloos talentje van mij: Vroeg wakker worden, maar daarna 
toch terug in slaap vallen 

Mijn naam is:  Agnes Fiers   

Ik ben opgegroeid in:  Oostkamp 

Op deze dag kwam ik ter wereld:  20 augustus 1937 

Ik ben getrouwd met: Willy Franssens 

Wat doet mij glimlachen? Grapjes maken 

Op deze muziek kan ik niet blijven stilstaan: Will Tura 

Mijn naam is:  Roger Roose 

Ik ben opgegroeid in:  Brugge centrum, Gezellekwartier 

Op deze dag kwam ik ter wereld:  5 februari 1947 

Ik ben vader van:  1 zoon en 1 dochter 

Van dit eten walg ik: zurkelpatatjes 

Op deze muziek kan ik niet blijven stilstaan: dansmuziek van Roy 

 Orbison 

Dit is mijn tofste reisbestemming: Corsica, omwille van de mooie natuur 



 8 

 

Mijn naam is:  Francoise Pêtre 

Ik groeide op in:    Brugge 

Ik vier mijn verjaardag op: 10 september 

Ik ben mama van: 2 zonen en 2 dochters 

Dit is mijn tofste reisbestemming: 

Wat doet mij glimlachen? Humor 

Mijn naam is:  Marie Desauter 

Ik ben opgegroeid in:  Sint-Andries, Brugge 

Op deze dag kwam ik ter wereld: 23 september 1939 

Wat drink je graag bij het middagmaal? Coca cola 

Als ik een dier zou zijn, dan was ik een: vogeltje   

Mijn naam is: Freddy Deklerck 

Ik groeide op in: Blankenberge  

Ik vier mijn verjaardag op:  17 maart  

Ik ben trotse papa van:  twee dochters  

Mijn tofste reisbestemming: Calpe in Spanje, waar ik enkele 
jaren terug zes maand verbleef om te overwinteren.  

Wat doet mij glimlachen: de kleinkinderen en achterkleinkind 

Op deze muziek kan ik niet blijven stilstaan: accordeonmuziek 
van Daniel Roger 

in WZC Engelendale  

Wij heten alle nieuwe bewoners en hun familie  
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WIJ GEDENKEN  

Vera Van Maele †29 december 2022 

 

Je had het niet makkelijk. Maar heel blij 
was je toen je man Marcel ook hier 

kwam wonen en jullie samen stilweg 
nog wat konden genieten. 

 

Godelieve Couttow  † 10 januari 2023 

 

Wat ons bijblijft? Je stralende lach en 
dat je graag met je rolwagen rond 

tjaffelde - hoe moe je ook was - en met 
steevast je hoed en je handtas bij de 

hand. 

 

Liesbeth Vervisch  † 13 januari 2023 

 

Naar Engelendale komen was bijzonder 
zwaar voor je. Vanaf dag één heb je je 
verzet en daar ben je wilskrachtig blij-
ven aan vasthouden, tot op het aller-

laatst. Blij was je wel met je tafelgeno-
ten. Bij hen vond je een luisterend oor 

en dat deed je deugd.  

Zr. Machteld  †17 januari 2023 

 

Je was liefst op je kamer, genietend 
van je boeken, de rust en de stilte. 

Maar, viel er wat te vieren, dan was je 
er toch graag bij, als jouw open stra-

lende zelf.  



 10 

 

Gilbert Deblaere † 12 februari 2023  

 

 

 

 

Slechts heel even was je bij ons en toen 
moesten we je plotsklaps al weer laten 

gaan... Het ga je goed Gilbert. 

Suzanna De Plancke †28 januari 2023 

 

Je was een zonnetje in huis… altijd 
vriendelijk en welgezind en o zo dank-

baar voor alle goeie zorgen. Vaak zagen 
we je ook in onze tuin, op wandel met 
1 van je zonen. Dáár genoot je zicht-

baar van… een zonnetje onder de zon.  

Norbert De Vos †26 januari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Hier komen wonen was behoorlijk ver-
warrend voor je. Gelukkig was je zeer 

goed omringd door je familie en op een 
ochtend ben je stilletjes vertrokken. 
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Hans Claeys  †6 maart 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kon je mooi glimlachen. Gaandeweg 
verdween je echter meer en meer in je-

zelf en samen met jou verdween ook 
jouw glimlach. Nu mag je zachtjes rusten. 

Aan familie, vrienden en kennissen 

Germana Pattyn †14 maart 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een echte dame was je en een sterke 
stralende persoonlijkheid, zelfs op je 

100ste. We zullen jou en je kokette aan-
wezigheid missen. 
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Personeel  

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN  

Omdat het altijd leuk is eens te “gluren bij de buren”! Een dagje uit het leven van… Tamara 

Heyste,  zorgkundige in de Boomgaard, afdeling 3, van ons woonzorgcentrum.  

Leeftijd:      51 jaar     

Gezinssituatie:               Op 19 juli 2023 zal ik 20 jaar getrouwd zijn met Franky en we heb-
ben samen één dochter van 17 jaar, Marjolein.     

Hobby’s:     Ik houd van dieren en heb zelf een hond, kat, cavia en grasparkiet. 
    ik verzamel ook kristallen en geloof in de werking ervan. Verder 
    geniet ik ook van mediteren, reizen en naar de markt gaan.  
   

Favoriete radiozender:  Radio 2   

Favoriete gerecht:      Spaghetti   

Had je 10 miljoen…?      Dan zou ik reizen.   

Aantal jaren in dienst:  In mei 2023 zal ik één jaar in dienst zijn  

Wekker ’s morgens:   7u30  

Vervoer naar het werk:   Fiets   

Eerste wat ik doe als ik : Mij omkleden  

Favoriete moment  

van de werkdag:    Babbel met een bewoner   

Als collega probeer ik…:  Behulpzaam te zijn       

Eerst wat ik doe als 

ik thuiskom:   Mijn dieren begroeten en knuffelen  
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Hartverwarmend geschenk  

Ik werk sinds 3 mei 2022 in woonzorgcentrum Engelendale.  
Na enkele jaren invaliditeit is het een ware opluchting dat ik weer aan de slag kan in de zorg.  

Ik wil dit vieren door een schenking te doen aan de palliatieve werkgroep, waar ik deel van uit-
maak. 

Ik schenk een aromasteamer, drie essentiële oliën en 2 rozenkwarts stenen.  

De rozenkwarts stenen staan voor liefde, ik hoop op deze manier de familie en bewoner extra te 
kunnen ondersteunen bij het levenseinde.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel liefs,  

Tamara  
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MEDEWERKERSNIEUWS UIT ENGELENDALE  

Boys and their toys  

Sinds februari rijden zorgkundigen Michael en Niels rond in hun spiksplinternieuwe auto. Bei-
den grote liefhebbers van auto’s. Ze zijn dan ook super content met hun nieuwe aankoop en 
showen graag voor ons hun nieuwe aanwinst.  

Links op de foto zie je Michael met zijn rode en zeer sportieve Skoda. Wist je dat Michael liefst 
2 jaar en 2 maanden op de auto heeft gewacht. Én wist je dat zijn auto Thérèseke heet, ge-
naamd naar een bewoonster waar hij een heel goede band mee had.   

Rechts zie je Niels met zijn Peugeot in het zwart. Zie hem stralen met zijn prachtige klassebak!   

 

Babynieuws 

Zorgmedewerkster Cindy en pedicure Jasmin brachten ons heugelijk nieuws.  

Cindy is in verwachting van haar eerste kindje. Cindy kijkt enorm uit naar de komst van haar 
dochtertje. Ze is uitgerekend voor 23 juli.  

 

 

 

 

 

Jasmin is zwanger van haar tweede kindje. De baby is uitgerekend voor eind augustus. 
Dochtertje Jolien wordt grote zus. Jolien en de kleine spruit zullen 2 jaar en twee maand 
verschillen in leeftijd. Het geslacht van de baby houdt Jasmin, net zoals in de tijd van Jolien, 
nog even geheim tot bij de geboorte.  

 

We wensen beide dames een heel fijne en vooral vlotte zwangerschap toe!  
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Carnaval nieuws  

Nicolas uit het animatieteam neemt met zijn carnavalsgroep de eerste prijs naar huis.  

Carnaval in Aalst.  “Op zondag 19 februari ging in Aalst de 93e editie van de carnavalstoet door. 
Een evenement waar ik, Nicolas, maar al te graag op aanwezig ben als geboren en getogen 
Aalstenaar. Al sinds ik mij kan herinneren ging ik als kleine pagadder jaarlijks met mijn ouders 
en grootouders naar de stoet kijken en dit altijd mooi verkleed in een handgemaakt carnaval 
kostuum door mijn persoonlijke ‘stikster’ Oma. Na vele jaren toekijken langs de zijlijn was het 
moment aangebroken om zelf mee te lopen in deze prachtige parade. Een traditie die ik ook nu 
nog jaarlijks in ere houd. Samen met mijn papa ben ik lid van de Koninklijke carnavalsvereniging 
“Lotjonslos”, wat in het algemeen Nederlands staat voor “laat ons los”, een toffe bende van 50 
mannen die al sinds 1963 meegaat in de stoet. Samen een jaar bouwen aan een praalwagen en 
mooie kostuums ontwerpen vraagt veel van je vrije tijd, elke groep streeft er dan ook naar om 
al dit werk beloond te zien worden met een mooie plaats in het klassement. En gelukkig voor 
onze groep werd al dit werk dit jaar beloond met een 1e plaats in het klassement. De kers op de 
taart voor ons bij deze 93e editie van de carnavalstoet.“ 

 

 

 

 

Nieuwe campusverantwoordelijke  

Sinds 27 maart is Jessie Sierens de nieuwe campusverantwoordelijke van Engelendale. Zij 
neemt vol enthousiasme het roer over van de huidige directeur mr. Coture. Vanaf augustus 
2024 gaat mr. Coture met pensioen. Connie Depotter wordt vanaf dan overkoepelend direc-
teur van Squatina.  

We heten Jessie van harte welkom binnen team Engelendale.  

 

 B l i j  d a t  j e  i n  o n s  t e a m  z i t !   
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Met pensioen!  

Lena uit het zorgteam en Pascaline, logistiek medewerkster, gaan met 
pensioen.  

Na tien jaar trouwe dienst als vaste zorgmedewerkster in de Boomgaard, 
afdeling 3, werkte Lena op 30 maart haar allerlaatste avonddienst. Noch 
bloemen, noch kransen, liet ze ons weten. Zo kennen we haar, een rusti-
ge collega, bescheiden en met haar beide voeten op de grond. Toch wil-
len we haar via deze weg een fijn pensioen toe wensen. Dit heeft ze meer dan verdiend!  

Pascaline ging aan de slag op 1 juni 2011  als logistiek medewerkster in Engelendale. Ze stond 
vooral in voor maaltijdbegeleiding bij de zusters, de afruim en afwas en het poetsen van de ka-
mers. Ze engageerde zich ook binnen de palliatieve werkgroep en de werkgroep dementie, waar 
ze nog lid van is. Pascaline vond het zeer belangrijk om de bewoners een aangename woon –en 
leefomgeving te bieden.  

Een anekdote dat pascaline altijd zal bijblijven: “Ik weet het nog zeer goed, bij de start van het 
rusthuis was ik met de directeur meubels aan het uitpakken. Mr. Coture werd even weggeroepen. 
Ik maakte van deze tijd gebruik om de ramen te wassen aan de kant van de Vlamingdam. Hier-
voor kroop ik in de dakgoot om aan de ramen te kunnen. Op dat moment was Mr. Coture terug-
gekeerd om verder de meubels uit te pakken. Hij vond mij niet. Zijn reactie toen hij mij vond: ‘kom 
van dat dak af’, straks val je er nog van en de opening moet nog komen.  

Verder geeft Pascaline nog mee dat ze met haar pensioen zeker niet zal stilvallen. Ze gaat genie-
ten van alles wat er op haar pad komt. Ze gaat ten volle genieten van haar hondje Bo en de pas-
sie voor handwerk. Ze gaat zelfs les geven in een groepje ‘Handwerkers’. Zonnige vakanties en 
extra tijd doorbrengen met haar familie, staan ook op haar verlanglijstje.  

We wensen haar alvast heel veel plezier tijdens haar laatste werkdagen.  Op 23 april zwaaien we 
Pascaline uit. Pascaline wil mr. Coture en haar collega’s bedanken voor de fijne tijd en de moge-
lijkheid om zich hier te kunnen ontplooien. Wij wensen haar alvast heel veel deugddoende ge-
luksmomentjes toe, zoals ze hier aan het genieten is op de foto! :)  
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Bezinningshoekje  

Wandelen in een zee van paasbloemen 

is drijven tussen herinnering en hoop. 

Toen de Parijse Notre Dame in lichterlaaie stond, verklaarde de Franse president:  

“De kathedraal zal uit haar as herrijzen. We zullen haar mooier dan ooit heropbouwen.”  

Mensen zijn in staat grenzen te verleggen, zichzelf te overstijgen.  

Hoop op nieuw leven zit hen ingebakken.  

Ken je het verhaal van Thomas? Zijn vriend Jezus was de kruisdood gestorven.  

Het beeld van de gefolterde Jezus was op zijn netvlies gebrand.  

Thomas was aan het einde van zijn Latijn.  

Zijn vrienden vertelden hem dat ze Jezus in hun midden voelden.  

Bullshit, dacht hij.  

Tot hij – ondanks zichzelf – moest toegeven dat Jezus ook in zijn hart nog leefde,  

dat Hij opgestaan of verrezen was, zoals de evangelisten het zeggen.  

Voor Thomas brak er toekomst open, hij herleefde.  

Het mooiste dat mensen kunnen ervaren en elkaar kunnen geven, zijn grensverleggende 
ervaringen. Door elkaar een tweede kans te geven.  

Door elkaar op te roepen en aan te moedigen:  

“plus est en vous” of “ik geloof in jou” zijn tekens van vertrouwen.  

En wie vertrouwt, die koestert hoop.  
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Bezinningshoekje  

Met dank aan Linda en Zr. Rita voor hun bijdrage binnen deze rubriek 
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Informatiehoekje  

KINE-WIST-JE-DATJES  

Wist je dat … 

… als je met medebewoners baloefeningen uitvoert, dit goed is voor je coördinatie, soepel-
heid, kracht én je goed humeur ! :)  

 

 

 

Bewegingsoefening  

Soepele handen en vingers 

Leg de handen met de handpalmen naar boven. Breng de duimen naar binnen. Maak vuisten. 
Handen weer open. Doe dit 5 keer. 

 

 

 

Hetzelfde met de duimen eruit. Doe dit 5 keer. 

 

 

 

Succes ! 

Lentegroetjes vanuit de kine ! 

Iris en Nadia 
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LACHEN IS GEZOND  
Even lachen , gieren en brullen want HUMOR  is het beste medicijn om gelukkig te zijn !  


