
Moederdag

Op 12 mei zetten we alle moeders in de
bloemetjes. 
Dit gebruik heeft z’n ontstaan in het
oude Griekenland, waarbij er
ceremonies werden gehouden voor
Cybele (Grote moeder) en Rhea (Grote
moeder van de Goden). 

In het begin van de 19de eeuw werd
Moederdag geïntroduceerd in Amerika. 
In 1908 organiseerde Anna Marie Jarvis
een dag om haar eigen moeder te
herdenken. 
In 1914 besloot president Woodrow
Wilson dat Moederdag een nationale
feestdag werd. Onze traditie rond
Moederdag vloeide hieruit verder. 

Vaderdag
Vaderdag wordt gevierd op de
tweede zondag van juni. Dit jaar
valt deze op zondag 9 juni.

De oorsprong van vaderdag
kunnen we ook terugvinden in
Amerika. Een jaar na de introductie
van Moederdag door Anna Jarvis,
wou Sonora Dodd haar vader eren.
Ze wou hem eren voor zijn kracht
en doorzettingsvermogen nadat hij
weduwnaar werd bij de geboorte
van zijn zesde kind. 
De eerste vaderdag vond plaats op
19 juni 1910. 



LACHEN IS GEZOND 
Even lachen, gieren en brullen want                is het beste medicijn om gelukkig te zijn ! 



Freddy is geboren en getogen in Blankenberge en al babbelend vernam ik dat
z’n liefde voor de zee nog altijd heel groot is. De 1ste jaren van z’n leven tot aan
z’n 14de omschrijft hij als zijn mooiste tijd... het als kind onbezorgd buiten kunnen
spelen, de gezonde zeelucht, het gevoel van vrijheid... Z’n ouders hadden een
beenhouwerij, wat hard werken was, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. ‘M’n
vader heeft zich eigenlijk kapot gewerkt’ zegt Freddy daar zelf over, ‘waardoor hij
veel té vroeg, al op z’n 52ste gestorven is.’ Rond z’n 14de is het gezin naar
Assebroek verhuisd om daar een nieuwe slagerij te openen. Ook Freddy wist al
vroeg wat werken was. In de vakantie had hij een vleesronde met de fiets met
daarop een mand met de bestellingen. De beenhouwerij overnemen was echter
niks voor hem. Hij koos om naar de Rijkstechnische school te gaan en is nadien
als arbeidsanalyst gaan werken bij Clayson. Hij huwde met Marie Thérèse die hij
leerde kennen op een bal van Will Tura in het Boudewijnpark. Want, ook muziek
is een grote liefde van Freddy, vooral schlagers en accordeon muziek. Ze kregen
samen 2 dochters en 6 kleinkinderen. 
Als rode draad doorheen ons gesprek bleef Freddy’s liefde voor de zee. Het
gezin had eerst een stacaravan in Westende, wat ze na enkele jaren verruilden
voor een appartement in Koksijde. Daar was het dat Freddy het garnaal vissen
ontdekte, niet met een boerenknol zoals in Oostduinkerke, maar met een
sleepnet. En met hoge laarzen tot borsthoogte om diep in de zee te kunnen over
en weer wandelen. Eén moment staat daarbij als onvergetelijk in z’n geheugen
gegrift, toen een hoge golf hem overspoelde en ijskoud water in z’n laarzen
stroomde, wat hem onmiddellijk de adem benam. Heel beangstigend. 

OP DE BABBEL BIJ
Freddy Deklerck 



Even dacht Freddy dat z’n laatste uur was geslagen en dat hij het strand niet meer
zou halen, maar gelukkig wist hij met z’n laatste krachten toch terug te geraken,
tot grote opluchting van z’n vrouw en dochters die bang stonden toe te kijken.
Daarom wordt er enkel bij laag water op garnalen gevist. De getijden moeten dus
goed gevolgd worden om het veilig te houden. Freddy vertelde me verder nog
enkele weetjes: dat je maximum 2u in ’t water mag blijven; dat hij tot 10kg
garnalen ving bij 1 vangst; dat hij genoot van de interesse van passerende
kijklustigen; dat verse garnalen maar héél even mogen gekookt worden en dat hij
de specialist peller was van het gezin. Eén keer heeft hij zelfs meegedaan aan een
wedstrijd om ter snelst garnalen pellen. 
Ook aan Italië heeft Freddy goeie herinneringen. ‘Toen we voor de 1ste keer met
een campingcar naar het Gardameer reden, was dat best spannend. Vooral
achteruit rijden was lastig. Ik had dat nog nooit gedaan en heb dat echt moeten
oefenen. Ook hebben we daar vanalles meegemaakt, van hele warme zomers tot
regelrecht stormweer. Zodanig zelfs dat we een keer elders zijn moeten gaan
slapen.’ 
Freddy is al op z’n 52ste met pensioen gegaan a.g.v. afslankingen op z’n werk en
dus was er nadien veel tijd om samen met z’n echtgenote te genieten. 6 maanden
per jaar, van november tot Pasen gingen ze overwinteren op een appartement in
Calpe in Spanje, waar veel Belgen verblijven en zelfs echte Vlaamse restaurants en
café’s zijn, net als thuis. Marie Thérèse sprak goed Spaans. Dat had ze geleerd bij
een familie in Knokke, dus zij deed voornamelijk het woord. Ze was een echte
talenknobbel. Het was een goeie tijd samen met volop ruimte om te wandelen,
terrasjes te doen en weerom van de zee te genieten, maar nu in Spanje. 53 jaar
waren ze getrouwd toen Marie Thérèse overleed. Ze hadden nog hun gouden
jubileum gevierd. 

Tot slot vertelde Freddy me dat hij heel trots is op z’n kinderen en kleinkinderen,
wie ze geworden zijn in ’t leven en wat ze met zoveel liefde allemaal voor hem
doen. Want ondanks dat het ouder worden voor Freddy niet makkelijk is, probeert
hij toch vooral een lieve papa en opa te zijn. 

Ingezonden door Ingrid, animatieteam



Wist je dat…. 
onze warme tuiniers 5 nieuwe 
fruitboompjes hebben gescoord 
op de zaden- en plantenbeurs. 
 

Wist je dat…… 
de Warme Tuiniers op maandag 4 maart startvergadering hadden. Hier werden
komende jaaractiviteiten besproken. We zijn allen alvast enthousiast om samen te
tuinieren. 

Wist je dat… 
De eerste activiteit er al snel zit aan te komen, namelijk op zaterdag 6 April gaan we
samen aan de slag om te zaaien. Bewoners en warme tuiniers helpen elkaar tijdens een
gezellige namiddag!

Wist je dat... 
We egeltjes hebben in onze tuin. Ze kregen een takkenwal, zo hebben ze een
beschutte plek, waar ook egelhuisjes staan voor hen. We hopen dat ze zich veilig
voelen en bij ons willen blijven vertoeven. Dus ssssssht!

TUINPRAAT



Human Forever 

Samenvatting Human Forever

Teun is 24, kerngezond en woont samen met mensen met dementie op de
gesloten afdeling van een verpleeghuis. Waarom? Teun is 24, maar niet heel
zijn leven ... Nu wordt er nog geluisterd naar wat Teun wil, wat hij voelt en wat
hij vindt. Nu is hij nog vrij om te zijn wie hij is en te gaan en staan waar hij wil,
maar de kans dat dit in de toekomst niet meer het geval zal zijn, is 1 op 5.
Daarom gaat hij nu op zoek naar antwoorden voor later.

Filmvertoning met introductie

Op zaterdag 24 Februari werd de
documentaire van Teun vertoond in
de Kinepolis te Brugge. Ook wij,
enkele medewerkers van
Engelendale, waren hierbij aanwezig,
met groot enthousiasme. 

We lieten ons inspireren door de jonge, maar krachtige visie van Teun.
Deze visie duidde de Nederlander kort tijdens een introductie bij aanvang
van de film. Een sympathieke jonge kerel, die de kijker meeneemt naar het
leven binnen een Woonzorgcentrum of ‘verpleeghuis’ zoals men in
Nederland zegt.

Leestips voor de geïnspireerden

Verpleegthuis - Teun Toebes  

Een wereld te winnen - Teun Toebes

Een ervaringsverhaal van de tijd toen hij
inwoonde in een verpleeghuis voor mensen met
dementie waarin hij pleit voor een eerlijker
beeldvorming en menswaardiger beleid.

Persoonlijk verslag van een Nederlandse
zorgvernieuwer (1999) die samen met een Nederlandse
documentairemaker (1983) de wereld rondreisde op
zoek naar andere perspectieven op dementie. Met
kleurenfoto’s.



Health and care beurs 

Op woensdag 20 maart trokken we met
een kleine delegatie van Engelendale
naar de Health and Care beurs in
Flanders Expo Gent. Deze beurs staat
volledig in het teken van hulpmiddelen
en andere benodigdheden voor
zorgorganisaties. 
Gepakt en gezakt met informatiefolders,
dromen en wensen voor hulpmiddelen
kwamen we moe maar tevreden terug
van een leerrijke dag. 



Op donderdag 7 maart vond  in huis de eerste bewonersraad van 2024 plaats. Zoals
gebruikelijk wordt het verslag na iedere raad in iedere living en cafetaria gehangen om
na te lezen. Mocht je dit over het hoofd hebben gezien, kan je het hier nog even rustig
nalezen. 

Aanwezigen:

Maximilien G., Jean Baptiste M., hristiane L, Hilda B., Erna S., Evelyne S., Helena B., Jean C.,
Monique C., Monique R., Monique M., Rachel V.N. , Maria B., Mariette B., Paul M., Rosa J., Azer B.,
Claudine P., Cecile D., Madeleine L., Zuster Ignace, Zuster Hildegarde, Zuster Jozef, Zuster Rita,
Zuster Lucia, Zuster Marie Luc, Zuster Magdalena, Zuster Renée

Wat is de bewonersraad?
Op 7 maart 2024 werd op de Rozengaard de bewonersraad georganiseerd. Hierbij konden de
bewoners van alle afdelingen in WZC Engelendale aanwezig zijn om samen met het woon-
leefteam de activiteiten en gebeurtenissen van de afgelopen 3 maanden te overlopen. Maar ook
om het komend programma te weten te komen. 

Wie zijn onze nieuwe bewoners?

Eerst en vooral werden de nieuwe bewoners voorgesteld.
Op de Wijngaard verwelkomen we Marie-paule Moreau, Monique Casteleyn en Mia Welvaert. 
Op de Boomgaard verwelkomen we Francine Callens en op de Olijfgaard Thierry Parmentier,
Adrien Vlaminck en Armand Mommerency. 

VAN HARTE WELKOM! 

Belangrijke data
Verder wordt er op 23 april 2024 de familieraad georganiseerd. Hier worden de resultaten
besproken van deze bewonersraad, ideeën uitgewisseld en is er plaats voor een gezellige babbel.
Dus van harte welkom! 

Verder was het ook week van de vrijwilliger. De vrijwilligers werden in de bloemetjes gezet met
een fotomuur en een persoonlijke boodschap in de vorm van een kaart. Want ‘Zij zijn goud
waard!’

VERSLAG BEWONERSRAAD



Wie vervolledigt ons Woon-Leef team en van wie nemen we afscheid? 

Ook werd het volledige woon-leef team voorgesteld, want er zijn er 2 collega’s bijgekomen. 
1 van deze collega’s is Deseyne Ellen. Zij is 26 jaar en afkomstig uit Kortemark. Zelf heeft ze
nog geen kinderen. Als hobby is ze vaak bezig met voeding, koken, weggaan met vrienden en
sporten zoals fietsen, zwemmen en lopen. 

Ook heeft Hanne Windels het woon-leef team vervoegd. Zij is 34 jaar, afkomstig uit Sint-Kruis
en mama van 2 kinderen. Haar kinderen heten Kobe en Alexander. Haar hobby’s zijn spelen
met haar kinderen, creatief bezig zijn en volksdansen. Haar favoriete vakantie was naar
Stockholm gaan en centerparcs met haar gezin. 

Lief Van Belle is onze stagiaire die het woon-leef team vervoegt. Zij is studente Bachelor
Ergotherapie in HoGent. Ze is 22 jaar en afkomstig uit Assebroek. Zelf heeft ze nog geen
kinderen. Als hobby zit ze in de Chiro, speelt ze piano en gitaar. Ook zingt ze graag. Haar
favoriete vakantie was een babybezoek in San Francisco (Verenigde Staten). 

Daarnaast komt Nicolas, het hoofd van het woon-leef team vermoedelijk midden april terug.

Verder hebben we in maart afscheid genomen van onze onthaalmedewerkster en sociale
dienst Anne Deceur. Ze was 10 jaar het gezicht aan de ingang van ons woonzorgcentrum.
Natuurlijk hebben we ze in de bloemetjes gezet met een grote kaart en een bos bloemen.

Vragenronde:
Zr. Rita zou graag extra afvalbakjes per tafel hebben in de Rozengaard.
Jean-Baptiste vond het soms moeilijk om te volgen. In de toekomst zullen we hier dus op
letten.

Voor verslag: Ellen 



TRAIN JE BRAIN
Zoek de 7 verschillen. 



SFEERBEELDEN





Zin in meer foto’s? Neem een kijkje op onze website. 
Login aan te vragen via de website! 



NOG EEN LAATSTE BERICHT 
Alle beeldmateriaal van afgelopen activiteiten en uitstappen worden bewaard in een
digitaal fotoalbum. Daarnaast is ook de Engelenbode via de website digitaal te lezen ! 

Waar kun je dit terugvinden? 
→ Surf naar onze website https://engelendale.squatina.be 
→  Scrol naar beneden tot je aan het einde van de pagina komt. Klik hier op
‘Fotoboek’

 

→ Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Nog geen login? Stuur dan een
mailtje naar engelendale@squatina.be en vraag je login aan. 
→ Wanneer je ingelogd bent, kun je alle albums bekijken. Ook alle versies van de
Engelenbode kun je hier raadplegen! 
 

https://engelendale.squatina.be/
mailto:engelendale@squatina.be


Nuttige contactgegevens 
Algemeen nummer:                         050 33 68 19
Directie                                            coture.rik@squatina.be
Campusverantwoordeljike:               jessie.sierens@squatina.be
 Woonleefteam:                              animatie.engelendale@squatina.be
Kiné:                                               kineengelendale@squatina.be
Dementiecoach:                             dementiecoachengelendale@squatina.be 
 
 

Jullie inbreng is van harte welkom! 
Heb je ideeën of leuke artikels voor in de Engelenbode? Laat het

ons zeker weten. 
Je kan ons contacteren op 

animatie.engelendale@squatina.be 
 

Je kan mij ook lezen op https://engelendale.squatina.be/fotoboek; 
vraag een login aan! 


