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Woordje vooraf 

 

Beste lezers, 
  
Bij het schrijven van dit ‘woordje vooraf’, trekken we de laatste blaadjes van de scheurkalender 
2022 af. Mijn winterbanden liggen terug op de wagen en vorige week moest ik voor de eerste 
maal krabben aan de ruiten van de auto teneinde op een veilige manier te kunnen van start gaan. 
 

Kerstversiering zien we her en der in de straten, en in Brugge is de traditionele kerstmarkt van 
start gegaan.  Je kan voor of tegen dit gebeuren zijn, persoonlijk vind ik het leuk.  Het brengt meer 
kleur en verbondenheid tussen mensen tot stand. 
 

België is vroegtijdig uitgeschakeld in de wereldbeker voetbal.  Gezien de drive die de wedstrijd te-
gen Marokko teweeg bracht bij onze bewoners is dit een spijtige zaak.   Een dank je wel aan het 
keukenteam, die voorgenomen had om op de dag van de wedstrijd steeds een lokaal gerecht uit 
het land van de tegenstander te serveren.  We zullen dus niet weten wat het zou geweest zijn in-
dien de Belgen Argentinië, Brazilië of Frankrijk hadden moeten bekampen. 
Maar mogelijks kunnen sportliefhebbers zich optrekken aan het feit dat Wout Van Aert terug van 
start gaat in het cyclocrossen.  
 

De meer dan oerdegelijke nieuwjaarswensen zullen ook dit jaar terug de bovenhand halen, en te-
recht “ik wens je een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid”  staat ook bij mij op nummer 
één van mijn wensen naar jullie allen toe. 
 

De deur van 2022 is achter ons dichtgeklapt. We toosten op het nieuwe jaar!  
In naam van ons personeelsteam en bestuur wil ik jullie, bewoners, familieleden, mantelzorgers en 
bezoekers tevens onze beste wensen overbrengen. 
 

Met vriendelijk groet,  
  
Rik Coture 

Directeur Engelendale 



 3 

 

Inhoud  

4  Bewoners  

4 Hiep hiep hoera!   

6  Welkom in Engelendale  

7 Wij gedenken  

9 Personeel  

9 Een dag uit het leven van  

11 Medewerkersnieuws uit Engelendale  

13 Bezinningshoekje  

14  Informatiehoekje 

14  Kine-wist-je-datjes  

15 Lachen is gezond  

16 Tuinpraat   

17 Op de babbel bij  

19 Werkmateriaal in de kijker  

19 Train je brain  

24 Sfeerbeelden  

 

Wie zoekt die vindt! 

Zoek goedlachse  

Elyanne Scherrens.  

Zij vliegt ergens in de 

Engelenbode rond. 

Kan je haar vinden?  
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Bewoners  
 

HIEP HIEP HOERA!  

 

Wijngaard 

 28 januari mevr. De Plancke Suzanna   98jaar  

 28 februari mevr. Deketelaere Gilberte   96 jaar  

 04 maart dhr. Vandermaes Germain   92 jaar 

 15 maart mevr. Yperman Godelieve   93 jaar  

 23 maart mevr. Vermoere Katrien    71jaar 

 24 maart mevr. Brinckman Hilda   85 jaar 

 27 maart mevr. De Clercq Maria    96 jaar 

 

Olijfgaard 

 07 januari mevr. Beeck Helena    77jaar 

 17 januari dhr. Van Poucke Eddy    69 jaar 

 20 januari mevr. Casier Julia    90 jaar 

 24 januari dhr. Dekeyser Frans    93 jaar 

 25 januari mevr. Van Maele Vera    94 jaar  

 27 januari mevr. Ladon Thérèse    96 jaar 

 27 januari mevr. Pattyn Marie-Jeanne   87 jaar 

 03 februari mevr. Ruyssen Maria    90 jaar 

 11 februari  mevr. Schink Ceasarina   88 jaar 

 16 februari  mevr. Gallin Maximilien   93 jaar  

 25 februari mevr. Leleu Christiane    81 jaar  

 12 maart mevr. Vincke Marie    85 jaar 
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Boomgaard  

 14 januari mevr. Blontrock Mariette   90 jaar 

 07 februari mevr. Beernaert Germaine   91 jaar 

 21 februari  mevr. Depoorter Leona   81 jaar 

 17 maart mevr. Hemeryck Mariette   86 jaar 

 17 maart  mevr. Uyttenhove Gertrude   93 jaar 

 

Rozengaard  

 12 januari mevr. Dewaele Denise    90 jaar 

 03 maart zr. Lucia     86 jaar 

 27 maart zr. Marie-Luc     88 jaar 

 29 maart zr. Machteld     91 jaar 

Aan alle jarigen een:  
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WELKOM IN ENGELENDALE  

Midden oktober verwelkomden we een nieuwe bewoonster in Engelendale. 
Hartelijk welkom in de Boomgaard aan mevr. Lacroix Christiane.  

 

Wij heten alle nieuwe bewoners en hun familie  

in WZC Engelendale  
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WIJ GEDENKEN  

Lea Meulemeester †2 oktober 2022  

 

 

 

 

 

.  

Aan tafel en bij activiteiten genoot je 
van de gezelligheid. En ook bezoek was 

altijd welkom. Fijn Lea dat je even bij 
ons was. 

Margueriet Bruynooghe  †11 november 
2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zolang het ging was je er graag bij en ge-
noot je van je tasje koffie met een lekker 

koekje, zo mogelijk met bezoek van je 
man. Tot je kaarsje langzaam uitging en je 

stilletjes vertrok. 

 

Zr. Marie-Therese  †20 november 2022  

 

 

 

 

 

 

 

Met je deugnietenoogjes en je stralen-
de glimlach wist je iedereen te raken. En 

eindeloos genieten dat je kon... van al 
wat lekker en zoet was.  
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Net Samyn ,   †13 december 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Vele jaren ben je bij ons geweest. 
Woorden kon je niet meer gebruiken, 

maar je sprak met je ogen en je handen. 
Hiermee bleef je enthousiast uitreiken 
naar anderen en dát zullen we missen.  

Aan familie, vrienden en kennissen 

Georgette Van Acker †14 december 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zolang het ging was je er graag bij en ge-
noot je van je tasje koffie met een lekker 

koekje, zo mogelijk met bezoek van je 
man. Tot je kaarsje langzaam uitging en je 

stilletjes vertrok. 
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Personeel  

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN  

Omdat het altijd leuk is eens te “gluren bij de buren”! Een dagje uit het leven van…  

Carine,  medewerkster sociale dienst van ons woonzorgcentrum.  

Leeftijd:   49 jaar         

Hobby’s:  paardrijden, zwemmen, diepzeeduiken op reis, ijs-
schaatsen en salsadansen. 
Op reis bezoek ik graag kastelen en abdijen en ben sterk geïnte-
resseerd in geschiedenis. 
Ik bekijk dan ook veel documentaires.   

Favoriete radiozender:  Nostalgie   

Favoriete gerecht:   spruitjes, gebakken aardappelen met lams-
vlees met een lekker sausje.    

Had je 10 miljoen…?     
Verdelen aan mensen/familie die me nauw aan het hart liggen, 

een eigen paard en toebehoren  
kopen. In mijn vroegere politiek engagement zette ik me vnl. in voor mensen in armoede en heb  
ik een hart voor het Blauwe Kruis, waar ook mijn hondje, die ondertussen overleden is, vandaan  
komt. Ik zou daaraan doneren. 

Aantal jaren in dienst: sedert 03/10/2022.   

Wekker ’s morgens: 6u45    

Vervoer naar het werk:  eigen wagen  
Start werkdag:  8u30      

Eerste wat ik doe als ik 

aankom op het werk:   mensen begroeten en luisteren naar hun vragen en behoeften, post-
verdeling en de computer opstarten.   
Favoriete moment  
van de werkdag:  al ben ik een harde werker, kan ik genieten van even rust in de lunchpauze 
en om ook eens informeel met collega’s te kunnen praten.    

Als collega ben ik… :                     
Einde van de werkdag: vriendelijk, behulpzaam en ondersteunend. Gezien mijn opleiding tot 
maatschappelijk werker zit dit in mij.   
Eerst wat ik doe als 

ik thuiskom:  mijn jongste dochter afhalen van school en eten klaarmaken. Ik ben een echte 
bourgondiër en ga af en toe graag op restaurant.   
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Hoe ziet naam haar werkdag eruit?  

Eerst gebeurt de postverdeling voor de bewoners. Ik volg instructies op van de directeur, regel 
opnames en overlegmomenten met bv. bewindvoerders, familieleden van bewoners,… Mijn job 
houdt drie functies in: het verzorgen van het onthaal, het vertegenwoordigen van de sociale 
dienst van het WZC Engelendale en deels de facturatie/opvolging administratieve zaken. Kort-
om, een job met veel afwisseling! Voor een maatschappelijk werker is dit een ideale combinatie 
van veel sociaal contact met mensen en administratie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele groetjes,  

Carine  
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MEDEWERKERSNIEUWS UIT ENGELENDALE  

Geboortenieuws!  

Wat een heugelijk nieuws! Op 19 oktober werd hoofdverpleegkundige Caro opnieuw mama. 
Kleine meid Éowyn kwam om 9u55 ter wereld en woog 3.835 kg. We wensen het gezinnetje 
een dikke proficiat en alle geluk toe!  

Nieuwe huisgenootjes  

In september liet onderhoudsmedewerker Elian weten dat hij een nestje kittens had. Hier in huis 
gingen alvast twee dierenharten smelten. Zo adopteerden hoofdverpleegkundige Sofie en Frea 
elk een kitten.  

Sofie: “Wat een kleine sloeber is Cosmo! Hij is een echte deugniet, maar bijzonder lief! “ 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

Frea: “Onze kitten heet Chopin. Het is een volle-
dig zwart katje maar hij heeft een wit puntje aan 
zijn staart. Mooie grote ogen met een ondeugen-
de blik. Het is een echte speelvogel. Overdag 
slaapt hij vele uurtjes, gezien hij nog zo jong is. 
Hij speelt graag met zijn speelgoed maar liefst 
van al met dingen die niet bedoeld zijn om mee 
te spelen. Zoals een stylo, een papiertje, een zak-
doek, … Zijn favoriete activiteit is aarde uit de 
bloempotten gooien om dan heel onschuldig te 
kijken wanneer we thuiskomen. 

 Als wij thuiskomen van ons werk geniet Chopin van een speeluurtje om daarna de hele 
avond tussen ons te liggen en te knuffelen. 
  

Aan onze handen kan je zien dat we een kitten in huis hebben maar de liefdevolle, speelse 
krabbeltjes nemen we er met plezier bij.” 

Klein wondertje  

Dag lieve collega's en bewoners. Met vreugde kan ik jullie melden dat op 16 december, ter-
wijl het buiten heerlijk winters was, onze dochter Floor Caesemaeker geboren is. Ze stelt het 
super goed, een flinke baby van 3,580kg en 52,5cm groot. Een weekje te vroeg, omdat het 
uiteindelijk een ongeplande/geplande keizersnede moest worden omwille van wat complica-
ties. Maar we stellen het hier allemaal super goed! Ik mis jullie & denk regelmatig aan jullie, 
maar ik heb er nu toch wel een nieuw favoriet mensje bij in mijn leven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel liefs!! Anne, Olivier & Floor  
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Bezinningshoekje  
Tijd 

Het is een oud verhaal... 

Dat er ook een vierde koning was op weg gegaan, 
maar dat hij het bewuste rendez-vous op die zes-
de januari miste, omdat er telkens onderweg op 
hem beroep gedaan werd. 

Hij arriveerde in Jerusalem juist toen Jezus gekrui-
sigd werd.  Te  laat dus, maar toch nog net op tijd 
om het cruciale moment, het hart van de verlos-
sing te horen kloppen. 

Hij had zijn tijd verloren, dacht hij, totdat hij hoor-
de dat ook Jezus heel veel tijd verloren had voor 
mensen. 

Zo dikwijls zeiden zijn vrienden tijd te maken voor 
zijn carrière, om zijn koninkrijk te stichten, de 
staatsgreep te wagen, de gunst van het volk te 
benutten om zijn macht te vestigen. Alleen hijzelf 
ging eindeloos door met tijd te maken voor zieken 
en kinderen, voor de mensen gewoonweg. 

Onder het cliché: tijd is geld of tijd voor carrière 
maken, tijd voor topprestaties of tijd voor ont-
spanning.  Men mag ook gewoon maar tijd verlie-
zen  aan het zorgen voor mensen.  

Zalig jaar         

 

De weg gaan die de herders gingen, 
Blij om de wonderbare glans 

Van simpele, gewone dingen 

Van Kerst tot Kerst heb je die kans. 
  

Maak je geen weemoed en geen vragen 

Omdat je breekbaar bent en klein, 
Altijd zal ergens in je dagen 

Een vogel wonen naast de pijn. 
  

Altijd hangt ergens in je nachten 

Van honderd bossen nog de geur 

Of vind je plots het onverwachte : Gods 
armen in een open deur.                     

 

  Zuster Maria Christina o.p. 
 

Met dank aan Zr. Rita voor haar bijdragen binnen deze rubriek 
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Informatiehoekje  

KINE-WIST-JE-DATJES  

Wist je dat … 

… zelfs bewoners met dementie elkaar kun-
nen aanmoedigen bij het stappen. Kijk maar 
hier naar Marie en Thérèse !   
 

 

 

 

Tot dan ! 

Wintergroetjes  
vanuit de kiné (Nadia en Iris) 

 

Bewegingsoefening  

 

Opwarmingsoefening voor de lenden vooraleer je ’s 
morgens uit bed komt 

Leg je in ruglig op je bed, met je hoofd op 
een kussen en je benen gestrekt. 

Plooi 1 knie en plaats je voet neer. Plooi je 
andere knie en plaats je voet neer.  

Breng nu 1 knie naar de buik en terug. Nu 
met de andere knie en terug. 

Strek 1 knie en leg je been gestrekt neer. Nu 
met het ander been hetzelfde. 

 

Doe dit 3 keer. 
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LACHEN IS GEZOND  

Even lachen , gieren en brullen want  is het beste medicijn om gelukkig te zijn !  
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TUINPRAAT 

De afgelopen maanden staken de warme tuiniers stevig de handen in elkaar. Heel fijn dat er 
een goede samenwerking is tussen hen en de werking binnen het rusthuis. Zo bieden enkele 
warme tuiniers een extra helpende hand bij activiteiten met de bewoners. We zijn hen dank-
baar voor deze ondersteuning.  
 

Geert en Hilde hielpen met enkele bewoners prachtige bloem-
stukjes maken voor de tuinbabbel. Azer, Claudine en Hilda hiel-
pen met het plukken van prachtige dahlia’s en zinnia’s uit de war-
me tuinen, die een explosie aan kleuren gaven.  
In de dagen ervoor hadden bewoners herfstvaasjes gemaakt en 
die kwamen nu goed van pas.   
 

Op zondag 2 oktober was er dan de warme tuinbabbel. Hier kon-
den bewoners en familie, samen met enkele medewerkers, genie-
ten van een lekkers hapje zoet en hartig. Het werd een gezellige 
namiddag. 
 

Op zaterdag 12 november wilden we onze tuintjes een warm win-
terdekentje bezorgen in de vorm van……paardenmest.  Sommige 
wandelaars onder jullie zullen misschien nog wat restanten gezien 
hebben op of naast de paadjes.  
 

Dit jaar hebben we ook drie nieuwe appelboompjes geplant, ter 
vervanging van enkele ouder wordende bomen. De nieuwe bo-
men worden aangeschaft met de opbrengst van de verkoop van 
het appelsap. 
 

Intussen gaat de tuin in winterrust waarbij de berijmde takken en 
planten ons een mooi tafereel biedt. 
 

 

Ingezonden door  Geert Pollet, warme tuinierder 


