
   

 

Engelenbode 

  Huiskrant woonzorgcentrum Engelendale  

Je
 k

an
 m

ij 
oo

k 
le

ze
n 

op
 h

tt
ps

:/
/e

ng
el

en
da

le
.s

qu
ati

na
.b

e 
 

Vlamingdam 34 

8000 Brugge 

Tel: 050/33 68 19 

Juli, augustus, september 2022 

54ste uitgave  

https://engelendale.squatina.be


 2 

 

Woordje vooraf 

Beste lezers,   

 

Op dinsdag 07 juni om 07u30 in de ochtend zit ik in mijn wagen op weg naar Engelendale en volg 
ik het nieuws op radio 1:  

 Het eerste item van het nieuwsbericht was het tekort aan leerkrachten om kwaliteitsvol   
onderwijs te kunnen geven.   

 Het tweede item was een stakingsaanzegging bij een luchtvaartmaatschappij met als          
belangrijkste eis: het aanwerven van bijkomende personeelsleden.  

 Het derde item ging over de residentiële ouderzorg, en, u kan het misschien al raden,        
minister  Crevits wees op het grote tekort aan personeel in het algemeen en dat van zorg-
personeel in het bijzonder in de woonzorgcentra.  

 In de week ervoor hadden de spoorwegen al enkele treinverbindingen moeten schrappen 
ten gevolge een tekort aan personeel.  Eenzelfde verhaal hadden we al bij De Lijn gehad.    

 

En inderdaad, onze sector kampt met een tekort aan medewerkers. Echter kunnen wij geen     
treinverbinding of buslijn schrappen. Ook enkele examens afschaffen zoals in het onderwijs is bij 
ons niet aan de orde…  Een uitbreidingsnieuwbouw die niet kan openen, zelfs een opnamestop zijn 
op vandaag wél al aan de orde in woonzorgcentra in West-Vlaanderen als het gevolg van            
personeelstekort. 

 

We prijzen ons op vandaag gelukkig met de personeelsbezetting in Engelendale.  De bestuurders 
bezorgen ons alle mogelijke middelen om een efficiënt personeelsbeleid te kunnen voeren binnen 
de VZW. Het bestuur en de directie garanderen onze bewoners met de beste zorg te omringen.  
Wij blijven dan ook alles in het werk stellen om binnen Engelendale een woon- en leefklimaat   
verder uit te bouwen waar het voor de bewoners goed vertoeven is.  

 

Om dit laatste kracht bij te geven, organiseerden wij onze familiedag op zondag 26 juni. We hopen 
dat jullie van het samenzijn genoten hebben.  De foto’s van deze namiddag zul je binnenkort     
kunnen bezichtigen in het fotoboek op onze website.   

 

Met vriendelijk groet 

Rik Coture 

Directeur Engelendale 
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Bewoners  
HIEP HIEP HOERA!  
Wijngaard 

 06 augustus   mevr.  De Vos Georgette  87 jaar 

 21 augustus  dhr. Van Houtte Marcel  96 jaar 

 16 september  dhr. Vandekerckhove François  93 jaar 

 26 september  mevr. Coens Maria   88 jaar 

 29 september   mevr. Demets Jumine    88 jaar 

 

Olijfgaard 

 15 juli   mevr. Van Volsem Marie-Madeleine 94 jaar 

 26 juli   dhr. Demuynck Carlos   91 jaar 

 13 augustus  mevr. Samyn Marie- Antoinette 86 jaar   

 01 september  mevr. De Groote Marie-Louise 95 jaar 

 04 september  dhr. Claeys Hans   62 jaar 

   

Boomgaard  

 03 juli   mevr. Van Dongen Jeanne  89 jaar 

 04 juli   dhr. Derycker André   92 jaar 

 19 juli   mevr. Foulard Cecile   91 jaar 

 

Rozengaard  

 31 juli   dhr. Coen Jean    88 jaar 

 29 juli   zr. Marie-Thérèse   88 jaar 

 16 september  zr. Rita     87 jaar 

 

Aan alle jarigen een:  
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WELKOM IN ENGELENDALE  
Mijn naam is:  Erna Somers 

Ik ben opgegroeid in:  Brugge 

Op deze dag kwam ik ter wereld:  29 november 1928 

Ik ben getrouwd met: Marcel Van Houtte 

Mijn tofste reisbestemming: Spanje, het klimaat vind ik er prachtig 

Mooie eigenschappen van mezelf: zorgzaam en doorzetter 

Mijn naam is:  Marcel Van Houtte 

Ik ben opgegroeid in: Brugge  

Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op:  21 augustus 1926 

Ik ben trotse ouder van: 2 zonen  

Mijn prinses op het witte paard: Erna  

Als ik een dier zou zijn, dan was ik een: Stier, een stier staat zijn 
mannetje. Dat vind ik belangrijk.  

Mijn naam is:  Margueriet Bruynooghe  

Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op:  23 maart  1934 

Hier ben ik opgegroeid: in Torhout  

Ik ben mama van:  Ronny en  Bart   

Ik houd enorm van:  Rozijnenbrood  

Wat doet mij glimlachen: Wanneer mijn kleinkinderen langskomen. 

Mijn naam is: Mariette Blontrock  

Ik ben opgegroeid: in Torhout  

Op deze dag blaas ik kaarsjes uit op mijn verjaardagstaart: 14 januari  

Ik ben mama van: drie kinderen   

Welke superkrachten zou jij willen bezitten? Veel mensen tegelijkertijd gelukkig 
maken.  

Ik loog wel eens: dat ik niet thuis was, als ik even geen zin had om ergens naar 
toe te gaan of bezoek te ontvangen.   
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Mijn naam is:  Lea Meulemeester  

Ik ben opgegroeid in:  Merkem (Houthulst) 

Op deze dag blaas ik verjaardagskaarsjes uit: 29 juni 

Ik ben trotse mama van:  Zoon Jean—Pierre 

Wat was mijn droomjob: piloot worden  

Mijn tofste reisbestemming: Groothertogdom Luxem-
burg  

Mijn naam is:  Maria -Liesbeth Vervisch  

Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op:  5 juni 1932 

Hier ben ik opgegroeid in: Oedelem/Beernem  

Ik ben trotse ouder van: drie kinderen  

Deze beroemdheid had ik graag ontmoet: Eddy Wally  

Dit gerecht kan ik elke dag eten: puree met groeten en een 
stukje vlees 

Mijn naam is:  Wille Marcel  

Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op:  3 april 1928 

Hier ben ik opgegroeid in: Ruddervoorde 

Ik ben trotse ouder van:  van drie kinderen, Luc, Lutgarde 
en Eric  

Deze beroemdheid had ik graag ontmoet:  Jacques Brell 

Dit gerecht kan ik elke dag eten:  Een lekker biefstukje   
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WIJ GEDENKEN  

Janssens Nestor  †26 april 2022  

 

 

 

 

 

 

.  

 

Trots en gedistingeerd was je. En een 
echte familiemens en liefhebber van 

mooie muziek en van de koers. Verder 
zat je graag op je gemakske stilweg te 

genieten.  

Wulfrancke Lucrece †30 mei 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrece… wat heb je de laatste jaren nog 
genoten… van je rustige kamer, een 

wandeling in de tuin of een bezoekje aan 
de cafetaria. Een waar plezier was het 

om je zo ontspannen en gelukkig te zien.  

Groot is  het verdriet en de 

leegte die achterblijft,  mooi 

zijn de herinneringen.  
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Laloup Mia  †13 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Vele mooie herinneringen dragen we 
mee van de vele jaren dat je bij ons was, 

eerst samen met je man en nadien    
alleen. En altijd was je er graag bij,     

zowel in Engelendale als met je familie. 
Dankjewel Mia voor jouw stralende lach 

en alle gedeelde toffe momenten.  

Aan familie, vrienden en kennissen 

De Buyser Cecile  †13 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk worden was niet makkelijk 
voor je. Het maakte je angstig en         
onzeker. Toch waren er ook goeie      

momenten waarin je zichtbaar genoot 
en wij met jou. 
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Personeel  

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN  

Omdat het altijd leuk is eens te “gluren bij de buren”! Een dagje uit het leven van…  

STEPHANIE,  ergotherapeut en vertrouwenspersoon in ons woonzorgcen-
trum.  

Leeftijd:   42 jaar    

Gezinssituatie:   gelukkig gehuwd met Steven en ‘boys’mom van 
Xander en Lex      

Hobby’s:  winkelen, wandelen en dansen    

Favoriete radiozender:  Joe FM  

Favoriete gerecht: zalmlasagne met een glaasje champagne  

Had je 10 miljoen…?    Dan maakte ik een wereldreis met het gezin 
en kocht ik een appartementje aan zee  

Aantal jaren in dienst:  in september 8 jaar   

Wekker ’s morgens:  6u30  

Vervoer naar het werk:  met de fiets   

Start werkdag:  om 7u45 of om 13u, afhankelijk van welke dag het is  

Eerste wat ik doe als ik  aankom op het werk:  door het raam naar de tuin kijken    

Favoriete moment van de werkdag:  om 16u als alle collega’s terug in het animatielokaal ver-
zamelen en de verhalen van de dag uitgewisseld worden   

Als collega ben ik:  een teamplayer                
Einde van de werkdag: tussen 16u en 17u   

Eerste wat ik doe als ik thuiskom: jas afdoen, mijn konijn in de tuin vrijlaten en eens diep 
ademhalen :)  

  

 

 

“Zelfzorg is belangrijk! 
Want wie immers goed 
voor zichzelf zorgt, kan 
goed voor een ander 

zorgen.” 
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Hoe ziet jouw werkdag eruit, Stephanie?  

 

“Bij de aanvang van de werkdag help ik met het ontbijt, de krantenronde of doe ik administratie. 
Als vertrouwenspersoon vind ik het belangrijk om regelmatig in de leefruimtes te komen &  alle 
collega’s te begroeten. Door veel op de werkvloer aanwezig te zijn, wil ik de drempel om het 
hart eens te luchten laag houden. Even ventileren kan deugd doen!” 

 

“Zijn er collega’s waarbij er echt iets op de lever ligt, dan maak ik tijd voor een individueel         
gesprek. Dat doen we in het super mooie en gezellige “SALON”. Onder een lekker kopje koffie of 
thee en in een veilige omgeving, neem ik mijn tijd om te luisteren. En heel belangrijk… what 
happens in ‘t Salon… stays in ‘t Salon. Misschien is dit wel de enige plaats waar muren geen 
oren hebben?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Als vertrouwenspersoon vind ik het ook belangrijk dat er het jaar rond aandacht is voor 
‘wellbeing’ en ‘zelfzorg’ op het werk. Daarom werk ik mee aan een project bij Zorgkracht plus. 
Wie mij een beetje kent hoort me het vaak zeggen: Zelfzorg is belangrijk! Want wie immers 
goed voor zichzelf zorgt, kan goed voor een ander zorgen.  Als dat geen win – win situatie is.” 

 

 

“Dus… vragen of twijfels… ik sta altijd en voor iedereen klaar voor een bemoedigend woord of 
een luisterend oor!” 

 

 

Vele groetjes,  

Stephanie 

‘t Salon 
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MEDEWERKERSNIEUWS UIT ENGELENDALE  

Babynieuws! 

Op 10 mei werd Shana van het zorgteam mama van een flinke zoon, Lucas. Het jongetje woog 
bij de geboorte 3,7 kg en was 51 cm groot. Wij wensen de kersverse mama en papa via deze 
weg een dikke proficiat.  

 

 

Rarara wat hebben Anne  en Caro ons te vertellen?  

Collega’s Anne (sociale dienst & onthaal) en Caro (hoofverpleegkundige Boomgaard, afdeling 3) 
brachten ons midden juni fantastisch nieuws!  

 

Caro is opnieuw in blijde verwachting!                                                        
Hun dochtertje Arwen wordt in oktober grote zus!  

 

 

 

 

Anne is zwanger van haar eerste kindje! Hond     
Renée en poes Suzy kijken al uit naar de komst van 
hun nieuwe vriendje of vriendinnetje in december. 

 

 

 

Een dikke proficiat aan beiden. We wensen hen een vlotte en mooie zwangerschap toe!  
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Engelenbar doet zijn intrede  

 

Wist je dat sinds mei iedere vierde vrijdag van de maand de medewerkers binnen               
Engelendale extra kunnen genieten van een gezellig momentje samen? Een aangename    
gelegenheid waar de collega’s in de ‘ Engelenbar’ onderling wat kunnen keuvelen met een 
hapje en een drankje.   
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Bezinningshoekje  
Vakantie  

 

Vakantie 

Kom tot jezelf 

Kom tot rust 

 

Kilometers ontspannen niet. 

duizenden wagens op duizenden wegen 

als slakkenhuisjes achter elkaar, 

kruipend naar de verte, 

vragen veel energie, 

vermoeien de mensen 

en vervuilen de lucht! 

 

Vakantie 

Kom tot jezelf 

Kom tot rust 

 

De afstand die je moet afleggen 

is niet zo groot. 

Het is de afstand tussen 

je buitenkant en je binnenkant. 

Als daar geen vrede is, 

zul je nergens ter wereld 

vakantievreugde vinden. 

Is er vrede en vreugde in je hart, 

dan kun je gaan waar je wilt. 

Het zomert in ons hart 

 

Als we ons vandaag geen zorgen maken 

om het onzekere dat morgen ons wacht 

en dat we wellicht overmorgen 

reeds helemaal vergeten zijn 

 

Als we tijd maken 

voor lectuur die onze geest verruimt 

voor muziek die ons ontroert 

en een zalig niets doen dat op tijdverlies lijkt 

 

Als we genieten van tedere gratie 

van pas ontloken bloemen 

de zang van de vogel die de morgen begroet 

en zoveel natuurschoon dat ons boeit 

 

Als we met goede vrienden samen zijn 

bij een glas goede wijn 

glimlachen om een puntig gezegde 

als een espresso, kort maar sterk, 

en eens hartelijk lachen 

als er weinig te lachen valt. 

 

 

 

Valeer Deschacht 
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Met dank aan Zr. Rita en Linda voor hun bijdragen binnen 
deze rubriek 

Een vleugje humor 

 

Twee paters zaten aan tafel. 

Als dessert was er taart. 

Er waren twee stukken, het één flink wat groter dan het ander. 

De eerste die zich bediende nam het grootste stuk. 

De andere protesteerde: 

“De heilige Franciscus leerde ons dat we altijd het kleinste stukje moeten nemen.” 

Waarop de andere antwoordde: 

Wel, dat is toch wat je gekregen hebt!” 
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Informatiehoekje  

KINE-WIST-JE-DATJES  

Wist je dat … 

… als je 15 minuutjes fietst in de kinezaal, je een          
gemiddelde afstand van 3,5 km fietst.  
Wanneer je dit 2 maal per week doet, komt dit neer op  
7 km. 
Per maand is dit 28 km. Per jaar kom je al gauw aan 336 
km!  
 

Kom net zoals Georgette, Odette en Ghislaine gezellig 
eens bij ons fietsen!  

Tot dan!  

Zomerse groetjes vanuit de kiné (Nadia 
en Iris) 

Bewegingsoefening  

Soepele schouders 

Kruip vanuit de startpositie lang-
zaam met de handen langs de 
deur naar boven tot zo hoog mo-
gelijk. Kort houden en dan lang-
zaam armen laten zakken. 

Herhaal dit minstens 2 keer. 

 

 

Positie 1 

 

 

 

 

 

Positie 2 

 

 

 

 

 

Positie 3 

 

Bedankt aan Monique voor de goede demonstratie 
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SCHILDERIJEN IN DE CAFETARIA 

Begin mei  zijn  er nieuwe schilderijen in de cafetaria te bewonderen. Het gaat om zes werken, 
gemaakt door leden van de kunstkring ‘de Zeven Torentjes’.   

Twee schilderijen werden gemaakt door Rita Dewilde, vrijwilligster bij ons in het woonzorgcen-
trum. Zij is gespecialiseerd in keramiek, schilderen en juwelen. 

De overige vier schilderijen werden gemaakt door Lily Viaene, gespecialiseerd in (letter)
beeldhouwen, kalligrafie en schilderen.  

Beide kunstenaressen leverden mooie, kleurrijke werken af. Ze geven alvast de cafetaria een 
kleurrijke toets. Hieronder kan je enkele foto’s van de schilderijen terugvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Rita Dewilde 

3 Lily Viaene - ik heb de hele wereld afgereisd om jou te vinden 

2 Lily Viaene - buitenvliegen 
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LACHEN IS GEZOND  

Even lachen , gieren en brullen want  is het beste medicijn om gelukkig te zijn !  
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TUINPRAAT 

Intussen in de tuin van Engelendale…. 
 

Nu de zomer in volle bloei komt, zouden we bijna vergeten dat die ook het resultaat is van de 
gezamenlijke arbeid van Warme tuiniers, animatieteam en verschillende bewoners in de lente. 
 

Bij het begin van het jaar stonden enkele tuiniers te popelen om ons enthousiast tuinteam te 
vervoegen.  Die gelegenheid deed zich voor omdat ons een bijkomend stuk tuin toegewezen 
werd. De binnentuin, rechtover het kapsalon, vergde elk jaar veel wiedwerk maar door       
voortaan enkele tuiniers hierin te laten werken, zal dit verminderen en verrijzen intussen de 
groenten tussen de goed onderhouden sierplanten. In deze tuin zijn Cunrath en Delphine en 
Bart actief. 
 

Maar het voorjaar brengt ook elk jaar weer de zaainamiddag. Tussen bewoners met groene 
vingers (die dag meestal zwarte vingers)  en Warme tuiniers ontstaat een mooie interactie van 
hoeveel zaden, in welke potje en wat zal eruit komen… Andere bewoners en bezoekers kijken 
graag mee over de schouders … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar wie zaaien zegt, zegt ook verplanten na enkele weken.  Dit jaar konden we vooral ook de 
geraniums, gratis geschonken door Stad Brugge, in de bloembakken zetten om op die manier 
gans de zomer de serre in het rood te tooien... 
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Wist je dat…… 

 

...we na moeilijke winter waarbij alle bijen gestorven waren, nu een nieuw bijenvolkje          
hebben…en wellicht komen er nog kasten bij.  
 

...we nog steeds op zoek zijn om een koppel egeltjes te adopteren vanuit het dierenasiel om zo 
de vraatzuchtige slakken te lijf te gaan.  
 

...Bart en Delphine een prachtig berging toverden voor ons werkgereedschap in het schuurtje. 
 

...dat er ook dit jaar véél kuikentjes uit het ei kropen. 
 

...dat Jacqueline nu het vroeger tuintje van de Windroos beheert. 
 

...dat ook de perkjes aan het einde van het terras vol geplant werden met zomerbloemen. 
 

 

Ingezonden door  Geert Pollet, warme tuinierder 
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OP DE BABBEL BIJ 

Op de babbel bij Marguerite Huys 

Op 21 mei werd Marguerite 103! 
Een mooie gelegenheid om haar te vragen wat haar geheim is om die gezegende leeftijd te 

bereiken. Ik laat haar even zelf aan het woord. 

“Ik was de 2de jongste van 9 kinderen en mama was een boerendochter. Dus, ’t was zonder veel 
complimenten thuis. We zijn niet bekept of bedorven en trunten was er ook niet bij. Dat helpt 
toch niet. Content moesten we zijn met wat we hadden. En liefst zo veel mogelijk bezig zijn, 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Die ingesteldheid heb ik van jongsaf meegekregen.      
‘k Ben tevreden met wat ‘t leven geeft. En ‘k heb altijd veel en graag gewerkt. Vanaf m’n 14de 
heb ik gediend, eerst in de kleuterschool van Hemelsdale en meer dan 20 jaar bij de familie 
Cloet. We woonden daar zelfs in met ons gezin. ’t Was alsof we bij de familie hoorden. Ik deed 
er gans het huishouden en stond elke dag om 6u op. Nadien naar de vroegmis van 7u en dan 
wassen en plassen en strijken. Ook héél veel gekookt en gebakken heb ik gedaan. De laatste 
jaren deed ik de menage van een alleenstaande heer. Veel dankbaarheid heb ik daar gekregen. 
Ik dacht ‘als ik het goed vind, zal hij het ook wel goed vinden en ‘k heb hem nooit horen kla-
gen.” 

Voor Marguerite is dit de mooiste periode uit haar leven... al die jaren van zorgzame dienst-
baarheid. Ze vertelt er over alsof het héél gewoon is. “Ook nu neem ik de dingen zoals ze       
komen.” zegt ze. “Ik sta daar verder niet té veel bij stil. Elke dag is een dagje erbij en k’ ben er 
nog altijd graag bij.” Op de vraag waar ze nog altijd van geniet antwoordt ze prompt: “Van al-
les! Als het geen zeer doet.” 

Ook dit is één van Marguerite’s geheimen. Ze is en blijft positief ingesteld én een doorzetter, 
ook na het overlijden van haar man in 2007 en na haar ongelukkige val, waarna de problemen 
met haar rug en handen zijn begonnen. “Da’s wel lastig,” geeft ze aan “dat m’n handen niet 
meer mee willen en dat ik er nog zo weinig mee kan doen. Maar dan denk ik... dat ongeluk heb 
ik zeker gekregen om mijn hemel mee te verdienen. ’t Is uiteindelijk wat het is en daarmee 
moet ik het doen.”  
 

Een 3de geheim is gezond eten. Dat wil zeggen elke dag minstens één natuuryoghurtje (zónder 
suiker) en eigenlijk liefst twee:  één ’s morgens en één ’s avonds en niet té veel snoepen, buiten 
soms een chocolaatje.  
 

Ook dat heeft Marguerite van thuis uit meegekregen. “Oud worden zit in de familie. M’n beide 
ouders waren in de 90. En waar we vroeger woonden in Dudzele, hadden we een behoorlijk 
stuk land voor groenten en aardappelen voor gans de winter en met kippen en konijnen en elk 
jaar een varken dat mijn oudste broer Oscar kwam slachten.” 

 

Lees vervolg op volgende pagina :)  
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En dan haar laatste geheim. “Als ik niet weet wat gedaan, wend ik me tot Maria. Honderden 
weesgegroetjes heb ik gebeden en dat helpt. ‘k Voel me goed omringd door hierboven, door ons 
lief vrouwke. En daarom ben ik niet benauwd om dood te gaan. Veel kwaad heb ik in mijn leven 
niet gedaan. ‘k Ben dus gerust dat ze me hierboven goed zullen ontvangen. En vader zal ook wel 
een goed woordje voor mij doen. Als kind woonden we vlakbij de kerk en bij begrafenissen 
moest vader de vaandel dragen en doordat hij een eigen melk- en broodronde had, kon hij dat er 
goed bij doen.” 

 

“Ook nu ben ik goed omringd door mijn 2 kinderen. Ze doen al wat nodig is. Dus ook daarin heb 
ik veel chance.”  
 

 

 

Dankjewel Marguerite voor jouw wijze raad en dat je honderduit mag blijven genieten van jouw 
mooie oude dag!  
 

Ingrid  
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WERKGROEP IN DE KIJKER 

 

Wat doen we?  
Met de werkgroep palliatieve komen we frequent samen om na 
te denken hoe we onze palliatieve zorgen kunnen optimaliseren.          
Wanneer er een palliatieve bewoner in het woonzorgcentrum 
verblijft, staan we de bewoner en familie bij in hun laatste levens-
fase. Dit doen we op verschillende manieren: er simpelweg ‘zijn’, 
luisteren, zorgen voor een kopje koffie, maximale comfortzorg bv. 
door middel van pijnbestrijding, etc. De werkgroep bestaat uit 
verschillende disciplines: zorg, animatie, logistiek. Op die manier 
proberen we zo breed mogelijk te werken. We volgen frequent 
vormingen om een zo kwalitatief  mogelijke zorg te bieden.  

Wat verstaan wij onder palliatieve zorg?  
Palliatieve zorg is uniek per bewoner. We kijken hierbij steeds naar de gehele mens.                                 
Levenseindbeslissingen dienen bespreekbaar gemaakt te worden en zorgvuldig voorbereid. Daar-
om is het belangrijk om nu al eens stil te staan bij wat je eigenlijk wilt als het levenseinde eraan 
komt. We proberen er naar te streven om jaarlijks een vroegtijdige zorgplanning gesprek te hou-
den waarbij  dergelijke zaken besproken worden in een rustige, veilige omgeving. Palliatieve zorg 
kan dus eigenlijk zeer ruim gezien worden. 

Wat is onze doelstelling?  
Onze doelstelling is om passende zorg te bieden, zoals eerder gezegd is palliatieve zorg uniek per         
bewoner. Daarom is het belangrijk om een verbondenheid te creëren met de bewoner en de fa-
milie. Als leden van de palliatieve werkgroep worden wij op de hoogte gebracht wanneer iemand 
palliatief is en gaan we in die periode eens extra langs. We stellen ons zelf voor aan de familie als 
lid en zorgen op die manier dat we aanspreekbaar zijn.  

Wat hebben we al gerealiseerd? 

Een tijdje geleden werden twee palliatieve koffers gevuld. Één koffer gevuld met zorgmateriaal 
die door de medewerkers gebruikt kan worden voor een palliatieve bewoner. Het bevat bv. 
swaps om de mond te bevochtigen, een shampookap om het haar te reinigen, incontinentiema-
teriaal, ed. De andere koffer dient voor de familie. Daarin zitten allerlei zaken voor als men bij de 
palliatieve bewoner waakt. Men vindt er informatie rond het levenseinde, een aromasteamer 
met etherische olie voor een frisse geur, massageolie, … 

 

 

In huis hebben we enkele werkgroepen waar medewerkers hun steentje in bij kunnen dragen. 
Zo werden volgende werkgroepen opgericht: werkgroep aandachtspersonen, hulpmiddelen,   
palliatieve zorg, dementie en mondzorg. Maar wat houden deze werkgroepen nu precies in?  
Onder deze rubriek wordt in deze editie de werkgroep  palliatieve zorg in de spotlights 
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HERDENKINGSBOOM 

Bij palliatieve zorgen hoort ook afscheid. In onze inkom 
vind je een herdenkingsboom. Wist je dat daar een       
vlinder in neerstrijkt voor elke overleden bewoner van het 
afgelopen jaar? Tijdens een herdenkingsviering rond  1 
november wordt die vlinder meegegeven met de familie 
of bij afwezigheid opgestuurd. Op deze manier willen we 
alle bewoners die ons in de loop van een jaar ontvallen, 
blijven gedenken.  

“Een vlinder staat symbool voor transformatie, voor de        
overgang van leven naar dood en dat de dood misschien 
geen einde is maar een nieuw begin? Een kans om los te 
komen uit de beperkende cocon van het aardse bestaan 
en vrij als een stralende vlinder verder uit te vliegen naar 
het Licht... 

Even mag hij landen op jullie handen” vertellen we de fa-
milie “om hem dan verder te laten uitvliegen. Door los te laten, geef je iemand de vrijheid. De 
vrijheid om door te gaan waarheen het pad ook leidt...  
Maar door iemand los te laten, geef je diegene ook de kans om juist bij je te blijven. Niet fysiek, 
maar in gedachten. Bij je houden door los te laten.... 

 

Dát is soms het aller moeilijkste wat er is. Maar de vlinder helpt je eraan herinneren dat loslaten 
niet hetzelfde is als vergeten. Het lichaam is er niet meer, maar ‘iets’ van de ander zal altijd blij-
ven, door tijd en ruimte heen.” 

Voor de familie voorzien wij een klein fotoboekje samen met allerlei dierbare, grappige, ontroe-
rende  genotsmomenten die de bewoner heeft mogen beleven in Engelendale. We krijgen er 
vaak dankbare reacties op. Het toont hoe afscheid nemen onafwendbaar hoort bij ’t leven en dat 
zulke kleine geschenken en rituelen daarbij zeker kunnen helpen. 
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Train je brain  

Zoek de 5 verschillen 
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De oplossing vind je terug in de volgende editie  

Wat hoort niet thuis in het rijtje? Doorstreep dat voorwerp. 
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Oplossing vorige editie 

Woordzoeker: zoek onderstaande woorden in het raster 
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Duid aan welke bloem er is afgebeeld 

O    Viooltje  

 

O     Hyacint  

 

O     Lavendel  

 

O Paardenbloem  

 

O   Boterbloem  

  

O   Narcis  

O   Hortensia  

 

O    Geranium  

 

O    Krokussen  
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Sfeerbeelden  

Zin in meer foto’s? Neem een kijkje op onze website!  
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Dankjewel aan de sponsors voor de mooie  

tombolaprijzen op onze FAMILIEDAG!  
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Nog een laatste bericht …  
 

Sinds juli 2021 wordt alle beeldmateriaal van afgelopen activiteiten en uitstappen bewaard in 
een digitaal fotoalbum. Daarnaast is ook de Engelenbode via de website digitaal te lezen !   

Waar kun je dit terugvinden?  

→  Surf naar onze website https://engelendale.squatina.be  

→   Scrol naar beneden tot je aan het einde van de pagina komt. Klik hier op ‘Fotoboek’ 

→ Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.  Nog geen login? Stuur dan een mailtje naar 

engelendale@squatina.be en vraag je login aan.  

→  Wanneer je ingelogd bent, kun je alle albums bekijken. Ook alle versies van de Engelenbode 
kun je hier raadplegen!  

   

 

 

 

 

 

 

https://engelendale.squatina.be
mailto:engelendale@squatina.be
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Eindredactie en lay-out 

Anne Deceur, Yuna Dehullu en Roos Veraghtert  

Jullie inbreng is van harte welkom!  

Heb je ideeën of leuke artikels voor in de Engelenbode? Laat het 
ons zeker weten.  

Je kan ons contacteren op animatie.engelendale@squatina.be  

Nuttige contactgegevens  

Algemeen nummer:  050 33 68 19 

Sociale dienst:  deceur.anne@squatina.be  

Animatie:   050 33 68 19 (vragen naar animatie)  

   of animatie.engelendale@squatina.be 

Kiné:    kineengelendale@squatina.be 

Dementiecoach: dementiecoachengelendale@squatina.be  

 


