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Woordje vooraf 

Beste lezers, 

 

Na een uitnemende warme zomer komen we geleidelijk maar toch zeker in de herfstperiode. 

 

Een uitnemende zomer is nog zacht uitgedrukt.  Diverse dagen konden we temperaturen opmeten 
van meer dan 30° C.  Te warm voor eenieder en zeker voor de bewoners van afdeling ‘De Rozen-
gaard’.   Dat deze hoge temperaturen niet meer uitzonderlijk zullen zijn in de toekomst is ook 
meer en meer duidelijk aan het worden. 

 

In dit kader kijken we om, in Engelendale, meer aircosystemen in te zetten die hun elektriciteit ha-
len uit nog te plaatsen zonnepanelen.   Het stadsbestuur van Brugge zou nu toch toestemming ge-
ven om, onder bepaalde voorwaarden, zonnepanelen te installeren.    

 

De herfstperiode en de komende wintermaanden bezorgen ons nu echter grote kopzorgen om de 
temperaturen op 22°C - 23°C te houden.  Het advies van de overheid om de temperatuur op 19° C 
te plaatsen is bij ons niet mogelijk, we kunnen de thermostaat niet één graad lager zetten.   

 

Deze temperaturen blijven opzetten onder de huidige energieprijzen is voor veel organisaties 
moeilijk lang houdbaar, zowel het onderwijs, de sector voor personen met een handicap maar ze-
ker ook de residentiële ouderzorg verwachten dan ook een forse tussenkomst van de overheid om 
de financiële rendabiliteit van de voorziening gezond te houden. 

 

We hopen dat de september verklaring van de Vlaamse regering ons hier toch tegemoet zal ko-
men.  Zo niet komen de dagprijzen andermaal onder druk te staan, en deze zijn gestegen in de 
maand mei t.g.v. een indexaanpassing. We weten nu ook al dat in de maand november er een 
nieuwe stijging van de dagprijs komt, andermaal om de weerslag van de index op lonen, diensten 
en producten bij te kunnen benen. 

 

Na de crisis t.g.v. corona en de crisis van personeelstekort komen we nu ook nog eens in een crisis 
om betaalbare zorg te kunnen aanbieden. 

 

 

Met vriendelijk groet 

  

Rik Coture 

Directeur Engelendale 
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Bewoners  
HIEP HIEP HOERA!  
Wijngaard 

 29 oktober:    mevr. Proetorius Claudine  80 jaar 

 22 november:    mevr. Rys Agnes   97 jaar 

 29 november:    mevr. Somers Erna   94 jaar 

 18 december:    dhr. Devlieger André   95 jaar 

 19 december:    mevr. Plisnier Lucienne  90 jaar 

Olijfgaard 

 14 oktober:    mevr. De Buysere Mariëtte  92 jaar 

 21 oktober:   dhr. Potié Erik   76 jaar 

 8 november:   mevr. Van Gierdegom Godelieve 83 jaar 

 25 november:    mevr. Verla Marie-Jeanne  94 jaar 

 30 november:    mevr. Couttouw Godelieve  92 jaar 

 12 december:    dhr. Coens Roger   88 jaar 

 23 december:    mevr. Devriese Ivonne  96 jaar 

Boomgaard  

 16 december:    mevr. Alloo Mathilde   95 jaar 

Rozengaard  

 16 oktober:    mevr. Gryp Maria   89 jaar 

 5 november:   mevr. Schepens Elisabeth  88 Jaar 

 7 november:      zr. Magdalena   100 jaar 

 24 november:   zr. Jozef     96 jaar 

 4 december:   zr. Hildegarde   91 jaar 

 4 december:   zr. Bracke Reneé   94 jaar 

 12 december:   dhr. Mollé Jean-Baptiste  96 jaar 

 13 december:    mevr. Maene Monika  84 jaar 

Aan alle jarigen een:  
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WELKOM IN ENGELENDALE  

Mijn naam is:  Paul Libbrecht 

Ik ben opgegroeid in:  Gent 

Op deze dag kwam ik ter wereld: 17 augustus 1946 

Ik ben vader van:  een zoon en een dochter 

Hiermee kan je me plezieren: Iets lekker gaan eten op restaurant. 

Ik houd van: luisteren naar klassieke muziek, een goed tv program-
ma.  

Mijn naam is:  Bruneel Azer  

Ik ben opgegroeid in:  Tielt 

Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op: 14 mei 1937 

Ik ben vader van: drie kinderen; Roland, Frank en Rony  

Wat zou ik heel hard missen: mijn parkiet die ik hier bij me op de 
kamer heb. 

Wat geeft mij een goed gevoel:  wandeling in de tuin, luisteren naar 

Mijn naam is:  Van Neste Rachel  

Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op:  26 juli 1933 

Hier ben ik opgegroeid.  Dudzele 

Ik ben mama van:  twee kinderen; Dany en Sonia 

Ik houd enorm van:  lang uitslapen  

Als ik een dier zou zijn, dan was ik een: hond. Ik had zelf een 
chihuahua hondje ‘Koetsie’ uit het Blauwe Kruis.  

Mijn naam is: De Vos Norbert  

Ik ben opgegroeid: Brugge  

Op deze dag blaas ik kaarsjes uit op mijn verjaardagstaart: 14 mei 

Ik ben vader van: Annie en Dirk  

Mijn tofste reisbestemming: Ardennen  

Hiermee kan je me plezieren: ik luister graag naar viool en eet graag 
frietjes.  
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Mijn naam is:  Van Acker Georgette 

Ik ben opgegroeid in:  Sint-Michiels (Brugge)  

Op deze dag kwam ik ter wereld: 28 juni 1931 

Ik ben getrouwd met: Erik (zie persoon hieronder)  

Dit doet mij glimlachen: de (klein)kinderen  

Van dit eten walg ik: rapen 

Mijn naam is:  Verstraete Eric 

Ik ben opgegroeid in:  Assebroek (Brugge) 

Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op:  12 juli 1931 

Ik ben samen met Georgette trotse ouder van : drie kinderen; 
Rudy, Danny en Caroline  

Mijn prinses op het witte paard: Georgette Van Acker 

Als ik een superkracht zou bezitten, dan had ik graag: kunnen vlie-

Mijn naam is:  Pattyn Marie-Jeanne  

Ik ben opgegroeid in:  Roeselare  

Op deze dag kwam ik ter wereld: 27 januari 1936 

Dit kan ik elke dag eten: frietjes!  

Op deze muziek kan niet blijven stilstaan: klassieke muziek  

Wij heten alle nieuwe bewoners en hun familie  

in WZC Engelendale  
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WIJ GEDENKEN  

Pieter Van Meenen †8 juli 2022  

 

 

 

 

 

 

Altijd was Rosa aan je zijde. Dát was op 
de duur nog je enige troost. Samen 

hielden jullie elkaar recht. Een verlos-
sing was het dat je eindelijk stilletjes 

mocht vertrekken. 

Lutgardis De Mulder  †28 juli 2022  

 

Liliane Boussemaere †4 augustus 2022  

 

Je hield van muziek, van mensen en 
van rechttoe rechtaan. Als je slecht 
gezind was, was dat overduidelijk. 
Was je goed gezind, dan was geen 

enkele plagerij of kwinkslag je té veel 
en bloeide je helemaal open. Dankje-

wel Lut voor jouw zo open er zijn.  

Een echte huismus was je, die liefst 
rustig op haar kamer vertoefde, met 

een goed boek of een tijdschrift. 
Wel had je graag bezoek. Al wie 

aanklopte was van harte welkom. 
Bovenal genoot je van de bezoekjes 
van je dochter en schoonzoon. En-
kel zij slaagden er in om je zo nu en 
dan toch mee naar de tuin of de ca-

fetaria te krijgen. Rust nu maar 
zacht lieve Liliane. 
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Francois  Vandekerckhove † 13 augustus 
2022  

 

 

 

 

 

 

 

Je zachte blik, die zal ons bijblijven. En 
dat je altijd vriendelijk was en opfleur-
de als je dierbare Adrienne op bezoek 
kwam. Aan ’t eind was je wel moe en 
rustigweg, zo zoals je was, ben je ge-

gaan… 

Francine Collumbien †22 augustus 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kokette trotse dame was je. Met 
steevast je handtas bij de hand en altijd 
in de weer, vooral in je hoofd om alles 
piccobello te regelen. En genieten kon 
je ook, als een ware fijnproever, zolang 

het maar lekker en zoet was.   

 

 

Aan familie, vrienden en kennissen 
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Personeel  

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN 

Omdat het altijd leuk is eens te “gluren bij de buren”! Een dagje uit het leven van TIJL,  
 medewerker afwas in ons woonzorgcentrum.    

 

Leeftijd:  23 jaar    

Gezinssituatie:  woont alleen     

Hobby’s:  naar Club Brugge gaan kijken, snookeren en met lego 
bouwen    

Favoriete radiozender:  MNM!   

Favoriete gerecht:   Macaroni    

Had je 10 miljoen…?    Dan zou ik een groot feest geven voor al 
mijn vrienden en familie. Ook zou ik een deel aan het goede 
doel geven en een jacht kopen.   

Aantal jaren in dienst:   1 jaar en 10 maanden  

Wekker ’s morgens:  7u35  

Vervoer naar het werk:  met de fiets  
Start werkdag:   8u30    

Eerste wat ik doe als ik  aankom op het werk:    de vaatwas aansteken   

Favoriete moment van de werkdag:   als ik ‘s middags hulp krijg van een collega   

Als collega ben ik…   vriendelijk, sociaal en een beetje een speelvogel  
Einde van de werkdag:   16u00   

Eerst wat ik doe als ik thuiskom:  in de zetel zitten en even uitrusten 

Ik ga slapen om:   22u30    
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Hoe ziet Tijl zijn werkdag eruit?  

 

Als ik ‘s morgens aankom op het werk is het eerste wat ik doe de vaatwasmachine aansteken. 
Een zeer belangrijk onderdeel van de job!  

 

Daarna steek ik de vuile handdoeken en          
vaatdoeken in de wasmachine.  

Ik vul de dranken aan op de afdelingen zodat 
men zeker overal voldoende water en limona-
de heeft.  

 

 

 

 

Van zodra het ontbijt op de afdelingen    
afgerond is, doe ik de ochtendafwas en 

plaats die terug in de kasten van de 4     
verschillende afdelingen.  

 

  Om 12u30 is het tijd voor mijn            
lunchpauze!   

 

Met een goedgevulde maag doe ik samen 
met een collega de afwas van het            

middageten. Ook die afwas plaats ik        
netjes terug op de afdelingen en in de    

keuken.  

 

 

 

Na de afwas ruim ik de wasserij op. Ik zorg ervoor dat de keuken voldoende vaatdoeken en 
handdoeken heeft en dat de collega’s van het onderhoud genoeg moppen en doekjes hebben.  

Einde van de werkdag? Tijd om naar huis te fietsen!     

 

 

Bedankt Tijl om altijd met de glimlach naar het werk te komen!   
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MEDEWERKERSNIEUWS UIT ENGELENDALE  

Een tweede dochter   

Alweer babynieuws in Engelendale. Onderhoudsmedewerker Shana werd voor de tweede maal 
mama van een dochter. We wensen mama, papa en grote zus Noor een dikke proficiat.  

 

 

Kleine kindjes worden groot!  

Op 1 september gingen er duizenden kinderen naar school. Ook voor  
Odile, het dochtertje van Roos (ergo-animatieteam), was het die dag een 
grote en spannende dag. Zij ging voor het eerst naar school. Met haar 
boekentas in de hand liep ze vol trots door de schoolpoort! Mama en  
papa kunnen met een gerust hart meedelen dat ze haar eerste schooljaar 
heel goed is gestart. We wensen Odile een heel mooi schoolavontuur!  

 

 

Bollebozen in Engelendale  

Collega Yuna (ergo-animatie) startte op 20 september met haar nieuwe opleiding zorgmanagement. 
We wensen haar heel veel leerrijke momenten toe en alvast enorm veel succes met het behalen van 
een nieuw diploma.  

Hoofdverpleegkundige Sofie rondde in juni 2022 die-
zelfde opleiding af & slaagde met glans! Ze trakteerde 

haar collega’s op een hapje en een drankje om dit te 
vieren! Bedankt Sofie en nogmaals een dikke proficiat 

van ons allemaal!   



 12 

 

Pensioen Carine Vandewalle 

Na heel wat jaren trouwe dienst gaat zorgmedewerkster Carine met pensioen.  We wensen 
haar veel mooie, plezante, deugddoende en vooral relaxte momenten tijdens deze periode 
in haar leven.  

 

Oma’s aan de top!  

Logistiek medewerkster Pascaline werd voor het eerst overgrootoma.  

Kleine Damian werd op 29 juli geboren. Damian was bij de geboorte 50 cm groot en woog 
3.350 kilo.  Deze kleine prins is het zoontje van een kleindochter van Pascaline. Wij wensen de 
ganse familie een dikke proficiat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgmedewerkster Els wordt voor de derde keer oma. Haar zoon Sebastiaan wordt papa. 
Voor Els is het nog even wachten tot in maart om haar kleinkind te verwelkomen. Wij wensen 
haar familie heel veel succes met de zwangerschap!  
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Bezinningshoekje  
De herfst is in het land. 

De bomen tonen hun mooiste kleuren 

waarna ze zich langzaamaan uitkleden 

en de grond nog even beschermen met hun bladeren 

vooraleer Koning Winter het overneemt. 

 

Na een uitgelaten en warme zomer, 

is het tijd om terug naar binnen te gaan. 

Zowel naar binnen in huis als binnen in onszelf, in onze geest. 

We krijgen terug wat tijd om stil te staan bij de dingen om ons heen. 

Waar eerder geen tijd voor was, krijgt nu opnieuw wat ruimte. 

 

De herfst is een periode van stilstaan. 

In de maand november maken we extra tijd voor bezinning. 

Op Allerheiligen en Allerzielen gedenken, koesteren en bewaren we de herinneringen van onze dierba-
ren in ons hart. 

Op 11 november herdenken we de Wapenstilstand, 

die het einde betekende van een Oorlog die nooit had mogen bestaan. 

 

Probeer tijdens deze periode zelf ook even stil te staan. 

Trek naar buiten, de natuur in. 

Trek je laarzen aan en doe een boswandeling of ga naar het park. 

Ontdek, beleef en luister. 

Luister naar de stilte, maar ook naar de bladeren onder je voeten. 

snuif de herfstgeuren op 

en laat je verbazen. 

 

Laat je verbazen hoe een periode van stilte en bezinning 

zo mooi en betoverend kan zijn. 
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Informatiehoekje  
KINE-WIST-JE-DATJES  

Wist je dat … 

… samen stappen supermotiverend werkt ! 

Dank je wel Junine en Marie-José voor de liefdevol-
le pose :)!  

  

Bewegingsoefening  

 

Soepel houden van de nek 

Leg je in ruglig op je bed, met je hoofd 
op een kussen. 

Rol nu je hoofd, over je kussen, traag 
naar rechts, eventjes houden. 

Rol je hoofd terug naar het midden. 

Rol nu je hoofd traag naar links, eventjes 
houden. 

Terug naar het midden. 

Doe dit elke dag voor het opstaan en 
herhaal dit 3 keer aan elke kant. 

Succes!  
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LACHEN IS GEZOND  

Even lachen , gieren en brullen want  is het beste medicijn om gelukkig te zijn !  
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TUINPRAAT 

Rijke appeloogst in Engelendale  

Ten gevolge van het mooie voorjaar en zomer droegen de tientallen appelbomen in Engelendale 
overvloedig. 

Net zoals vorige jaren verzamelden we de appels om te verwerken tot appelsap. 

Op donderdag 15 september waren de kinderen uit de lagere school De Komme heel enthousiast 
om de laag hangende appels te plukken. 

De hogere appels waren dan weer voor de Warme tuiniers. Gedurende 4 dagen werd er geplukt, 
geklommen, geschud en geraapt tot  de manden en emmers boordevol frisgroene of rode appels 
lagen, ongeveer 700 kg in totaal. 

De appels werden in een professionele appelpers geperst en gepasteuriseerd en in flessen of 
boxen van 3 l getapt, zo’n 500 liter in totaal. 

Een aantal flessen worden geschonken aan Engelendale. Misschien kun je die binnenkort proe-
ven in de cafetaria? 

159 dozen appelsap worden verkocht aan tuiniers en kennissen. Met een kleine winstname kun-
nen we nieuwe appelbomen aankopen om de boomgaard te verjongen. 

Met een glas lekker appelsap brengen we de winter door, tot we in de lente de fruitbomen in zijn 
witte lentepracht zien. 

Ingezonden door  Geert Pollet, warme tuinierder 
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Buurtfeest Sint-Gilliswijk in de tuin van Engelendale  

Buurtfeest in Brugse Sint-Gilliswijk: “Een initiatief als dit zorgt voor meer solidariteit in de 
samenleving” 

Op zaterdag 20 augustus verzamelden honderd inwoners van de Vlamingdam, Komvest, 
Willem de Dekenstraat en James Wealestraat voor een buurtfeest in rusthuis Engelendale. 
“Buurtinitiatieven brengen mensen samen en zorgen ervoor dat buren op een informele 
manier met elkaar kunnen kennismaken”, zegt burgemeester Dirk De fauw, die samen met 
schepen Jasper Pillen een kijkje kwam nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee jaar geleden bliezen de inwoners van deze straten in de Sint-Gilliswijk de buurtwer-
king nieuw leven in. Er werden een aantal activiteiten georganiseerd, zoals een bloemetjes-
acties, een vertelavond en een nieuwjaarsreceptie. Recent sloten ook de Sint-Claradreef, 
de Sint-Clarastraat (de huizen met oneven nummers tot aan de hoek met de Kapelstraat) 
en de Kapelstraat (huizen aan de noordkant) zich aan. “Een van de grotere dingen die op 
ons afkomen is het burgerproject waarmee we samen met het stadsbestuur enkele zaken 
willen creëren in onze buurt in het belang van iedereen”, vertelt Carlos Debaere, die een 
van de trekkers is van het project. 

De aanwezigen brachten allemaal hapjes en desserts mee die tijdens het feest gedeeld 
worden. Ze kregen ook de kans om hun stem uit de brengen op een van vier namen voor 
de buurtwerking; Te goare West Sint-Gillis, Paroika Sint-Gillis, Sint-Gillis Ouest! of ‘t Zilletje. 
De keuze viel uiteindelijk op deze laatste, wat verwijst naar de oude volksnaam van Sint-

Gillis. 

 

 

Bron: HLN.be  
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OP DE BABBEL BIJ 

Op de babbel bij Hilda Brinckman,  

Deze keer was het Hilda waar ik ging aankloppen om een babbeltje te slaan. Ik zocht haar op in haar 
gezellige kamer op het gelijkvloers, helemaal aan het eind van de gang, daar waar enkele terrasplan-
ten buiten staan, want Hilda houdt van bloemen en planten. Haar kamer is een waar juweeltje, heel 
knus ingericht met spulletjes van thuis, waaronder een oud kastje vol fotoboeken, wel meer dan 30.  
Jaar na jaar volgeplakt met foto’s van uitstapjes en reizen allerhande, van familiefeestjes en toffe mo-
menten, verrijkt met her en der een reisverslag of enkele prenten van ooit bewonderde kunst-
schatten. Met ook schattige kindertekeningen of een bewaard knutselwerkje of gekregen ansicht-
kaart van één van haar kleinkinderen. Een rijkelijk gestoffeerde schat aan dierbare herinneringen 
waar we samen even indoken. Al bladerend door enkele van deze boeken kwam al dit beleefd moois 
terug boven. Een uitstapje naar Chevetogne bijvoorbeeld, waar ‘de Paters zo mooi kunnen zingen’ 
aldus Hilda. Of een reisje naar Den Haag om het bekende schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johan-
nes Vermeer te bewonderen. Of naar Barcelona waar Madelief, één van haar kleindochters gestu-
deerd heeft. Ik zag prachtige foto’s passeren van de Sagrada Familia (je weet wel van die wereldbe-
roemde architect Gaudi), van mooie glasramen en gezellige steegjes en terrasbezoekjes... in Parijs, 
Rome, de Provence of Denemarken... té veel om op te noemen. Ik was blij even te mogen delen in 
dat zo rijkgevulde leven van Hilda en haar familie dat dankzij deze zo 

trouw bijgehouden fotoboeken weerom tot leven kon komen. En ik zag dat ook Hilda er blij van werd.  

Spontaan begon ze te zingen ‘De tijd van toen’... herinneringen... aan mooie dingen, leuke liedjes, 
melodietjes uit vervlogen tijd’. Hilda zingt namelijk zeer graag, al van kleinsaf. Als kind ging ze vaak 
vanuit Brugge op vakantie bij haar Metje in Beernem en daar werd wel eens gezongen. Genieten van 
mooie muziek en samen zingen - vroeger zelfs in een heus koor - behoren tot haar favoriete bezighe-
den. Net als wandelen. Niemand die zoveel door onze gangen en in onze tuin wandelt dan Hilda. Al-
tijd is ze gezwind op stap. Op de vraag wat ze daar zo fijn aan vind, antwoordt ze dat ze dat 

altijd graag heeft gedaan en dat ze daar rustig van wordt.  

Ook dit komt geregeld terug tijdens ons gesprek, dat ze ‘op een goeie manier met elkaar omgaan’ 
héél belangrijk vind. ‘Samen goed zijn en goed doen’ zou Hilda’s lijfspreuk kunnen zijn. Dat heeft ze 
van thuis meegekregen, zorgzaam en behulpzaam zijn voor anderen. En ook haar jaren bij de VKSJ (de 
Vrouwelijk Katholiek Studerende Jeugd) en haar psychologiestudies zullen daar zeker toe bijgedragen 
hebben. Evenals haar vele jaren werkervaring in de zorgsector, eerst in een consultatiebureau (een 
soort PMS centrum), dan als lerares psychologie voor de studen-
ten logopedie en als laatste in de Pleegdienst van Oikonde. ‘Ik heb 
altijd gedaan wat ik het beste vond’ zegt ze daar zelf over. ‘En als 
mensen lastig deden, probeerde ik goed te luisteren naar het wat 
en hoe, om beter te begrijpen waarom ze zich zo gedroegen en 
hun dan zoveel mogelijk te laten zijn en mee te leven. 
En ik probeerde ook altijd naar de goeie dingen te laten kijken.’  

Dát belichaamt Hilda zelf wonderwel. Ze is vrijwel altijd goedge-
zind en voor iedereen 

vriendelijk. Alleen dat haar geheugen zo achteruit gaat, vind ze 
moeilijk... het niet meer vinden van de juiste woorden. Maar ver-
der kijkt ze tevreden terug op een héél gelukkig leven, met haar 
man Valeer en haar 3 kinderen en 7 kleinkinderen. In dat geluk 
mocht ik tijdens ons gesprek even delen. 
Dankjewel Hilda voor jouw warme openheid. 

 

Ingezonden door Ingrid (animatieteam)  
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8 jaar Engelendale!  

ER IS ER EEN JARIG HOERA HOERA 

DAT KUN JE WEL ZIEN  

DAT ZIJN WIJ!   

 

WZC Engelendale blies in september acht kaarsjes uit.  Deze feestelijkheid lieten we niet zo-
maar passeren. De directie trakteerde, onder goede begeleiding van het keukenteam en het 
animatieteam, een ganse week alle medewerksters op heel wat lekkers. Vooral de Boules de 
Berlin vielen enorm in de smaak! De verjaardagsweek werd afgesloten met een tapasbuffet en 
een drankje op de inmiddels gekende Engelenbar. Van een topweek gesproken!  
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Train je brain  

Welke foto van de vier hoort niet in het rijtje?  
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Er zit één muis verscholen tussen al deze eekhoorns. Kan jij de muis vinden?  

De oplossing vind je terug in de volgende editie  
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Oplossing vorige editie 

 

Zoek de 5 verschillen 
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Oplossing vorige editie 

 

Wat hoort niet thuis in het rijtje? 
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Sfeerbeelden  
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Zin in meer foto’s? Neem een kijkje op onze website!  
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Nog een laatste bericht …  

Alle beeldmateriaal van afgelopen activiteiten en uitstappen worden bewaard in een digitaal foto-
album. Daarnaast is ook de Engelenbode via de website digitaal te lezen !   

Waar kun je dit terugvinden?  

→  Surf naar onze website https://engelendale.squatina.be  

→   Scrol naar beneden tot je aan het einde van de pagina komt. Klik hier op ‘Fotoboek’ 

→ Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.  Nog geen login? Stuur dan een mailtje naar  

engelendale@squatina.be en vraag je login aan.  

→  Wanneer je ingelogd bent, kun je alle albums bekijken. Ook alle versies van de Engelenbode 
kun je hier raadplegen!  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://engelendale.squatina.be
mailto:engelendale@squatina.be
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Eindredactie en lay-out 

Anne Deceur, Yuna Dehullu en Roos Veraghtert  

Jullie inbreng is van harte welkom!  

Heb je ideeën of leuke artikels voor in de Engelenbode? Laat het 
ons zeker weten.  

Je kan ons contacteren op animatie.engelendale@squatina.be  

Nuttige contactgegevens  

Algemeen nummer:  050 33 68 19 

Sociale dienst:  deceur.anne@squatina.be  

Animatie:   050 33 68 19 (vragen naar animatie)  

   of animatie.engelendale@squatina.be 

Kiné:    kineengelendale@squatina.be 

Dementiecoach: dementiecoachengelendale@squatina.be  

 


