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Woordje vooraf 

 

Beste lezers, 

 

De deur van 2021 is reeds achter ons dichtgeklapt. 

De beste voornemens voor het nieuwe jaar 2022 zijn ingezet.  

 

In naam van ons personeelsteam en bestuur wil ik jullie, bewoners, familieleden, mantelzorgers 
en bezoekers tevens onze beste wensen overbrengen. 

 

Het is een torenhoog cliché “de beste wensen en een goede gezondheid”, maar in de huidige 
context staan we er toch terug iets meer bij stil.  De pandemie toont ons aan dat een goede ge-
zondheid snel kan wijzigen.  Ik vermoed dat iedereen wel iemand kent die na een besmetting 
met het covid virus het niet heeft gehaald. 

 

Zelf ben ik geen viroloog en verre van een expert maar ik meen toch hoopvol te mogen zijn op-
dat we een besmetting, zoals we die hebben doorgemaakt in Engelendale in maart 2020, niet 
meer met dezelfde desastreuse gevolgen zullen kennen.  Ik besef wel dat we in de huidige situa-
tie best nog steeds met twee woorden spreken, maar toch, waarom zouden we niet hoopvol 
mogen zijn.  

 

De draad van je eigen normale leven, zoveel als mogelijk, terug kunnen opnemen is mijn wens 
aan allen voor 2022.  Dat dit nog niet voor de volle 100% zal kunnen staat in de sterren geschre-
ven.  Mondmaskers zullen nog een heel eind aan de orde zijn, en zelf testen voor het op bezoek 
komen krijgt meer en meer ingang.  Maar als we er daardoor kunnen in slagen om een woon-
zorgcentrum niet in isolatie te plaatsen, waardoor bezoek sterk gereduceerd moet worden of 
zelfs stopgezet, is dit een prijs die we er echt voor moeten over hebben. 

 

Met vriendelijk groet,  

  

Rik Coture 

Directeur Engelendale 
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Bewoners  
HIEP HIEP HOERA!  
Wijngaard 

 06 januari mevr. Laloup Marie-José   85 jaar 

 28 januari mevr. De Plancke Suzanna   97 jaar  

 28 januari mevr. Deketelaere Gilberte   95 jaar  

 04 maart dhr. Vandermaes Germain   91 jaar 

 07 maart mevr. Josqui Denise    92 jaar 

 15 maart mevr. Yperman Godelieve   92 jaar  

 23 maart mevr. Vermoere Katrien    70 jaar 

 24 maart mevr. Brinckman Hilda   84 jaar 

 27 maart mevr. De Clercq Maria    95 jaar 

 31 maart mevr. Wulfrancke Lucrese   79 jaar  

 

Olijfgaard 

 07 januari mevr. Beeck Helena    76 jaar 

 17 januari dhr. Van Poucke Eddy    68 jaar 

 20 januari mevr. Casier Julia    89 jaar 

 24 januari dhr. Dekeyser Frans    92 jaar 

 25 januari mevr. Van Maele Vera    91 jaar  

 27 januari mevr. Ladon Thérèse    96 jaar 

 29 januari mevr. Insleghers Marie-Christine  83 jaar 

 03 februari mevr. Ruyssen Maria    89 jaar 

 11 februari  mevr. Schink Ceasarina   87 jaar 

 16 februari  mevr. Gallin Maximilien   92 jaar  

 25 februari mevr. Leleu Christiane    80 jaar  
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Boomgaard  

 07 februari mevr. Beernaert Germaine   90 jaar 

 19 februari mevr. Demulder Lutgardis   80 jaar 

 21 februari  mevr. Depoorter Leona   80 jaar 

 17 maart mevr. Hemeryck Mariette   85 jaar 

 17 maart  mevr. Uyttenhove Gertrude   92 jaar 

Rozengaard  

 12 januari mevr. Dewaele Denise    89 jaar 

 03 maart zr. Lucia     85 jaar 

 27 maart zr. Marie-Luc     87 jaar 

 29 maart zr. Machteld     90 jaar 

  

  

Aan alle jarigen een:  
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WELKOM IN ENGELENDALE  

Mijn naam is: Leona Depoorter 

Ik ben opgegroeid in: Diksmuide  

Op deze dag blaas ik kaarsjes op mijn verjaardagstaart uit:  

21 februari  

Ik ben mama van: 4 dochters  

Mijn tofste reisbestemming: Bagdad  

Wat mij doet glimlachen: De vriendelijkheid van het  personeel 

Mijn naam is: Louis Mus 

Ik ben opgegroeid in: Brugge 

Op deze dag kwam ik ter wereld: 26 augustus 1930 

Dit kan ik elke dag eten: Soep 

Mijn tofste reisbestemming: Oostenrijk, vooral voor de natuur 

Deze muziek hoor ik heel graag: Jazz  

Mijn naam is: Jumine Demets 

Ik ben opgegroeid in: Sint-Eloois-Winkel 

Op deze dag blaas ik kaarsjes op mijn verjaardagstaart uit:  

29 september 

Ik ben mama van: 1 zoon, Ronny 

Mijn tofste reisbestemming: Oostenrijk, het mooiste wat ik ooit 

gezien heb. De natuur, de bloemen en typische huisjes in de ber-

gen 

Op deze muziek kan ik niet blijven stilstaan: De Tango of de Wals, deze heb ik 

vroeger nog als hobby gedanst. 
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Mijn naam is: Godelieve (roepnaam: Lieve) Yperman 

Ik ben opgegroeid in: Gistel  

Ik ben jarig op: 15 maart  

Ik ben mama van: vijf kinderen: Anne-Marie, Antoine, Filip, Kris en 

Marianne 

Mijn prins op het witte paard: Germain  

Op deze muziek kan ik niet blijven stilstaan: André Rieu  

 

Mijn naam is: Germain Vandermaes 

Ik ben opgegroeid in: Gistel 

Op deze dag kwam ik ter wereld: 4 maart 1931 

Ik ben papa van: vijf kinderen: Anne-Marie, Antoine,  

Filip, Kris en Marianne 

Ik stapte in het huwelijksbootje met: Lieve 

Dit eet ik niet graag: gekookte vis  

Mijn naam is: Eric Potié 

Ik ben opgegroeid in: Brugge 

Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op: 21 oktober 1946 

Ik ben papa van: 1 dochter, Frederike  

Mijn tofste reisbestemming: Corsica 

Wat mij doet glimlachen: goede humor 

Heb je ooit gespiekt tijdens een toets? Ja, in het middelbaar 

voor Wiskunde.  
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Mijn naam is: André De Vlieger 

Ik ben opgegroeid in: Moerkerke 

Ik ben jarig op: 18 december  

Ik ben papa van: 3 dochters: Michelle, Denise en Cathérine 

Dit kan ik elke dag eten: kaas  

Mijn favoriete plekje is: achter de computer 

Mijn tofste reisbestemming: Rusland 

Wat doet jouw glimlachen: Mijn vrouw Marie-Madeleine 

Mijn naam is: Nicole Bicler 

Ik ben opgegroeid in: Brugge 

Op deze dag blaas ik kaarsjes op mijn verjaardagstaart uit: 27 mei 

Ik ben mama van: 2 dochters en 1 stiefzoon 

Dit kan ik elke dag eten: Krab 

Als ik een dier zou zijn, dan was ik een…: hond, omdat die trouw is.  

Een verborgen talentje van mij: zingen 
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Mijn naam is: Janssens Rosa  

Ik ben opgegroeid in: Brugge  

Mijn eerste schreeuw op aarde gaf ik op:  23 april 1943 

Mijn tofste reisbestemming: Engeland en Frankrijk 

Dit kan ik elke dag eten: Frietjes met beenham 

Van dit eten walg ik: Vis 

 

Mijn naam is: Pieter Van Meenen  

Maar iedereen noemt mij: Pierre  

Ik ben opgegroeid in: Waarschoot,  Oost-Vlaanderen 

Op deze dag blaas ik kaarsjes op mijn verjaardagstaart uit:  21 

november 

Ik ben papa van: 2 dochters en 1 zoon 

Als ik een dier zou zijn, dan was ik een: Kat 

Mijn tofste reisbestemming: Zuid-Afrika 

Op deze muziek kan ik niet blijven stilstaan: Klassieke muziek 



 10 

 

WIJ GEDENKEN  

Honoré De Laender  †14 oktober 2021  

 

 

 

 

 

 

Kilometers heb je gewandeld door onze 
gangen en in onze tuin, veelal arm in 

arm met je echtgenote Anita. Deze niet 
te stillen drive hield je op de been zo-

lang het kon! 

 

Fernand Lootens †25 oktober 2021  

 

 

 

 

 

 

Onafscheidelijk verbonden met je echt-
genote Cecile. Waar zij ging, ging ook jij. 
Twee handen op één buik waren jullie, 
altijd samen, altijd zorgend voor elkaar, 

tot de laatste snik.  

Angèle Van Oost †22 oktober 2021 

  

 

 

 

 

 

 

Ondanks je beperkte zicht was je er altijd 
graag en welgezind bij. Of het nu was om 
buiten van ’t zonnetje te genieten of ge-

zellig wat te vertellen of mee te doen 
met een activiteit... altijd stond je open 
om enthousiast mee te doen. Tenzij je 
dochter kwam, dan was zij het middel-
punt van jouw steeds kleiner wordende 

wereld.  

Groot is  het verdriet en de 

leegte die achterblijft,  

mooi zijn de herinnerin-

gen.  
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Mary  Van Torre †7 november 2021  

 

 

 

 

 

 

 

Wees gegroet Maria... dat klonk geregeld 
uit je mond. Net als een innige roep om 
je moedertje. Tot die zachte troostende 
moederenergie nam je jouw toevlucht in 

die laatste fase van je leven. Maar ook 
als je zelf volop mama en oma kon zijn 

straalde je!  

Suzanne Bostoen  †14 november 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als een verfijnde en uiterst verzorgde da-
me, zo zullen we jou herinneren. Altijd 
had je je handtas bij je met daarin een 
paar zakdoeken en andere voor jou be-
langrijke dingetjes. Ook een mooie sjaal 

of een kostbaar sieraad mocht zeker niet 
ontbreken aan je outfit. Je hield er aan 

vast tot op het laatst.  

 

Aan familie, vrienden en kennissen 

Maurice Puype †16 november 2021  

 

 

 

 

 

 

Heel even maar hebben we je bij ons 
gehad en toen moesten we je alweer 
laten gaan, tot groot verdriet van je 

echtgenote Leona. Samen wilden jullie 
hier nog een beetje genieten maar het 

heeft niet mogen zijn...  
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Personeel  

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN  

Omdat het altijd leuk is eens te “gluren bij de buren”! Een dagje uit het leven van…

Annick,  verantwoordelijke ondersteunende diensten voor VZW Squatina, dus ook in 
Engelendale. 

Leeftijd:  46 (maar dat blijft tussen ons, toch?)     

Gezinssituatie:  samenwonend met Pierre, mama van Emma en 

Robbe, pleegmama van een assistentiehondje in opleiding    
Hobby’s: saxofoon en klarinet spelen, suppen en padellen   

Favoriete radiozender:  Studio Brussel  
Favoriete gerecht:   Asperges met zalm, en daarna aardbeien  
Had je 10 miljoen…?   Er staan nog wel wat muziekinstrumenten 
op m’n verlanglijstje  
Favoriete vakantieland: Spanje of Griekenland, ik kan niet kiezen 
   

Aantal jaren in dienst:  3 jaar   
Wekker ’s morgens:  6u40 en dan…snooze…snooze…   

Vervoer naar het werk:  jammer genoeg met de auto, met de fiets zou leuker en gezonder 
zijn maar helaas niet mogelijk   
Start werkdag:  8 uur    

Eerste wat ik doe als ik  
aankom op het werk:   mijn collega’s opzoeken om ze een goeiemorgen te wensen en te 
luisteren of er vragen of problemen zijn die ik kan oplossen   
Favoriete moment  
van de werkdag:  10u30 —> soepsoepsoep, ik ben dol op soep   

Als collega ben ik…  dat zou je beter aan mijn collega’s vragen! Ik hoop dat ze zeggen be-
hulpzaam, vrolijk en vriendelijk                    
Einde van de werkdag:  16u30   

Eerst wat ik doe als 

ik thuiskom: de puppy knuffelen. En daarna m’n tieners, maar die zijn meestal minder en-
thousiast   

Bedtijd: 23 u   “ZZzzzz”  



 13 

 

Hoe ziet Annick haar werkdag eruit?  

Goh! Ik heb 101 verschillende taken, wat ervoor zorgt dat geen enkele dag dezelfde is. Onder-
steunende diensten, dat is een ruim begrip heb ik al ondervonden. Dat maakt het voor mij super 
leuk, dus je hoort me niet klagen!  

Eerst moet ik bepalen wáár ik mijn dag zal beginnen. ’t Ponton in Oostende, Haerlebout in Mid-
delkerke of Engelendale in Brugge. Als ik aankom in het woonzorgcentrum, dan zoek ik eerst 
mijn collega’s van de schoonmaak en logistiek op zodat zij weten dat ik er ben voor moesten ze 
vragen of problemen hebben. 

Daarna zoek ik een plekje om mijn mails te lezen en wat administratie te doen. Ik maak de uur-
roosters en zorg dat alle taken toegewezen worden. De dagelijkse schoonmaak en de logistieke 
taken, maar ook snel schakelen om een kamer op tijd klaar te maken voor een nieuwe bewoner 
hoort erbij.  De voorraad schoonmaakmaterialen mag ik niet uit het oog verliezen! En tegen-
woordig ook de voorraad mondmaskers, handgel,… sinds corona er is.  

Eens alles op wieltjes loopt, ga ik naar één van onze andere huizen. En zo probeer ik wekelijks 
overal minstens 2 keer te verschijnen.  

Dus, onze bewoners en collega’s kunnen bij mij terecht voor álle vragen over schoonmaak en 
logistiek. En aangezien ik sinds kort preventieadviseur ben, kan ik ook zoeken naar oplossingen 
als het over veiligheid of welzijn op het werk gaat.  

 

 

 

Vele groetjes,  

 

Annick  
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MEDEWERKERSNIEUWS UIT ENGELENDALE  

Babynieuws!  

 

Op 21 oktober 2021 werden Alain en Cathy, de hondenbaasjes van 
Spike-Sky-Boy, voor het eerst grootouders van Evi. Evi woog bij de 

geboorte 2,980 kg en was 48 cm groot. Hun kleindochter is ondertus-
sen al een  

flinke baby van drie maand. Via deze weg willen we ‘Opi Woef’ en 
‘Marraintje’ van harte feliciteren!  

 

In blijde verwachting van een kindje.  

Shana van het zorgteam is zwanger van haar derde kindje. 
William* en Ruben krijgen er begin mei een broertje bij. We 
wensen Shana alvast een goede zwangerschap toe!  

 

 

Love is forever!  

4 december werd dé dag van Anne (sociale 
dienst/onthaal) en haar vriend Olivier. Na een 
jaartje uitstel door de gekende maatregelen, gaf 
het koppel hun ‘JA woord’ aan elkaar. Omringd 
door alle mensen die zij graag zien, had het 
kersverse echtpaar de mooiste dag van hun le-
ven!  

Proficiat aan dit stralende echtpaar! Wij wensen 
hen nog heel veel liefdevolle jaren samen.  
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Daphny kocht een huis!  

Daphny van het zorgteam kocht begin juli haar droomhuis 
in een nieuwe verkaveling in Koolkerke. Er was nog heel 
wat werk om van haar huis een thuis te maken. De badka-
mer en de keuken moesten nog geplaatst worden en ook 
moest het gehele huis nog gevloerd en geschilderd wor-
den. Dit deed zij allemaal met hulp van vrienden en fami-
lie. Op 1 februari zou ze graag haar intrek nemen.   

Proficiat aan Daphny met deze grote stap en wij wensen 
haar alvast veel succes met de nieuwe start!  

Let’s renovate our house!  

Na heel wat jaren zoeken kochten ook Anne (sociale dienst, onthaal) en Roos (ergo/animatie/
dementiecoach) een huis. Roos kocht samen met haar vriend Felix een huis in Sint-Pieters. An-
ne gaat met haar man Olivier in Varsenare wonen. De verhuis zal nog niet voor binnenkort zijn. 
Beiden zullen nog de werkhanden uit de mouwen moeten steken, want de huizen moeten nog 
worden gerenoveerd. Deze dames zien hun verbouwingsavontuur helemaal zitten om er hun 
droomwoning van te maken. We wensen beide koppels heel veel succes!  
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Bezinningshoekje  

Durven dromen in 2022! 

Weet je nog hoe je als kind 

een sneeuwman maakte? 

Het begon met een handje vol, 

niet meer dan enkele sneeuwvlokken, 

maar wanneer je ze door het sneeuwtapijt rolde, 

bleef de ene aan de andere kleven. 

Al snel had je een grote bal, 

te zwaar om alleen voort te duwen. 

 

Laat ons in het nieuwe jaar 

sneeuwbalrollers van verandering zijn, 

mensen die klein beginnen, 

een handje vol, 

maar de bal aan het rollen brengen 

en meer verzetten 

dan ze durven dromen. 

 

 

 

Citaat    

MENSEN DIE ALLES WAT ZE KENNEN DURVEN OP TE GEVEN OM HUN DROMEN ACHTERNA TE GAAN… 
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Met dank aan Zr. Rita en Linda voor hun bijdragen binnen 
deze rubriek 

6 januari: Feest van de Openbaring of Driekoningen 

Het zal je maar overkomen… 

Je hebt het goed, daar aan het hof. Elke dag lekker eten, een bed om in te slapen, een dak boven 
je hoofd. 

Er zijn er niet zo veel die zich in jouw luxueuze positie bevinden. 

En toch is er iets wat je bezighoudt. 

Sinds een paar weken staat daar een ster aan de nachtelijke hemel. 

Een nieuwe, één die je niet in je dikke boeken terug kan vinden. 

Een ontdekking! 

Maar met deze is er iets aan de hand. 

Ze houdt je uit je slaap, ze laat je urenlang woelen… het lijkt wel alsof ze je roept! 

 

Het overkwam de Wijzen uit het Oosten. Onafhankelijk van elkaar hadden ze die nieuwe ster ge-
zien. 

En in plaats van ze te rapporteren, besloten ze op onderzoek uit te gaan. 

Ze zadelden hun kamelen en trokken de woestijn in, die onbekende droom tegemoet. 

Ze gaven hun luxeleven zomaar op om te doen wat hun hart hen ingaf. Om uit te zoeken waarom 
die ster daar stond, wat die in godsnaam kon betekenen. 

Gelukkig zijn er ook vandaag nog Wijzen op deze wereld. 

Mensen die durven zoeken naar zin, naar betekenis, naar het waarom. 
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Informatiehoekje  

BEWEEG JE JONG 
Bewegingsoefening  

Op bewegen staat geen leeftijd. Bewegen is belang-
rijk voor je gezondheid: da’s geen geheim. Ouderen 
die voldoende bewegen en niet te vaak aan één stuk 
stilzitten, die slapen beter, vallen minder dankzij 
sterkere botten en spieren en lopen minder risico op 
o.a. dementie en hart- en vaatziekten.   

Bron: www.gezondleven.be 
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LACHEN IS GEZOND  

Even lachen , gieren en brullen want  is het beste medicijn om gelukkig te zijn !  

 

 

Een familie kannibalen houdt een gezellig feestje 
thuis. 

Grootmoeder staat in de keuken een mens te 
braden op traditionele wijze. 

Eén van de kinderen vraagt: "Oma, welk mens 
heb je deze keer klaargemaakt?" 

De grootmoeder antwoordt: "We eten deze keer 
gebakken Antwerpenaar" 

Waarop de kinderen allemaal tegelijk roepen: "Ik 
wil de nek!!! Ik wil de nek!!!" 
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TUINPRAAT  

Fruit dat bloeit en groeit en smaakt in de boomgaard Engelendale. 
Elk voorjaar zien we graag hoe het voorjaar zijn mooiste kant toont in de bloei van de fruitbo-
men. 
In verschillende fases zien we de peren en vervolgens de appels bloeien. En in die fase van de 
bloei wordt al ten dele beslist hoeveel fruit we in het najaar plukken. Een nat voorjaar waarbij 
onze bijtjes weinig rondvliegen benadeelt de bestuiving maar vooral een late vorst tijdens de 
bloei geeft een mindere opbrengst. Dit was dit jaar gedeeltelijk het geval. 
Op 31/10 verzamelden we 365 kg van onze appelbomen. Dit jaar waren er ook geen peren. Die 
365 kg. bracht 219 l appelsap op. Een aantal flessen worden geschonken aan WZC Engelenda-
le. De rest, in boxen van 3l, wordt verkocht aan de tuiniers. We voorzien een kleine winst op 
dit sap zodat we elk jaar een nieuwe boom kunnen aanplanten zodat onze boomgaard ver-
nieuwt. 
Dit jaar werd een kweepeerboompje geplant. Deze jongste telg is de eerste in zijn soort in En-
gelendale. Kweepeer kan niet zomaar gegeten worden als vers fruit maar is erg smakelijk voor 
gelei.  
Op deze manier vormt onze boomgaard een mooie familie met oudere, knoestige bomen, al of 
niet nog veel vrucht dragend, omringd door jonge levenslustige boompjes die jaar na jaar bloei 
en vruchten zullen overnemen. 

 

 

 

Ingezonden door Geert Pollet, warme tuinierder  

Alvast bedankt voor de pers 
van deze heerlijke appelsap. 
Zolang de voorraad strekt is 

de appelsap te koop  de    
cafetaria.  
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OP DE BABBEL BIJ 

 

Op de babbel bij Mariëtte HEMERYCK, 

Wonend in de Boomgaard op de 1ste verdieping.  

‘Ik heb altijd graag plezier gemaakt en veel gelachen, o.a. met mopjes die ik zelf vertelde.’ 
Op m’n vraag om er eentje te vertellen kwam een nogal pikante versie... niet direct geschikt om 
hier in ons krantje na te vertellen. Wie nu des te nieuwsgieriger wordt kan altijd bij Mariette even 
langs gaan op mopjesbezoek.  

‘ k Had ook altijd goeie vriendinnen’ wil Mariette verder nog kwijt. ‘Martha bijvoorbeeld die ik leer-
de kennen op m’n eerste werk. Dat was in een fabriek in Roeselare waar ik als stikster werkte. We 
maakten daar allerlei soorten jute zakken en beschermhoezen voor onder matrassen.  58 jaar wa-
ren we bevriend. We gingen geregeld samen op stap, een koffietje drinken in een tearoom in Tor-
hout of Roeselare. Of we spraken af voor een wandeling in de buurt. Leuk was dat we tegelijkertijd 
in verwachting waren en dat onze kinderen dus ongeveer even oud waren.’ 

Mariette kreeg uiteindelijk 2 kinderen, Mario en Sonja en 5 kleinkinderen. Samen met haar man 
Roger woonde ze vele jaren in Torhout in een huis met een grote tuin. Haar man was verzamelaar 
van rododendrons en azalea’s. Hij hield van planten, enten en zaaien en Mariette hielp duchtig 
mee. Tot hij op z’n 67ste plots overleed, aan z’n hart. Voordien had hij al een pacemaker gekregen, 
maar dat was niet genoeg om te voorkomen dat hij té vroeg uit het leven werd weggerukt, tot 
groot verdriet van Mariette en hun kinderen. Roger was vrachtwagenchauffeur in de bouw en ze 
leerden elkaar kennen op straat tijdens een weging van zijn camion.  
Als kind groeide ze op bij haar grootouders in Torhout. Grootvader werkte bij de stad als arbeider-
schef. Haar ogen beginnen te glinsteren als ze over hem verteld. ‘Hij was altijd vriendelijk en blijge-
zind. En ik mocht vaak mee op boodschappen achterop z’n fiets. Dat deed ik graag!’  

Mariette heeft in die zin een aardje naar haar grootvaartje, want ze is zelf ook meestal goedgezind 
en in voor een grapje. En de liefde voor het verzamelen dat deelde ze dan weer met haar man. Ge-
regeld zie je haar in dikke boeken bladeren, gevuld met honderden kundig geschikte postkaarten 
van over héél de wereld. Verzameld van rommelmarkten her en der of toegestuurd gekregen van 
vrienden en familie. ‘Souvenirs hoefde ik niet, maar postkaarten had ik des te liever. Vooral die van 
verre landen zoals China en Japan vind ik zelf heel mooi. Zelf gingen we nooit op reis. Mijn man 
wou niet in den vreemde gaan slapen en dus bleef ik mee thuis.’  
Die boeken waren Mariette haar manier om toch een beetje te kunnen meereizen.’ 

Een andere hobby van haar was naar de cinema gaan, vooral geschiedkundige films over gladiato-
ren zoals Ben Hur. En natuurlijk zo nu en dan genieten van iets zoets, liefst 
iets met chocolade. Een pralientje zal Mariette dus zeker niet afslaan... De 
Sint weze gewaarschuwd!  

 

 

Ingrid, jullie interviewer van dienst 
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WERKGROEP IN DE KIJKER 

Wat is onze doelstelling? 

We zorgen voor een vrijetijdsbesteding met de nadruk op activiteiten buitenshuis en culinair genieten. 
Ook worden er elk jaar enkele activiteiten binnen Engelendale georganiseerd. 
 

Wat doen wij? 

We hebben al heel wat leuke dingen verwezenlijkt, waaronder:  
 Uitstap naar zee 

 Kinderboerderij 
 Vakantie in ter Duinen in Nieuwpoort 
 Uitstap naar Sluis 

 Verwenontbijten en verwennamiddagen 

 Kersthappening 

 Uitstap naar de zoo 

 Marktbezoek 

 … 

 

Wie zijn de leden van onze werkgroep? 

 Sofie, hoofdverpleegkundige van afdeling 2 

 Michael, Kimberly W., Gwendolyn, Niels, Maike, Véronique, Marjan en Lorenzo van het zorgteam. 
 Ann Dubois uit de logistiek.  
 

Zij helpen mee bij de organisatie van de activiteiten binnen- en buitenshuis en gaan mee op uitstap.  
 

Wat hebben wij het voorbije jaar gerealiseerd? 

Dit jaar lag de werkgroep helaas stil door de verschillende coronamaatregelen die van kracht waren. Wel 
hebben wij enkele activiteiten in de buitenlucht kunnen organiseren. Op 28 en 29 december vond er bij-
voorbeeld een kersthappening met verse pannenkoeken en braadworsten plaats voor al onze bewoners.  
 

Wat staat er volgende jaar op het programma? 

Als de coronamaatregelen het toelaten, willen wij graag terug enkele leuke activiteiten binnen– en bui-
tenshuis  organiseren. We kijken er in elke geval erg naar uit.  
Op de volgende pagina kan je enkele sfeerbeelden van de voorbije jaren terugvinden.  
  

 

In huis hebben we enkele werkgroepen waar medewerkers hun steentje in bij kunnen dragen. 
Zo werden volgende werkgroepen opgericht: werkgroep aandachtspersonen, hulpmiddelen, pal-
liatieve zorg, dementie en mondzorg. Maar wat houden deze werkgroepen nu precies in?  On-
der deze rubriek wordt in deze editie de werkgroep  AANDACHTSPERSONEN in de spotlights 
gezet.  
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WERKGROEP IN DE KIJKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van de werkgroep en hopelijk tot binnenkort! 

Hieronder nog enkele sfeerbeeldjes van de voorbije jaren. 
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Train je brain  

Winterse sudoku: In elk vakje komen de cijfers van 1 t/m 4. Dit van links naar rechts, 
maar ook van boven naar onder staat een 1 – 2 – 3 – 4. Elke cijfer komt in het vakje of 
lijn maar één keer voor. 

De oplossing vind je terug in de volgende editie  

Zet onderstaande letters terug in de juiste volgorde. Bij enkele letters staat ook een 
cijfer die je vanonder in de balk kan invullen. Wat lees je? 
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Oplossing vorige editie 

Verbindt het blad naar de juiste boomsoort 

Welke dieren zie je op onderstaande afbeelding? 

Koe, schaap, varken, konijn, 
eend, muis.  
 

Wellicht zullen er nog dieren zijn  
die door de opmerkzame lezer 
wordt gevonden.  
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Sfeerbeelden  
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Zin in meer foto’s? Neem een kijkje op onze website  

of facebookpagina !  
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Nog een laatste bericht …  
 

Sinds juli wordt alle beeldmateriaal van afgelopen activiteiten en uitstappen bewaard in een 
digitaal fotoalbum. Daarnaast is ook de Engelenbode via de website digitaal te lezen !   

Waar kun je dit terugvinden?  

→  Surf naar onze website https://engelendale.squatina.be  

→   Scrol naar beneden tot je aan het einde van de pagina komt. Klik hier op ‘Fotoboek’ 

→ Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.  Nog geen login? Stuur dan een mailtje naar 

engelendale@squatina.be en vraag je login aan.  

→  Wanneer je ingelogd bent, kun je alle albums bekijken. Ook alle versies van de Engelenbo-
de kun je hier raadplegen!  

   

 

 

 

 

 

 

 

https://engelendale.squatina.be
mailto:engelendale@squatina.be
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Eindredactie en lay-out 

Anne Deceur, Yuna Dehullu en Roos Veraghtert  

Jullie inbreng is van harte welkom!  

Heb je ideeën of leuke artikels voor in de Engelenbode? Laat het 
ons zeker weten.  

Je kan ons contacteren op animatie.engelendale@squatina.be  

Nuttige contactgegevens  

Algemeen nummer:  050 33 68 19 

Sociale dienst:  deceur.anne@squatina.be  

Animatie:   050 33 68 19 (vragen naar animatie)  

   of animatie.engelendale@squatina.be 

Kiné:    bamelis.iris@squatina.be of deschaut.nadia@squatina.be 

Dementiecoach: dementiecoachengelendale@squatina.be  


